yaşamınızda  yeni  bir  sayfa  t  ra 

maya  <£ın  * 
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BBBBBBHBBB 

"...Titreyin,  çağdaş  Tiranlar!  Mezarımın derinliklerinden  duyulacak  sesim.  Cesaretim,  sizin daha  barbar  davranmanıza  neden  oluyor..." 


OCympe  de  Ş 


Bu  bir  kadın  devrimidir,  kadın  devrimini  Ortadoğu'da  büyütmek,  yeşertmek  hepimizin  görevi,  sorumluluğu  ve  borcudur.  Tarihten  bugüne  özgürlük  uğruna  mücadele  verip  şehit  düşen  bütün kadınlara  olan  borcumuzdur.  Bu  anlamda  bütün  kadınları  8.  KJB  Kurultayımızın  kararlaşmasını  canı  gönülden  sahiplenerek  kadın  devrimini,  özgürlük  mücadelesini  daha  da  büyütmeye,  kadınlar  olarak  biz  olmadan  nefes  bile  alınamayacağı  gerçeğini  herkese  bir  kez 
daha  göstermeye  çağırıyoruz.  •  Çiğdem  DOĞU  /  sayfa  4 

■  Karanlığın  başkentinde 

oizg@ı?[j®k  rüzgarlın  •  ZeryaGÜL/sayfa8 


Rojava'da  Un  ııyıt.  şı 


•  Mihriban  ERSÖZ  /  sayfa  6 


* 


\J 

Tekoşîna  gelan serdikeve 

|  Zeynep  ERDEh 

1  -  rûpel  ıı 

Müge  TUZCUOGLU 


Işık  ülkesi veya  karanlık  ülke 


- ıö.  sayfada 


Kadın  mücadelesinde bir  köşetaşı: 

Germaine  Greer 


Dökme  duvar ve  kaçınılmaz  hüsran: 

Molozlaşma 


KAKTÜS  -  18.  sayfada 


Kuşatmayı  yaran kadınlar 


AKP  hükümetinin  kadın  bedeni  üzerindeki karşıt  politikaları,  kadının  doğuracağı çocuk  sayısının  belirlenmesi,  kürtaj  ve  sezaryenin  yasaklanması  girişimlerine  kadar  uzandı. 
Bu  tehlikeli  girişim  ve  adımlar,  AKP'nin  iktidarı  sürecinde  cinsiyetçiliği  alabildiğine  şahlandırdı.  Kadına  yönelik  şiddet  her  geçen  gün  arttı.  Devlet  ve erkek  işbirliği,  evi  ve  sokağı  kadın  katliamlarının birer  merkezi  haline  dönüştürdü. 


•  Hacer  ALTUNSOY/sayfa  3 


•  Röportaj:  Nîsan  DEVRÎM  /  rûpel  9 


•  Zilan  DİYAR /sayfa  5 


•  Rojda  YILDIRIM  /  sayfa  7 


Di  esas  de  tekiliya  jin  û  zilam  dive  bi  perwerde,  çand  û  exlaqa  civake  ve  giredayî  be,  bi  taybet  jî  xwe  ji  sînoren  xerîze  û  zayendperestiye  rizgar  bike.  Lebele  dewleta  îrane bi  taybet  jin  û  xorten  ciwan  bi  zewace;  niha  jîbi  zewaca  spî heya  davviye  bi  sekse  ve  didin  giredan.  Di  encam  de  jin  û  zilamen  ciwan  tene  we  aste  ku  ji  bilî  sekse  bi  tişteke  din  nafikirin. 


Ataerkilliğe  karşı  kolektif  çözüm: 

Komünler 

Hamburg  Kadın  Meclislerimizin jineoloji ve toplumsal  cinsiyetçilik  eksenli  tartışmalarına ev  sahipliği  yapan 'Meuchefitz  Konuk  Evi" Alman  bir  komün  tarafından  işletiliyor.  Meuchefitz Konuk  Evi"komün  üyelerinden  Remi:"Ataerkilliğe karşı  alternatif  oluşturmak  için  kollektif  bir  çözüm gerekiyor.  Bireycilikle  sisteme  karşı  savaşamazsınız. 
Günlük  yaşamımızda  kendimizi  desorguluyoruz. 
Ekolojik  bir  şekilde  yaşamak  istiyoruz.  Sistem  büyük tahribatlar  yaratıyor.  Daha  önce  burada  nükleer  atık tesislerine  karşı  uzun  yıllar  süren  bir  direniş  vardı. 

Bu  direniş  halen  devam  ediyor"diyor. 


Bizden  uzak bize  yakın 


M 


’ürdistan'a  benzeyen  çok  şey  var  Latin  Amerika'da.  Sömürgeciler  bizdeki  gibi,  toprakları jşgal  etmekle  yetinmemiş.  Bu  toprağın  sa¬ 


hiplerine  dilleri  ve  renklerinden  utanmayı,  bir  eksiklik  saymayı  reva  görmüş.  Son  yıllarda  kendilerine ait  bir  toprak  parçasında  yaşamak  istedikleri  için kriminalize  edilen  Mapucheler  en  güncel  örneklerden  biri.  Sadece  anadilini  bilmek  onlara  da  yetmiyor.  Başkaları  onları  küçümseyebilir,  kendilerini eksik  sayabilirler.  Hatta  Reina  Maraz  örneğinde  olduğu  gibi  buna  dayanarak  mahpus  yatabilirler. 
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Nevvaya  Jin 


aktüel 


Kasım  201  7 


Sıfırın  kökeni  hakkında  yeni  boyut 


Bir  sayı  olarak  sıfır  kavramının  matematikte  devrim  yarattığını  söyleyebiliriz. 
Çünkü,  mutlak  yokluğu  temsil  eden  sayı olarak  sıfır  kavramı  cebirin,  diferansiyel-integral hesapların  ve  bilgisayar  bilimlerinin  önünü açtı.  Ancak,  sıfır  "0",  anlamı  ve  önemi  açısından oldukça  aşina  olduğumuz  bir  sembol  olsa  da  kökeni  konusunda  bu  kadar  kesin  konuşamıyoruz. 

Tarihçiler,  sıfır  kavramının  temellerinin  Hindistan'dan  geldiğini  uzun  zamandır  biliyorlardı,  fakat bu  kavramın  kesin  kökeni  tam  olarak  aydınlatılabilmiş  değil.  Oxford  Üniversitesi'nde  yapılan  radyokarbon  tarihleme  çalışmaları  da,  sıfırın  kökeni üzerine  bilinenlere  yeni  bir  boyut  kazandırıyor. 
Bu  çalışma,  sıfırın  Hindistan'da  ilk  ortaya  çıktığı düşünülen  tarihi  daha  da  geriye  götürüyor.  Bulgular,  Sanskritçe  matematiksel  tanımlamalar  ve metinlerle  dolu  70  huş  ağacı  kabuğu  yaprağından oluşan  Bakhshali  el  yazması  olarak  adlandırılan eski  bir  Hint  metninden  ortaya  çıktı.  Budist  rahiplerin  eğitim  kitabı  olduğu  düşünülen  bu  metin, 
1881  yılında  yerel  bir  çiftçi  tarafından  keşfedilmişti.  Bu  metin  adını  da,  şimdilerde  Pakistan sınırı  içerisinde  yer  alan  ve  bu  metnin  bulunduğu köy  olan  Bakhshali'den  alıyor.  1902  yılından  günümüze  de,  Oxford'un  Bodleian  kütüphanesi  bu metne  ev  sahipliği  yapıyor. 


Oxford  Üniversitesi'nden  bilim  insanları,  metnin  yaşını  radyokarbon  tarihleme  yöntemi  ile  belirledi.  Başlangıçta  el  yazmasının  9.  yüzyıldan  olduğu  düşünülüyordu,  ancak  tarihleme 
yöntemleri,  en  eski  sayfaların  MS  224  ile  MS  383 
yılları  arasından  olduğunu  ortaya  çıkardı.  Bakhshali  el  yazması,  aslında  tek  bir  metin  de  değil, farklı  metinlerin  birleşmesinden  oluşuyor.  Karbon tarihleme  sonuçlarına  göre,  el  yazmasının  farklı bölümleri  için  üç  farklı  tarih  aralığı  bulunuyor.  En eski  kısmın  MS  224-383  yıllarından  olduğu  belirtiliyor,  ancak  diğer  iki  kısım  MS  680-779  ve  MS 885-993  yılları  aralığında  yazılmış. 

Bakhshali  el  yazması  metinde  rastladığımız  sıfırlar,  bugün  bildiğimiz  sıfırlardan  daha  farklı. 
Çünkü,  baştan  sona  birçok  matematiksel  bilgi  ile dolu  bu  metnin  genelinde  bulunan  yüzlerce  sıfır,  nokta  şeklinde  simgelenmiş.  Bu  noktalarda  aslında  yer  i 

tutucu  olarak  kullanılmış.  ^ 

Bunu,  202  sayısında ortada  bulunan 


İlgili  alanda  yapılan  genetik  araştırmaların  bulgularına göre,  atların  ilk  olarak  yaklaşık" 

6000  yıl  önce  Ukrayna,  Rusya 
ve  Kazakistan'ın  batısında  evcilleştirildiği  düşünülüyor.  Atlar evcilleştirildiği  tarihten  günümüze  kadar,  insan  yaşamında büyük  öneme  sahip  oldu. 

Yüksek  engellerden  rahatlıkla  sıçrayabilen  atlar,  70  kilometreye  kadar  hızlarda 
koşabiliyorlar.  Yaklaşık  1 
ton  ağırlığında  olabilen  bu canlıların,  bütün  ağırlıklarını  taşıyan  yalnızca  tek tırnağı  var.  Peki  bu  durumun  sebebi  ne  olabilir? 
Atların  neden  tek  tırnağı  vardır? 

Bilim  insanları  uzunca  bir  süredir,  atların  tek 


sıfır  "0"  sembolünün,  ondalık  basamakta  herhangi  bir  sayının  bulunmadığını  temsil  etmesi için  kullanılması  gibi  düşünebilirsiniz.  Sayıların ifadesinde  yer  tutucuların  kullanılmasına,  antik Mayalar  ve  Babilliler  gibi  birçok  farklı  antik  kültürde  de  rastlıyoruz.  Mayalar  yer  tutucu  olarak kabuk  sembolü  kullanırken,  Babilliler  de  çift  kama sembolü  kullanıyordu.  Bu  noktada  aklınıza,  sıfır kavramının  farklı  kültürlerde  farklı  tarihlerde  keşfedildiği  düşüncesi  gelmiş  olabilir.  Evet,  farklı  şekillerde  gösterilseler  de,  yer  tutucu  olarak  bir sembolün  kullanılmasına  farklı  kültürlerden  aşinayız.  Fakat,  Hindistan  özelinde  bulunan  metinlerin  ayrıca  bir  özelliği  var.  Çünkü,  sayısal  açıdan ve  matematiğin  sonraki  gelişimini  sağlama  açısından  sıfırın  gerçek  sayı  olarak  tartışıldığı  ilk metin,  MS  628'de  Hint  gökbilimci  Brahmagupta'nın  yazdığı  "Brahmasphutasiddhanta"  adlı  eserdir.  Dolayısıyla,  günümüzde  bildiğimiz  anlamına  ve  ortası boş  yuvarlak  şeklinde  yazdığımız  sıfır 
"0"  sembolüne  evrildiğini  söyleyebileceğimiz  metinlerin  çıkış  noktasının  Hindistan  olması  gerektiği  düşünülüyor.#BBC 


tırnaklı  olmalarının  otlakların  üzerinde  daha  hızlı  ve daha  uzağa  koşmalarını  sağladığını  düşünüyorlardı.  Atlar  bu  sayede  hem  avcılardan  daha  rahat kaçarken  hem  de  daha  uzaktaki  besin  kaynaklarına ulaşabiliyordu. 

Antik  atların  birçok  1 
tırnağı  olduğu  biliniyor.  Yaklaşık  55  milyon  yıl 
önce  yaşamış  olan  köpek  bo-  1 
yutundaki  Hyracotherium'un  ön  ayaklarında dört  ayak  parmağı,  arka  ayaklarında  da  üç  ayak parmağı  vardı.  Yaklaşık  10  milyon  yıl  önce  ya¬ 


şamış  olan  ve  modern  atlara  benzeyen  Merychippus'un  üç  ayak  parmağı  vardı.  Fakat  ortadaki  ayak  parmağı  diğerlerinden  uzundu  ve  uç  kısmında  ayak  tırnağı benzeri  koruyucu  toynağı  vardı.  Hayatta  kalmış tek  at  cinsi  olan  tek  tırnaklı  Equus  ise  yaklaşık 
5  milyon  yıl  önce  ortaya  çıktı. 

Modern  atların  ayaklarına  yakından  bakarsanız,  körelmiş  parmaklarının  kemik  kalıntılarını görebilirsiniz.  Peki,  bu  körelmenin  evrimsel  sebebi  nedir?  Araştırmacıların  elde  ettiği  bulgulara göre,  erken  atların  kendi  vücut  ağırlıklarını  taşıyabilmesi  için  yan  ayak  tırnakları  oldukça  önemliydi.  Eğer  yan  ayak  tırnakları  olmasaydı,  orta tırnakları  kendi  vücut  ağırlıklarını  taşıyamayacak kadar  dayanıksızdı  ve  kolaylıkla  kırılabilirdi.  Ancak  modern  atların  dönemine  yaklaşıldığında, orta  ayak  parmaklarının  kemiği  kalınlaştı  ve  çukurlaştı.  Bu  değişiklikler  ile,  tek  tırnaklı  at  ayakları  neredeyse  çok  tırnaklı  at  ayakları  kadar  bükülme  ve  basınca  dayanıklı  hale  geldi. 
Dolayısıyla,  erken  atlar  yan  tırnaklarından  kurtulduklarında  enerji  tasarrufu  yaptılar,  daha uzağa  ve  daha  hızlı  gidebildiler. 

Evrimsel  süreç  içerisinde  parmaklarını  ya da  tırnaklarını  kaybeden  tek  hayvanlar  atlar -  değil.  Uçan,  zıplayan,  yürüyen  ya  da  koşan birçok  hayvanda,  parmaklar  evrimsel  süreç  içerisinde  değişikliğe  uğradı,  •bilimfil 


Koku  hafızasının  arkasındaki  bilim 


Üzüntüyü sesten  anlıyorlar 


Köpekler,  kurduğumuz  karmaşık cümleleri  anlamıyor  olsalar  da  iyi birer  dinleyici  gibi  davranırlar.  Peki ya  duygularımız?  Acaba  köpekler  duygu  durum  değişiklerimizi  ne  kadar  ve  nasıl  anlıyor? 
Yapılan  yeni  bir  çalışmaya  göre,  negatif  duygular  köpekler  için  bulaşıcı.  Küçük  dostlarımız,  negatif  duygulara  sahip  bir  insanın  ya da  köpeğin  yalnızca  ses  tonundan  etkilenerek  olumsuz  hisleri  edinebiliyorlar. 

Evcil  köpekler  üzerine  yapılan  bir  çalışmada,  sahibi  ağlıyormuş  gibi  davrandığı  zaman  köpeklerin  teselli  eder  gibi  davrandığının  bulgularına  ulaşıldı.  Bilim  insanları, kaydedilen  her  bir  deney  videosunu  analiz edip  köpeklerin  tepkilerini  inceledi.  Köpeğin sesleri  duyarken  sahibine  ya  da  sesin  geldiği yöne  bakması,  havlaması,  sızlanması,  zemini kazmaya  çalışması,  esnemesi,  dudaklarını yalaması,  kuyruğunu  sallaması  gibi  tepkilerden  canlının  yaşadığı  duygu  durumunu  tahmin  edilmeye  çalışıldı. 


Koku  güçlü  bir  duyudur.  Uyanıklığı  arttırabilir, kaygıyı  azaltabilir  ve  özgüveni  etkileyebilir. 
Kokular,  dünyaya  dair  algımıza  zenginlik  katar.  Fakat  kokunun  her  yerde  bulunmasına  rağmen, koku  hafızası  hakkında,  görsel  ve  işitsel  hafızadan çok  daha  azını  biliyoruz. 

Koku  hafızasına  klasik  bir  örnek,  Proust  hafızası (veya  istemsiz  hafıza)  olarak  bilinen  şeydir.  Bu  olayda, uyarana  çok  az  derecede  maruz  kalmak,  otomatik olarak  geçmişe  dair  güçlü  hafızayı  tetikler.  Proust için  bu,  çaya  batırılmış  çöreğin,  teyzesinin  evine  dair detaylı  hafızayı  harekete  geçirmesiydi.  İnsanlar,  canlı otobiyografik  hafızaları  harekete  geçiren  kokularla ilgili  pek  çok  hikâye  anlatır.  Bu  bir  hastane  yemeğinin kokusu  veya  belirli  bir  alkollü  içeceğin  kokusu  olabilir. 
Kokularla  duygular  arasındaki  bu  güçlü  ilişkinin,  kokuların  işlenmesinde  rol  oynayan  beyin  bölgesinin, duygularla  bağlantılı  olan  limbik  sistemde  yer  alması olduğu  düşünülüyor. 

Tüm  kokular  uzun  süreli  hafızada  depolanmıyor. 
Bazı  kokular,  hafızada  daha  kısa  süre  yer  alıyor. 
Yeni  bir  tıraş  losyonu  veya  parfüm  satın  aldığınızı düşünün.  İki  kokuyu  birbirinden  ayırt  edebilmek çok  zor  olacağı  için,  iki  ürünü  birden  aynı  anda koklayamazdınız.  Hangisini  almaya  karar  verebilmeniz  için,  birini,  diğerinden  sonra  koklamanız  gerekir.  Bu  da  kokuyu  geçici  olarak  depolamanız  ve karşılaştırma  yapacağınız  zaman  kokuyu  geri  anımsamanız  gerektiği  anlamına  gelir.  İnsanların  kokuları  kısa  süreli  hafızada  nasıl  depoladıkları  ve  koku hafızasının,  diğer  hafıza  türlerinden  ne  ölçüde farklı  çalıştığı  inceleniyor.  Getirilebilecek  en  basit açıklama,  insanların  kokulara  sözel  etiketler  vererek  (örneğin,  "peynir  gibi  kokuyor")  koku  hafızası işlevlerini  yerine  getirmesi.  Fakat  bu  tür  sözel  bir strateji,  hafızada  kokudan  ziyade  sözel  bir  görevin yerine  getirilmesine  neden  olur.  Çünkü  gerçek  pey¬ 


nir  kokusunu  koku  hafızasında  değil,  "peynir"  kelimesini  sözel  hafızamızda  saklarız. 

Araştırmacılar,  bu  stratejinin  kullanımını,  isimlendirmesi  zor  olan  kokuların  seçimiyle  sınırlandırırlar. 
Kullanılan  bir  diğer  strateji  ise,  katılımcılardan  deney sırasında  görevle  alakasız  kelimelerin  tekrarlanmasının  istenmesi.  Bu  stratejiye  "eşzamanlı  eklemleme"  adı  veriliyor.  Eşzamanlı  eklemleme,  katılımcının  kokuyu  isimlendirme  ve  isimlerin  görev sırasında  sessizce  prova  edilmesi  yeteneğini  sekteye uğratıyor.  Örneğin,  eğer  yeni  biçilmiş  çim  gibi  kokan bir  şeyi  koklarken  "ama,  ama,  ama"  derseniz,  "yeni biçilmiş  çim"  kelimesini  sözel  hafızanızda  saklayamazsınız.  Bu  biraz  haberleri  dinlerken,  kitap  okumaya  çalışmaya  benzer.  İnsanların,  kokuların  isimlendirilmesi  zorken  ve  eşzamanlı  eklemlemeye  tabi tutulurken,  kısa  süreli  koku  hafızası  görevlerini  yerine  getirebildikleri  gösterildi.  Bu  bulgular;  sözel etiketlemenin  bir  koku  için  hafızayı  geliştirebilirken, insanların  aynı  zamanda  kokuyu  da  hafızada  saklayabildiklerini  öne  sürüyor.  Bu  da,  isimlendirmesi kolay  ve  isimlendirmesi  zor  kokular  hatırlanırken, beynin  farklı  bölgelerinin,  yani  ön  aşağı  gyrus  ve piriform  korteks  bölgelerinin  etkinleştiğini  gösteren bir  çalışmayla  da  destekleniyor.  Kısa  süreli  koku  hafızasının,  diğer  hafıza  türlerine  kıyaslandığı  bir  diğer yöntem  ise,  insanların  bir  dizi  kokuyu  ne  kadar  iyi hatırladıklarını  incelemek.  Hafıza  görevinin  özelliklerine  bağlı  olarak,  insanlar  genellikle  listedeki  ilk ve  son  nesneleri  hatırlamakta  başarılı  oluyorlar ("önde  gelme  ve  yeni  olma"  adıyla  bilinen  bir  olay). 
Bazı  görevler  için,  koku  hafızasının,  diğer  uyaranlara kıyasla  farklı  "önde  gelme  ve  yeni  olma"  etkileri meydana  getirdiğini  gösteren  bazı  deliller  vardır. 
Bu  farklılıklar,  koku  hafızasının,  diğer  hafıza  türlerinden  daha  farklı  şekilde  çalıştığına  işaret  ediyor olabilir.  •BbcFuture 


Soğan 


Yale  Üniversitesi’nin  Babil  Koleksiyonunda çok  ünlü  üç  küçük  kil  tablet  bulunuyor; Bunlar  dünyanın  en  eski  yemek  kitapları. 
Çivi  yazısıyla  yazılı  tabletlerin  sırrı,  neredeyse 
4000  yıl,  yani  1985'e  dek  çözülememişti.  Tabletlerin  sırrını  çözüldü,  ileri  düzeyde  ve  sanatkârane bir  Asur  mutfak  geleneği  ortaya  çıktı.  Tariflerde bir  tat  özellikle  ön  plana  çıkıyordu:  SOĞAN! 

Asurluların  soğana  bağlılığını,  bugün  de  yemek pişirenlerin  çoğunluğu  sürdürüyor.  Soğansız  yemek tarifi  veren  kitaplar  son  derece  ender. 

Soğan,  dünyanın  her  yerinde  bulunabilen  bir besin.  BM  en  az  175  ülkede  soğan  yetiştirildiğini; bu  sayının  buğday  yetiştirilen  ülkelerin  iki  katından fazla  olduğunu  kaydediyor.  Gıda  tarihçisi  Laura Kelley,  "Genetik  çözümlemelere  bakılırsa,  soğan Orta  Asya'dan  geldi.  Çok  kolay  yetiştirilen  bir  bitki olan  soğan  aynı  zamanda  çok  az  haşere  çeker.  Soğanın  Milattan  Önce  2000  yılında  İpek  Yolu'yla nakledildiğine  kuşku  yok"  diyor. 

Soğan  üretimi  ve  tüketiminde  başı  çeken  ülkeler Çin  ve  Hindistan.  Dünyada  üretilen  yıllık  70  milyon tonu  aşkın  soğanın  yaklaşık  yüzde  45'ini  bu  iki  ülke yetiştiriyor,  fakat  dünyada  en  fazla  soğan  yenilen ülke  Libya.  BM  verilerine  göre,  2011  yılında  kişi başına  soğan  tüketimi  miktarı  33,6  kilogram  oldu. 
Çok  fazla  soğan  yenildiği  düşünülen  Fransa'da,  aslında,  kişi  başına  düşen  soğan  tüketimi  sadece  5,6 kg.  Soğanın  gazete  manşetlerine  çıkabildiği  ülke ise  Hindistan.  Ne  zaman  ülkede  soğan  fiyatları hızlı  artış  kaydederse,  gerilim  doğuyor. 


Tarihte  bu  ay 


•203  Kasım  1793'te  Fransa'da  kadın  hakları  için mücadele  eden  yazar  Olympe  de  Gouges,  fikirleri nedeniyle  suçlanarak  giyotin  ile  idam  edildi. 

•25  Kasım  1960'da  Dominik  Cumhuriyeti'nde, 

Trujilla  diktatörlüğüne karşı  mücadele  eden  Clandestine  Hareketi'nin  üyelerinden  Patria,  Minerva ve  Maria  Mirabel  kardeşler,  diktatörlük  askerleri tarafından,  tecavüz  edildikten  sonra  katledildi. 

Mirabel  kardeşlerin  anısına  1981'de  Latin  Amerika  Kadın  Kurultayı'nda 
25  Kasım  "Kadına  Yönelik 
Şiddete  Karşı  Mücadele  ve 
Uluslararası  Dayanışma günü"olarak  kabul  edildi. 

1985'te  ise  BM  tarafından 
25  Kasım  günü  "Kadına 
Yönelik  Şiddetle  Mücadele 
Günü"  olarak  ilan  edildi. 

•02  Kasım  1970'de  Behice  Boran, Türkiye  İşçi  Partisi  (TİP)  Genel  Başkanı  oldu.  İlk  kez  Türkiye'de  bir kadın,  siyasi  partinin  genel  başkanı  oldu. 


•29  Kasım  2004'te  Kürt 
Kadın  Hareketi'nin  öncülerinden  Meysa  Baki 
(Şilan  Kobane)  Musul yakınlarında  4  arkadaşıyla  birlikte  karanlık güçlerin  saldırısı  sonucu yaşamını  yitirdi. 


•27  Kasım  1978'de  Kürdistan 
İşçi  Partisi  PKK  kuruldu.  Özgürlük  arayışı  olan  birçok kadın  PKK  saflarında  yer  alarak  Kürdistan'da  tarihsel  bir dönüşüm  yarattı. 
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AKP  iktidarının  erkek  egemen  politikaları  karşısında tabii  ki  kadınlar  susmadı. 
Faşizmin  bu  şiddet  sarmalı içersinde  Kuzey  Kürdistan  ve 
Türkiyeli  kadınların  demokratik  mücadelesi  korku  duvarlarını  yıkarak,  anlamlı  ve büyük  bir  umudu  yarattı. 


Kuşatmayı  yaran  kadınlar 


Yılllar  öncesinden  hafızamda  kalan  bir  film karesi,  kadına  yönelik  her  şiddet  haberini okuyunca  canlanırgözlerimde.  İsmini  hatırlamıyorum  maalesef  ama  çok  gerçek  ve  yaşamın  içindendi... 

Film  karesinde  bir  evin  salonu  gözüküyor.  Şarhoş, ayyaş,  saçı  sakalı  birbirine  karışmış  pijamalı  bir  adam yalpalayarak  kadına  yaklaşıyor,  temizlikle  uğraşan kadın  irkiliyor.  Kaçmaya  çalışıyor,  ama  kaçamıyor, itekliyor  kadını...  kadın  düşüyor...  adam  'kaltak, orospu'  küfürleri  arasında  üstüne  çullandığı  kadını dövmeye  başlıyor.  Kadın  üzerindeki  adamdan  kurtulmaya  çalışsa  da  başaramıyor.  Adamın  kötü  niyeti besbelli,  tecavüz  etmeye  çalışıyor.  Son  bir  hamle  ile kurtulan  kadın,  saçı  başı  dağılmış  bir  halde  kendini sokağa  atıyor.  Yüzünde  acının,  gözlerinde  kırılmış gururunun  derin  izleri  ile  etrafına  bakınıyor.  Nefes nefese  soluklanırken  iri  yarı  bir  adam  sokağın  başından  sırıtarak  geliyor.  Kadının  yüzü  allak  bullak  olmuş  halde  toparlanmaya  çalışıyor.  Belli  ki  'mutlu aile'  algısının  değişmesini  istemiyor.  Adam  yüzündeki  alaycı,  yılışık  bir  ifade  ile  kadına  yaklaşıyor;  'bu adamdan  koca  olmaz  sana,  bana  gel'  diyor...  Kadın ters  ters  adama  bakarak  arkasını  dönüp,  üzerindeki hırkanın  iki  yanını  birbirine  dolayıp,  ellerini  göğsünde birleştirerek  göz  ucuyla  sokakta  ilerleyen  adama bakıyor  birkaç  saniye.  Ardından  çıktığı  evin  kapısına takılıyor  gözleri...  Çaresiz  ve  umutsuzca  az  evvel  saldırıya  uğradığı  evin  kapısından  tekrar  içeriye  giriyor. 
Ne  yapsındı  ki...?  Toplum  gözünde  meşru,  yasal,  tahammül  edilmesi,  sineye  çekilmesi  gereken  'yuvasına'  dönmek  dışında... 

Aile  ile  sokak  arasında  sıkışmış  bu  kuşatılmışlığı bu  kare  kadar  iyi  anlatan  çok  az  şey  vardır.  Sokak  ile aile;  'kırk  satır  mı,  kırk  katır  mı  istersin?'  der  gibi... 
*  *  * 

Aile;  kadının  en  çok  şiddete  uğradığı,  buna  rağmen  ataerkil  toplum  tarafından  sürekli  öncelenen, kutsanan  olmazsa  olmazlardandır.  Aile  kurumu  sadece  toplumu  ilgilendiren  bir  kurum  değil  elbette. 
Bizzat  devlet  ve  iktidar  eliyle  beslenen,  erkek  egemen  sistemin  temel  yapı  taşını  oluşturan,  erkeklik ve  kadınlık  rollerinin  sürekli  inşa  edildiği  ve  üretildiği bir  kurum.  Ataerkil  sistemin  ideolojik  merkezi.  İktidarların  politik  alanı.  Cinsiyetçiliğin  üretildiği  mekan. 
Köle  kadın,  egemen  erkekliğin  döl  yatağı.  Ataerkil zihniyetin  kurumsallaştığı  bu  merkez  bütün  militarist,  dinci,  milliyetçi  iktidarlar  tarafından  sürekli  beslenmiş,  allanıp  pullanarak  kadınlara  sunulmuştur. 

Hitler'in  3K'sı; 

'Kinder,  Küche,  Kircine' 


Hitler  ve  Musollini,  faşizmin  inşasında  kadın  üzerinden  toplumu  inşa  etmeye  çalışırken  aile  temel bir  merkez  olarak  ele  alınmıştı.  Hitler;  "Erkeklerin dünyası  devlet,  kadınların  dünyası  ise  evdir  ve  bu iki  dünya  birbirini  tamamlamıştır.  Kadınlar  erkeklerin dünyasına  sızmak  için  uğraşmamalıdırlar"  derken, kadının  nereye  ait  olduğuna  işaret  ediyordu. 

Hitler  faşizmi  kadınların  eve  dönüşünü  sağlamak için  kadınların  mücadele  alanlarını  da  ortadan  kaldırmıştı.  1933  yılı  öncesinde  kurulmuş  olan  kadın örgütleri  Hitler  zamanında  yasaklanarak  kadınlar  siyasi  alandan  tümüyle  dışlandı. 

Kadınlara  yüklediği  sorumlulukları  tarif  etmek için  ise;  3K  (Kinder,  Küche,  Kirche/Çocuk,  Mutfak, Kilise)  sloganını  kullanmıştır.  1934'ten  itibaren  eğitim  sistemini  değiştirmiş,  kız  çocuklarının  karma ve  normal  liselerden  çok  'ev  kadınları'  olarak  eğitilecekleri  okullara  yöneltmişti.  Bu  uygulamalar sonucunda  1933  öncesi  18  binden  daha  fazla  olan kadın  üniversite  öğrenci  sayısı,  1939  yılı  itibariyle 
5  bine  kadar  inmiştir. 


Direnen  kadınlar  hedeflendi 


Mussolini'nin  de  kadın  yaklaşımı  farklı  değildi. 
"...Kadın  bambaşka  görevler  ve  sorumluluklar  için yaratıldı.  Dolayısıyla  erkeğe  eşit  kabul  edilmesi,  tabiatın  kanunlarına  aykırı  hareket  edilmesine  sebep olur"  demektedir.  (Mussolini,  1998,  s.  220). 

Her  iki  iktidarda  da  erkeklere  cesaret,  güç  ve kahramanlık  gibi  değerler  atfedilirken;  korkaklık, tembellik  veya  zayıflık  gibi  nitelikler  'kadınsılıkla  özdeşleştirilerek  aşağı  la nm ıştır. 

Bu  örneklerden  de  anlaşılacağı  gibi faşizm  ve  bütün  egemen  ideolojiler  ailenin  ataerkil  zihniyet  için  öneminin  fazlasıyla  farkında  ve  kadını  dört  duvar  arasında  tutmak  için  hertürlü  uygulamaya başvurmuştur. 

Günümüz  Türkiye'sinde  de  bu  örnekleri  görmek  mümkün.  24  Kasım  2014'te dönemin  Cumhurbaşkanı  Erdoğan  KA¬ 
DEM  tarafından  düzenlenen  Uluslararası  Kadın  Ve Adalet  Zirvesi'de  yaptığı  konuşmada  "Kadın  ile  erkeği  eşit  konuma  getiremezsiniz,  çünkü  o  fıtrata terstir.  Çünkü  fıtratları  farklıdır"  diyerek  feministlerin,  kadınların  annelik  makamını  anlamadıklarını  iddia  ediyordu.  Aslında  kadın  örgütlerini,  sokakta  direnen  kadını  hedef  haline  getiriyordu. 

i  milyon  kadın 

çocuk  bakımı  için  iş  bıraktı 

AKP  hükümetinin  kadın  bedeni  üzerindeki  karşıt  politikaları,  kadının  doğuracağı  çocuk  sayısının belirlenmesi,  kürtaj  ve  sezaryenin  yasaklanması girişimlerine  kadar  uzandı.  Bu  tehlikeli  girişim  ve adımlar,  AKP'nin  iktidarı  sürecinde  cinsiyetçiliği alabildiğine  şahlandırdı.  Kadına  yönelik  şiddet  her geçen  gün  arttı.  Neredeyse  kadının  katledilmediği bir  tek  gün  yok  gibi.  Devlet  ve  erkek  işbirliği,  evi ve  sokağı  kadın  katliamlarının  birer  merkezi  haline dönüştürdü. 

Kadınların  eve  dönüp  annelik  görevi  ile  sınırlandırılması  politikaları  2016  yılı  başında  hız  kazanmış ve  ekonomik  sebeplerden  dolayı  evlenemeyen gençlerin  evliliğe  teşviki  için  'çeyiz  hesabı'  yasası  çıkarılmıştı.  2017  Şubat  ayı  başında  ise;  Çalışma  ve Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  ile  Aile  ve  Sosyal  Politikalar Bakanlığı  kamuoyunda  'Büyükanne  Projesi'  olarak bilinen,  aile  büyüklerinin  torunlarına  bakma  karşılığında  maaşa  bağlanması  projesi  devreye  konuldu. 
Böylece  iş  yaşamındaki  kadınların  çocuk  doğurma ve  bakma  yolları  açılmış  oldu.  Proje  imzalandıktan sonra  ilk  48  saat  içerisinde  30  bin  kişi  başvuru  yaptı. 
Bununla  sınırlı  kalınmadı  tabii.  Kadınları  iş  yaşamından  çıkarmak  için  ücret  eşitsizliği  derinleştirildi,  kadınlar  mikro  kredilerle  evlerde  yapabilecekleri  'kadınca'  işlerle  sınırlardırıldılar.  KHK'lar  ile  işten çıkarmalarda  kadınlara  öncelik  verildi.  Birçok  kadın 


ekonomik  olarak  mağdur  edilerek  erkeğin  eline  bakan  bir  pozisyona  getirildi. 

2017  Mayıs  ayında  Türk  Girişim  ve  İş  Dünyası 
Konfederasyonu'nun  (TÜRKONFED)  hazırladığı  İş Dünyasında  Kadın  Raporu'na  göre,  2010'dan 2015'e  kadar  yaklaşık  1  milyon  kadın  çocuk  bakımı, yaklaşık  112  bin  kadın  ise  yaşlı  bakımı  nedeniyle iş  hayatını  bıraktı. 

Verilerden  de  anlaşılacağı  gibi  AKP'nin  kadınları iş  yaşamından  koparma  politikalarının  sonucu  olarak  binlerce  kadın  eve  dönmek zorunda  bırakıldı.  Raporda  kreşlerin  pahalı  olmasından  dolayı  çalışan  kadınların işi  bıraktığına  dikkat  çekiliyor.  Hükümet ise  kreşlerin  sayısını  arttırıp,  fiyatlarını düşürme  yerine  kadınların iş  hayatından  çekilmesini zorunlu  kılan  politikalara ağırlık  verdi. 

Kadınlar  siyasetten  uzaklaştırılıyor 


AKP  sadece  çalışma  yaşamından  kadınları  uzaklaştırmadı.  Kadınların  dışlanmaya  başlandığı  alanlardan  biri  de  siyaset  alanıdır.  Özellikle  OHAL  ile başlayan  süreç  Türkiye'nin  KHK'lar  ile  yürütülmesi¬ nin  de  önünü  açtı.  İlk  yönelinen  alan  ise  siyaset alanı  oldu.  HDP'li  milletvekilleri,  eşbaşkanları,  siyasi temsilleri  tutuklandı.  4  kadın  milletvekili  ve  Eşbaşkan Figen  Yüksekdağ'ın  vekilliği  düşürüldü.  36  belediye eşbaşkanı  tutuklandı. 

Birleşmiş  Milletler  Kadın  Birimi  (UN  Women)  ve Parlamentolar  Arası  Birlik  (IPU)  tarafından  yayınlanan  "Siyasette  Kadın  2017"  haritasına  göre,  tüm dünyada  hükümet  ve  parlamentolardaki  kadınların sayısında  düşüş  yaşanmaktadır. 

Kadınların  parlamentodaki  temsili  sıralamasında Rvvanda  yüzde  61,3  oranıyla  birinci  sırada,  Bolivya yüzde  53,1  oranıyla  ikinci  sırada,  Küba  yüzde  48,9 ile  üçüncü  sırada  yerini  alıyor. 

Türkiye  Meclisi'ndeki  kadın  vekil  oranı  ise  sadece yüzde  14,9.  Toplam  82  kadın  vekille  sahip  Türkiye 
186  ülke  arasında  132.  sırada  yer  alıyor. 

Gasp  edilen  belediyelere  bağlı  52  kadın  kurumu kapatıldı.  Böylece  kadınların  erkek  şiddetine  karşı başvuracakları,  destek  alacakları  alanlar  da  kapatılmış  oldu.  Kadın  tümden  erkeğin  insafına  bırakıldı. 

Şiddetin  kaynağı  iktidar ve  erkek  işbirliğidir 

Kadının  alternatif  yaşam  alanlarının  kapatılması kadına  yönelik  şiddet  olaylarını  bir  kat  daha  arttırdı.  Erkek  şiddetinin  devlet  tarafından  korunması,  caydırıcı  cezaların  verilmemesi  erkeği  daha 
da  cesaretlendirdi.  2016'nın  Ekim  ayına  kadar  195 
kadın  katledilirken,  2017  Ekim  ayına  kadar  209 
kadın  4  kız  çoçoğu  katledildi.  Kadın  cinayetlerinde 


ortaya  çıkan  artış,  tamamen  iktidarın  politikaları ve  bu  politikaları  gündelik  hayatta  uygulayan  erkeğin  işbirliği  ile  bağlantılı. 

Bu  şiddet  sarmalı  neredeyse  her  gün  cinsel  saldırılarla  devam  etmekte.  Batman'da  Mayıs  ayında 
14  yaşındaki  G.  yüzlerce  erkeğin  tecavüzüne  maruz 
bırakılmış,  ardından  sistematik  olarak  fuhuşa  zorlanmıştı.  AKP  hükümetinin  bizzat  kurup  yönettiği Ensar  Vakfı'na  bağlı  kuran  kurslarında,  yurtlardaki çocuklara  yönelik  tecavüz  olayları  da  yine  hükümet yetkililerince  üzeri  kapatılarak  vakfa  sahip  çıkıldı. 

Erkek  şiddetinin  artmasına  sebep  olan  gelişmeler  bunlarla  sınırlı  değil.  Bütün  tepkilere  rağmen  yürürlüğe  konulan  eğitim  müfredatı  "Bekârlık sultanlık  değil,  henüz  karar  verilememiş  bir  sürecin sancılı  bekleyişidir"  diyerek  gençleri  evlenmeye teşvik  ederken,  erkeğe  aile  reisliği,  kadına  ise  itaat etmesi  öğretilmektedir. 

'Kırk  katır  mı,  kırk  satır  mı  ?' 


Eğitim  müfredatı  uzun  süredir  tartışmalı  olan müftülere  nikah  yetkisi  verilmesi  ile  pekiştirildi.  Böylece  çocukların  evliliğe  zorlanmasının  da  önü  açılmış oldu.  Bu  pekiştirme  ve  toplumda  dine  dayalı,  milliyetçi  bir  yaşam  modelini  geliştirme  önündeki  boşluklarda  dolduruluyor.  En  son  boşanmanın  önlenmesi  için  yeni  bir  tasarı  hazırlandığı  bilgisi  basına yansıdı.  Meclis  tartışmalarında  AKP'li  bakanlar,  aile kurumunun  güçlendirilmesinin  memleket  için  bir gelecek  meselesi  olduğunu  ve  boşanmak  isteyenlere  arabulucularla,  mahkemeye  gerek  kalmadan çözülmesi  gerektiğini  belirttiler. 

Örneklerden  de  anlaşıldığı  üzere  kadının  bunca KHK  ve  yasalarla  baskı  altına  alınması,  şiddetin  ve kadın  cinayetlerinin  artması,  cinsel  saldırıların  resmen  teşvik  edilmesi,  Türkiye  gibi  çoğunluğunun  muhafazakar  olduğu  toplum  da  kadınları  'kırk  katır  mı, kırk  satır  mı'  tercihine  zorlamaktadır. 

AKP  erkekliği  şaha  kaldırmakta 

İç  ve  dış  siyasette  yalnızlaşan,  adım  adım  çöken AKP  iktidarı  kendisiyle  beraber  Türkiye'yi  de  çökertmektedir.  Vatan,  millet,  savaş  ve  şiddet  argümanlarını  kullanarak  yaşamın  her  alanında  kaybeden  erkekliği,  kadın  bedeni  üzerinden  şaha kaldırarak,  güç  kazanmasını  amaçlamaktadır.  Son yıllardaki  maço  erkek  modellerinin  artması,  bunun medya  eliyle  sürekli  işlenmesi  esasta,  AKP  iktidarı döneminde  iradesizleşen  erkeği  kadın  bedeni  üzerinden  yeniden  canlandırma  girişimidir.  Böylece hem  militarist  bir  toplum  yaratmayı,  hem  de  iç ve  dış  siyasetteki  sıkışmışlığı  savaşla  aşmayı  hedeflemektedir.  Sedat  Peker,  Süleyman  Soylu  gibi tehditler  savuran  örnekler;  otobüslerde,  sokaklarda  kadınlara  giydikleri  kıyafetleri  gerekçe  göstererek  saldıran  bazen  de  katleden  tipolojilerin cesaret  alasına  neden  olmakta. 

AKP  iktidarının  erkek  egemen  politikaları  karşısında  tabii  ki  kadınlar  susmadı.  Faşizmin  bu  şiddet sarmalı  içersinde  Kuzey  Kürdistan  ve  Türkiyeli  kadınların  demokratik  mücadelesi  korku  duvarlarını yıkarak,  anlamlı  ve  büyük  bir  umudu  yarattı. 

15  Temmuz  darbe  girişimiyle  başlayan  OHAL  ve 
KHK'lara  karşı  işçi,  akademisyen,  gazeteci,  avukat, siyasetçi  kadınlar  kadın  örgütleri  öncülüğünde  aralıksız  mücadele  etmekte,  direnmekte.  Kadınlar  sokakları  kendilerine  cehenneme  çevirmeye  çalışan erkek  egemen  zihniyete  karşı  sokakları  eylem  alanlarına  dönüştürerek,  ne  devletin  hüküm  sürdüğü sokak,  ne  de  erkeğin  hakim  olduğu  eve  muhtaç  olmamak  için  mücadelelerini  her  zamankinden  daha fazla  büyük  bir  farkındalıkla  yükseltiyorlar. 
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Kürtler  ve  kadınlar;  bu yüzyılı  özgür  Kürt,  özgür kadın  ve  özgür  Ortadoğu yüzyılı  yapma  kararlılığındadır.  Siyasi  ve  askeri  koşullar,  tam  da  böyle  bir sürecin  gidişatına  açıktır. 
Artık  Ortadoğu’da  Kürtler ve  kadınlar  olmadan siyaset  yürütülemez, adım  atılamaz,  yeni  oluşumlara  gidilemez. 


Kadın  devrimini  Ortadoğu’da  büyütmek,  yeşertmek hepimizin  görevi,  sorumluluğu  ve  borcudur.  Tarihten bugüne  özgürlük  uğruna mücadele  verip  şehit  düşen bütün  kadınlara  olan borcumuzdur. 


Sekizinci  KJK  Kurultayımız,  tam  da  TC  İçişleri Bakanfnın  "Teröristleri  bitirdik,  az  kaldı  bu defa  bitireceğiz"  benzeri  söylemlerinin,  ve yoğun  keşif  ve  savaş  uçaklarıyla  saldırılarının  geliştiği  bir  zaman  diliminde  gerçekleşti.  Kadın  hareketimiz  tüm  riskleri  göze  alarak  süreç  karşısında  tarihi kadın  kararlaşmasını  yaşamak  üzere  Kurultayını  gerçekleştirdi.  Medya  Savunma  Alanlarında  değişik yaşlardan,  kesimlerden,  çalışmalardan,  alanlardan 120'ye  yakın  kadın  bir  araya  gelerek  beş  gün  boyunca  önemli  tartışmalar  yürüttük.  Kürdistan'ın, Ortadoğu'nun  ve  dünyanın  durumunu,  olasılıkları, geleceğini  bir  de  biz  kadınlar  tartışıp  kendi  planlama  ve  karar  gücümüzü  ortaya  koyduk. 

Her  şeyden  önce  8.  Kurultayımız  Önderliğimize, özgürlük  mücadelesi  veren  kadınlara,  devrim  ve  demokrasi  için  yaşayan  yurtsever  halkımıza,  halklarımıza,  gençlerimize  ve  çocuklarımıza  kutlu  olsun.  Bu kurultayın  ortaya  çıkardığı  özgürlük  umudu,  sevinci, kararlılığı  ve  planlaması  kutlu  bir  yaşama  vesile olsun.  Kurultay  salonu  hazırlık  komitesi  tarafından oldukça  güzel  hazırlanmıştı.  Mücadelemizin  ilk  yıllarından  bugünlere  kadar,  Saralardan,  Azimelere, Beritanlardan,  Nudalara,  Çiçeklerden,  Nalin  ve  Çavrelere  kadar  Kürt,  Türkmen,  Alman,  Afrikalı,  Arap, Çerkez,  yüzlerce  kadın  arkadaşın  resimleri,  özgürlük bahçesinin  nadide  çiçekleri  olarak  en  güzel  renkleriyle  bizimleydiler.  Bu  Kurultay  aynı  zamanda  şehitlerimize  büyük  cevap  olmanın,  layık  olmanın Kurultayı  oldu.  Onların  amaçlarını  mutlaka  zafere taşıma  kararlaşması  oldu. 

Her  alandan  kadın  temsilli 

Kurultayımıza  damgasını  vuran  Reber  Apo'nun içinde  bulunduğu  ağır  tecrit  ve  işkence  koşulları  ve bu  işkence  sistemini  aşma  mücadelesini  büyütme kararlılığı  oldu.  Kurultayımızın  önceki  Kurultaylardan  önemli  bir  farkı,  Kürdistan'ın  değişik  alanlarından  yurtsever  kadınlarımızın  daha  yoğun  katılmış olmasıydı.  Rojhilat,  Rojava,  Başûr  ve  yine  dış  bazı alanlardan  yıllarca  özgürlük  mücadelesi  vermiş, büyük  bir  bilinç  ve  dil  gücü  kazanmış  kadınlarımız Kurultaya  çok  önemli  bir  nitelik  kattılar.  Kadın  sistemini  inşa  etmede  yaşanan  sorunları  ortaya  koymada  ve  çözüm  üretmede  çok  somut  ve  umutlu yaklaşımları,  tartışmalara  ve  kararlara  yansıdı.  Kadın mücadelesinin  gelmiş  olduğu  düzeyi  göstermesi açısından  oldukça  çarpıcıydı.  Yani  bileşimin  renkliliği ve  zenginliği,  düşünce  gücünün  ve  kararlaşmanın güçlenmesine,  keskinleşmesine  yol  açtı  diyebiliriz. 

Özgür  Ortadoğu'nun  yüzyılı 

3. Dünya  savaşı  olarak  ifadelendirilen  bu  süreçte Kürdistan,  Ortadoğu  bir  yapılanma  süreci  içine  konulmuştur,  bu  süreç  ne  1. Dünya  savaşı  ve  ne  de  2. 


Dünya  savaşı  süreci  gibidir.  Kürtler  ve  kadınlar  bu savaş  sürecinde  örgütlü  ve  özsavunma  pozisyonundalar.  Daha  da  önemlisi  sadece  dar  ulusal  bir pencereden  bakı  İm  a  m  akta,  sosyalizm  ideolojisiyle Demokratik  Ulus  ve  Demokratik  Özerk  yapılanma doğrultusunda  yeniden  inşa  esas  alınmakta.  Ve tüm  bunları  geliştiren,  inşa  eden,  önünü  açan  ise Reber  Apo'dur.  Dolayısıyla  Kürtler  ve  kadınlar Reber  Apo  Önderliğinde,  bu  yüzyılı  özgür  Kürt, özgür  kadın  ve  özgür  Ortadoğu  yüzyılı  yapma  kararlılığındadır.  Siyasi  ve  askeri  koşullar,  tam  da  böyle bir  sürecin  gidişatına  açıktır.  Artık  Ortadoğu'da Kürtler  ve  kadınlar  olmadan  siyaset  yürütülemez, adım  atılamaz,  yeni  oluşumlara  gidilemez.  Reber Apo  öncülüğündeki  mücadele  tarihimiz,  bu  gerçeği çok  net  olarak  ortaya  koymuştur.  Son  yıllarda  Rojava'da  ve  Kuzey'de,  Medya  Savunma  alanlarında gelişen  savaş  bu  gerçeği  açıkça  ortaya  koymuştur, koymaktadır. 

Halklar  ve  kadınlar  kazanacak 

Bu  nedenle  yerine  getirilmesi  gereken  en  temel görev,  Bölgedeki  faşist  ve  erkek  egemenlikçi  sistemlere  karşı  mücadeleyi  yükseltmek  ve  bunu  başararak  İmralı  duvarlarını  parçalamak,  Önder  Apo  ile birlikte  özgürce  yaşamaktır.  Bunlar birbiri  ile  çok  bağlantılı  görevlerdir.  Bu  nedenle  Kurultayımız  şiarını  "Sömürgecilik  ve  faşizm kaybedecek,  halklar  ve  kadınlar kazanacak!"  biçiminde  belirlemiştir.  Yani  kadınlar  olarak  faşizme  ve  sömürgeciliğe  karşı mücadeleyi  ortaklaştırma  ve bunun  karşısında  kendi  özgür yaşam  sistemimizi  inşa  etme,  geliştirme  ve  büyütme  biçiminde  stratejimizi  belirledik.  Bu  aynı  zamanda  İmralı  duvarlarını  parçalayıp Reber  Apo'yu  İmralı'dan  çıkarma  kararlılığını  ifade etti.  Kurultayımızın  önemli  bir  kararı  da  Önderliğimiz  için  bir  özgürlük  hamlesinin  başlatılması  idi. 
"Sonda  me  ye:  Eme  pergala  İmrali  parçe  bikin,  bi Reber  Apo  re  azad  bijîn"  biçiminde  belirlenen  şiar, genel  perspektifimizi  açıkça  ifade  etmektedir.  Evet, biz  özgürlük  mücadelesi  veren  kadınlar  bu  yemini ediyor,  İmralı  sistemini  parçalama  sözünü  veriyoruz. 
Bu,  elbette  ki  Ortadoğu  ve  Kürdistan'ın  kaderini  belirleyecek  bir  yemin,  sözleşmedir.  Asla  sıradan  değildir.  Bu  sözü  bir  hamle  planlamasına  kavuşturduk, kısa  bir  dönemin  değil  bir  sürecin  üç  aşamalı  planlanması  biçiminde  ele  aldık  ve  bunu  zaten  kamuoyuyla  da  paylaştık. 

Bu  yaklaşım  ve  belirlenen  strateji,  halklar  ve  kadınlar  adına  Ortadoğu'ya  yeni  bir  renk  ve  güç  katacaktır.  Faşizmin,  sömürgeciliğin,  erkek egemenliğinin  artık  köhnemiş,  kokuşmuş  yaşam gerçeğine  karşı  özgür  kadın  mücadelesi  yepyeni  ve temiz  bir  nefestir,  havadır,  yaşamdır.  Bu  nedenle kadın  mücadelemiz  hergeçen  gün  daha  fazla  çekim merkezi  olmakta,  tanıma  ve  katılma  yönelimi,  arayışı  artmaktadır.  Kurultayımız  siyasi  sürecin  karakterini  tanımlarken,  doğrultusunu,  tavrını, perspektifini  bu  iki  temel  hususta  odaklamıştır. 

Mücadele  büyütülecek 

Kurultayımız  aynı  zamanda  inşa  edilen  Demokratik  Kuzey  Suriye  Federasyonunu  tanıdığını; kadın  öncülüğünde  ulusal  demokratik  birliği  inşa etmeyi  temel  bir  görev  bildiğini,  Şengal  Demokra¬ 


tik  Özerk  Yönetimini  desteklediğini,  Tür-  - 

kiye'de  AKP  faşizmine  karşı  mücadele kararlılığı  içinde  olduğunu  ve  herkesi  buna  karşı mücadeleye  çağırdığını,  yine  Türkiye  zindanlarında  tutsaklara  yönelik  tek  tip  elbise  vb.  faşist saldırı  ve  uygulamalara  karşı  mücadeleyi  büyüteceğini  kamuoyuna  beyan  etmiştir. 

Geriye  kalan  ise;  bu  perspektif  doğrultusunda kendi  sistemimizi  inşa  etmektir.  Nasılına  ilişkin  yürütülen  tartışmalarda  mücadele  alanlarının  durumu  genişçe  ele  alınarak  değerlendirildi. 
Nihayetinde  sistemler,  kendilerini  insan  gerçeğinde somutlaştırarak,  yaşamsallaştırır. 

Bu  açıdan  kadın  bakış  açısı  ve  kadın  duruşu  ekseninde  yoğunlaşma,  pratikleşme,  örgütlenme  ve mücadele  etmekte  yetersiz  kalındığının  özeleştirisi verildi.  Yapılamayanlar,  yetersiz  bırakılanlar  özgür kadın  bilincindeki  ve  örgütlülüğündeki  zayıflıktır. 
Paradigmayı,  Önderliği  anlamadaki  zayıflıktır. 
Özgür  yaşam  sistemini,  kadın  sistemini  anlamada ve  uygulamada  yaşadığımız  yetersizliktir.  Temeli  bu olan  çeşitli  yetersizliklerimiz  pratiklere  yansıdı. 
Bunun  sonucunda  özverili,  fedakar,  cesaretli  bir pratiğimiz  gelişti,  ancak  sürece  güçlü  cevap  verecek,  akışkan,  tümüyle  demokratik  kurumlan  ve  anlayışları  ile  birbirini  besleyen,  büyüten  bir  kadın konfederal  sistem  geliştirilemedi.  Birçok  mücadele alanı  kendisi  ile  sınırlı  kaldı,  güçlü  bir  konfederal bütünleşme,  sistemsel  bir  kaynaşma  açığa  çıkmadı.  Yine  yerel  halk  gücünü  işletme,  sisteme dönüştürme  boyutunda  yetersiz  kalındı. Faşist sömürgeci  erkek  egemenlikçi  sistemlere  karşı mücadeleyi  büyütmek  ve  konfederal  sistemi  tüm  ayakları  ile  doğru bir  paradigma  ile  yaşamsallaştırma temel  tartışma  konularındandı. 
İşte  Kurultayımız  bu  temel  görevleri  tam  yerine  getiremediğimiz  için  özeleştirel  bir yaklaşım  geliştirdi.  Bunun  aynı  zamanda  Önderliğimiz,  şehitlerimiz  ve  ezilen  kadınlarımız,  halklarımız  karşısında  bir  özeleştiri  olduğunu  vurguladı, bunları  aşma  kararlılığını  ortaya  koydu. 

Özsavunma,  eğitim,  eşbaşkanlık 

Kurultaydaki  genel  kararlaşma  ve  planlama  da  bu gerçeğin  ruhuna  uygun  biçimde  gerçekleşti.  Planlamamızın  en  önemli  yanı,  süreç  karşısında  bir  siyasi tutum  belirlenmesi,  Önderlik  için  bir  hamle  sürecinin  başlatılması  oldu.  Yanı  sıra  KJK  bileşenleri,  komite,  meclis  ve  yerel  çalışanlara  yönelik,  eğitim, özsavunma,  diplomasi,  örgüt  ve  sistem  konularında kararlara  gidildi.  Kadın  özsavunması  üzerinde önemle  durulan  bir  konu  oldu.  Çünkü  kadın  özgürlük  mücadelesi  büyüdükçe  egemen  erkeklik  kadına karşı  şiddetin  boyutunu  tırmandırmaktadır.  Buna karşı  daha  etkili  ve  yaygın  bir  özsavunmanın  mutlaka  geliştirilmesi  gerektiği  belirtildi,  kararlar  alındı. 
Yine  eğitim  alanı  da  önemi  boyutuyla  vurgulandı  ve halk  eğitimlerinin  bir  sisteme  kavuşturularak  yaygınlaştırılması  kararlaştırıldı.  Eşbaşkanlık  sistemi, özgür  eş  yaşam  paradigmamızın  çok  önemli  bir  yaşamsallaşma  alanıdır.  Zaten  egemen  sistemin  de  en çok  hedef  aldığı  bir  alan  oldu.  Bu  sistemi  daha  da geliştirmemiz,  nitelik  ve  işlerlik  kazandırmamız  gerektiği  belirtilerek  bazı  kararlara  gidildi. 

Çocukların  da  özsavunma  gücüyüz 

Yine  Kurultayımız  çocuklar  için  de  kararlar  aldı. 
Bilindiği  üzere  düşman  geçen  süreçte  en  çok  da 


Faşizmin,  sömürgeciliğin, erkek  egemenliğinin  artık köhnemiş,  kokuşmuş  yaşam gerçeğine  karşı  özgür  kadın mücadelesi  yepyeni  ve  temiz bir  nefestir,  havadır,  yaşamdır. 
Bu  nedenle  kadın  mücadelemiz  her  geçen  gün  daha  fazla çekim  merkezi  olmakta,  tanıma  ve  katılma  yönelimi,  arayışı  artmaktadır.  Kurultayımız siyasi  sürecin  karakterini  tanımlarken,  doğrultusunu,  tavrını,  perspektifini  bu  iki  temel hususta  odaklamıştır. 


çocuklarımızı  vurdu,  sömürdü,  tecavüz  etti,  kaçırdı,  emeğini  sömürdü.  Egemen  erkekliğin  en büyük  hedefi  çocuklardır  ve  en  savunmasız  olanlar  da  çocuklardır.  Kadın  hareketi  olarak  çocukların  savunmasını  daha  fazla  geliştirme,  sahip çıkma  sorumluluğumuz  ortaya  konuldu.  Yani  bizler  sadece  kadının  öz  savunma  gücü  değiliz,  aynı zamanda  çocukların  da  özsavunma  gücüyüz.  Bu anlamda  Kürdistan'da  ve  Ortadoğu'da  çocukların özsavunması,  eğitimi  ve  geliştirilmesi  konuları  kararlaştırıldı.  Yine  5-11  Nisan  tarihleri  arası  Kürdistan  çocukları  için  "Cejna  zaroken  roje"  haftası olarak  kararlaştırıldı.  Bu  hafta  boyunca  çocuklara yönelik  çeşitli  etkinlikler  düzenlenecek.  Yanı  sıra Cizre'de  katledilen  Cemile  Çağırga  şahsında  Türk devlet  güçlerince  katledilen,  yine  Rojava  ve  Şengal'de  DAİŞ  çetelerinin  saldırılarında  şehit  düşürülen  tüm  çocuklara  'Özgürlük  Çiçekleri' sembolünün  verilmesi  kararlaştırıldı. 

Kadın  devrimi  borcumuzdur 

Kurultayımızın  bu  temel  doğrultuda  gerçekleştirildi.  Özgürlükten,  demokrasiden,  güzel  ve  anlamlı  yaşamdan  yana  olan  tüm  kadınların  bu kararlaşmaya  ortak  olacağına  inanıyoruz.  Ortak örgütlenme  kadının  özgürlük  mücadelesini  büyütecektir.  Bu  bir  kadın  devrimidir,  kadın  devrimini Ortadoğu'da  büyütmek,  yeşertmek  hepimizin görevi,  sorumluluğu  ve  borcudur.  Tarihten  bugüne  özgürlük  uğruna  mücadele  verip  şehit düşen  bütün  kadınlara  olan  borcumuzdur.  Bu  anlamda  bütün  kadınları  8.  Kurultayımızın  kararlaşmasını  canı  gönülden  sahiplenerek  kadın devrimini,  özgürlük  mücadelesini  daha  da  büyütmeye,  kadınlar  olarak  biz  olmadan  nefes  bile  alınamayacağı  gerçeğini  herkese  bir  kez  daha göstermeye  çağırıyoruz. 
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n  nitelerinin  kucağından  inmeyen  ürkek bakışlı  çocuklar, farklı  bir  dünyadan  gelmiş misafirleri  gururlu bakışlarla  karşılayan gençler,  acılarını  yüzlerinin çizgilerinden  okuduğum kadınlar.  Bu  yüzler  çok tanıdık  geliyor  bana. 
Sur'da,  Cizre'de,  Nusay¬ bin'de  gördüm  bu  yüzleri. 
Banın  ardındaki  isyanı, direnişi,  öfkeyi.  Hepsi  aynı şeyi  anlatıyor;  'Katledildik ama  yenilmedik.' 


örneklerden  biri.  Sadece  anadilini  bilmek  onlara da  yetmiyor.  Başkaları  onları  küçümseyebilir, kendilerini  eksik  sayabilirler.  Hatta  Reina  Maraz örneğinde  olduğu  gibi  buna  dayanarak  mahpus yatabilirler.  BolivyalI  olan  Reina  Maraz, Kasım  2010'da  kocasını  öldürmekle  suçlanarak  zindana  konulmuş.  Sadece quechua  dilini  konuşabildiği,  dolayısıyla kendisini  savunamadığı  için  altı  yıl  hapiste  yatmış.  Çocuğu  adaletsizliğin  ellerinde  (ha¬ 


Rüzgarı  satın  alamazsın 
Güneşi  satın  alamazsın 
Yağmuru  satın  alamazsın 
Bulutları  satın  alamazsın 
Coşkumu  satın  alamazsın 
Acılarımı  satın  alamazsın 


Anlattıklarım  Calle  13'ün söylediği  Viva  Latino  America şarkısının  birkaç  notası  olabilir. 


Bize  çok  uzak  ama  bir  o  kadar  yakın,  çok yabancı  ama  bir  o  kadar  tanıdık  bir  ülkeden  bahsetmek  istiyorum.  Acılı  ve bir  o  kadar  umutlu  bir  ülkeden.  On  iki  bin  kilometre  uzaklıktaki  Arjantin'den. 

Kürdistan'ın  ruhunu  taşıyan  barriolar  (şehir merkezi  dışında  kurulan  mahalleler)  ile  karşılaştığımda  sürgünlüğüm  sona  erdi  sanki.  Sömürgeciler  ve  turistler  için  kurgulanmış  modernitenin  simgesi  yüksek  binalar,  şehir ışıkları,  kapitalizmin  dünyaya  hükmettiği  algısını  yaratan  reklam  panolarının  işgal  ettiği  şehir  merkezinden  bir  trene  bindim  ve  mesafeler kısaldı.  Kadim  işgalcilerin  asfalt  döşemeye dahi  tenezzül  etmediği,  daracık  sokakların, tozlu  çamurlu  yolların  içine  sıkıştırılmış  evlerinde  varolma  savaşı  veren  bu  insanların  hepsi bu  toprağın  gerçek  sahipleri.  'Tepetaklak'  bu gerçekliğin  içinde  bize  benzeyen  o  kadar  çok şey  görüyorum  ki.  Annelerinin  kucağından  inmeyen  ürkek  bakışlı  çocuklar,  farklı  bir  dünyadan  gelmiş  misafirleri  gururlu  bakışlarla  karşılayan  gençler,  acılarını  yüzlerinin çizgilerinden  okuduğum  kadınlar.  Bu  yüzler çok  tanıdık  geliyor  bana.  Sur'da,  Cizre'de,  Nusaybin'de  gördüm  bu  yüzleri.  Acının  ardındaki isyanı,  direnişi,  öfkeyi.  Hepsi  aynı  şeyi  anlatıyor;  'Katledildik  ama  yenilmedik!.' 


Ortak  akıl 

mesafelerin  ötesinde  birşey 


Tarihin  fısıltıları  susuyor.  Gündelik  yaşamdan konuşuyoruz,  acılara  dayanmanın  en  iyi  yönteminin  bu  olduğunu  onlarda  biliyor.  Barrriolarda  faaliyet  yürüten  Taban  Örgütleri  Federasyonu  FOB'un  bünyesinde  kurulan  kadın grafik  atölyesinin  birbirinden  yaratıcı  ürünlerini gösteriyorlar.  Ürünlerini  değiş  tokuş  usûlüyle dağıtıyorlar.  Bizim  de  JİNVVAR'daki  hedefimiz bu.  Ortak  akıl  mesafe  ve  sınırların  ötesinde birşey  demek  ki.  Gönülleri  de  Kürtler  gibi  zengin.  Bize  kendi  emekleriyle  yaptıkları  ürünlerinden,  bolca  hediyeler  sunuyorlar.  Defterlerin üzerlerindeki  resimleri  kendileri  işliyorlar.  Nasıl yapıldığını  sorarken,  bir  bakıyoruz  işe  koyulmuşuz.  Defterlerin  üzerine  Kürtçe  bir  şeyler yazmamızı  istediklerinde,  zulme  boyun  eğme¬ yen  tüm  halkların  hakikatini  anlatan  cümle  geliyor  aklıma.  'Umut  zaferden  değerlidir'.  Anlamını  sorduktan  sonra  bu  cümleyi  bir  kenara not  ediyorlar.  Yeni  modeller  hazır  bile! 


Gözlerimiz,  dilimizin  çaresizliğini gördü  ve  konuşmaya  başladı... 


Kürdistan'a  benzeyen  çok  şey  var  Latin  Amerika'da.  Sömürgeciler  bizdeki  gibi,  toprakları  işgal  etmekle  yetinmemiş.  Bu  toprağın  sahiplerine  dilleri  ve  renklerinden  utanmayı,  bir  eksiklik saymayı  reva  görmüş.  Son  yıllarda  kendilerine ait  bir  toprak  parçasında  yaşamak  istedikleri için  kriminalize  edilen  Mapucheler  en  güncel 


asırlık  acıları,  yüzyıllık  yalnızlığımızı,  kırk  yıllık mücadelemizi  kırk  dakikaya  sığdırmaya  çalışıyorum.  Bunu  da  ancak  Reber  Apo'nun  çabalarından  ve  şehitlerimizden  bahsederek  yapabiliyorum.  Beritanların,  Zilanların  nasıl çoğaldığını  anlatıyorum.  Devrimimizin  tükenmeyen  kaynağının  'unutmamak'  olduğunu... 
Hepsi  hüzünle  başını  sallıyor. 


Öfke  her  geçen,  gün  büyüyor 


Onlar  da  unutmuyor,  hesap  soruyor.  Geçtiğimiz  her  yerde;  duvarlardaki  grafitilerde  (bu  konuda  onlardan  öğreneceğimiz  çok  şey  var),  eylemlerde  taşınan  dövizlerde,  sırt  çantalarındaki çıkartmalarda,  yakalardaki  rozetlerde  Santiago Maldonado'nun  resimleri  var.  Santiago  1  Ağustos'ta  Patagonia  bölgesinde  Mapuchelerin  eylemine  yapılan  saldırı  sonrasında  gözaltına  alınmış. 
Macri  hükümeti  gözaltında  kaybedildiğini  kabul etmiyor.  Ve  öfke  her  geçen  gün  büyüyor.  Acılar tazeleniyor.  16  Eylül'de  Plaza  Del  Mayo  annelerinin  eyleminde  her  hafta  okunan  uzun  listeye keskin  bakışlı  bu  esmer  delikanlının  ismi  ekleniyor.  -  Yazıyı  yazdığım  günlerde  Santiago'dan  hala bir  haber  yoktu.  Teslim  edeceğim  akşam,  cansız bedeninin  bir  nehirde  bulunduğu  ve  milyonlarca insanın  sokaklara  döküldüğü  haberini  aldım-  Kayıplar  için  yapılan  eylemdeki  yüzler  de  çok  tanıdık.  Devlet  tarafından  katledilen  çocuklarının  resimlerini  taşıyan  anne  ve  babalar.  Acıya  söz geçirebilen  umutlu  bakışlar.  Eylem  yerinde  bir hareketlenme  oluyor.  Sebebinin  Plaza  Del  Mayo annelerinden  Nora  Cortinas  (87),  Mirta  Acun 
(93)  olduğunu  öğreniyorum.  Benim  için  inanılmaz,  oraya  her  hafta  gidenler  için  ise  alışıldık  bir durum.  Sevgi  ve  saygıyı  tüketmeyen  bir  süreğenlik.  Her  hafta  gülllerle,  sıcak  öpüşlerle karşılanıyor  bedenleri  küçüldükçe,  zihinlerde  büyüyen  bu  iki  muhteşem kadın.  Yanıbaşlarında  Berfo  Ana yürüyor  sanki...  Mirta  Acun  aynı günün  akşamı  yaptığımız  seminere  katılarak  bu  onuru,  gururla  taçlandırıyor. 


Bu  kıtada  herşey unutmamak üzerine  kurulu 


piste)  doğmuş  anlayacağınız.  Nihayet  kadın örgütleri  devreye  girip, 

Reina'ya  tercüme  yaptıklarında  ilk  cümlesi  'hiçbir şey  anlamıyorum'  olmuş. 

Hikaye  size  tanıdık  geldi mi?  Onlar  anlatırken  kulağımda  çınlayan  tek  cümle  şu idi:  'Kamber  Ateş  nasılsın?' 

Dilimizi  yasaların  insafını beklemeden,  seferberlik  halinde öğrenme  çabamızdan  bahsediyorum.  'Neden  burada  kendi  dilinizi  öğrenmek  için  bir  kurs  başlatmıyorsunuz'  diye soruyorum.  Birbirimizden  öğrenecek  çok  şey olduğunu  hepimiz  anlıyoruz.  Bizi  inşasına  yeni başladıkları  kadın  evinde  gezdirirken,  tercüman  arkadaşım  Dilan'a  bir  genç  kadın  şöyle söylemiş:  İlk  kez  bize  bu  kadar  benzeyen  beyazlarla  karşılaştım.  İçime  dokundu  ilkin  bu sözler,  dillerini  bilmediğime  hayıflandım.  Ama gözlerimiz,  dilimizin  çaresizliğini  gördü  ve  konuşmaya  başladı... 


Beritanların.,  Zilanların nasıl  çoğaldığını  anlatıyorum 


Jineoloji  seminerlerinin  her  biri  anlatılmaya değer  kuşkusuz.  Ancak  Moreno'da  bir  barrio'da düzenlenen  seminerden  özellikle  bahsetmek isterim.  Buenos  Aires'in  gündüz  nüfusunu  şehrin  kenar  mahallelerine  taşıyan  yolcu  treninde kendimize  yer  bulma  çabamız,  sonrasında  birbirimizi  ite  kaka  yetişmeye  çalıştığımız  otobüsle  nihayet  ulaştığımız  toplantı  salonunda bizi  bekleyen  kalabalık.  Kadınlar,  gençler,  yaşlılar  ve  bizim  derneklerimizdeki  gibi  sosyalite- nin  tadını  doyasıya  çıkaran  çocuklar...  Biz  gelmeden  başlayan  programda  bir  YPJ  savaşçısını anlatan  belgeseli  pür  dikkat  izliyorlar.  Sonra 


Sokaklar  acıların,  kavganın, umudun  şarkıları  ve  resimleriyle dolu.  26  Haziran'da  piquterrasların  (bu  sadece  orada  kullanılan  bir kavram.  Yolları  kesip  barikat  kuranlara verilen  bir  isim)  eyleminde,  bir  tren  istasyonunda  katledilen  Maximiliano  Kösteki  ve Darıo  Santillân'ın  resimleri  de  her  yerde  karşınıza çıkıyor.  Hiç  tanımadığı  halde  yaralandığını  görünce  polisin  tehditlerine  aldırmadan  saatlerce başında  bekleyip  onunla  ölmeyi  göze  alacak  kadar  yoldaş  olan  bu  iki  insanın  hikayesi  de  tanıdık. 
Mahsum  Karaoğlan  ve  Mustafa  Dağ  kadar,  yaralı gerilla  Dicle'ye  85  gün  boyunca  yoldaşlık  yapmış Berivan  kadar  tanıdık  geliyor  bu  hikaye  de.  Kaldırımlara  bırakılmış  küçük  işaretler  dikkatimi  çekiyor.  Gözaltında  kaybedilenlerin  en  son  görüldüğü  yerler  olduğunu  öğreniyorum.  Herşey unutmamak  üzerine  kurulu  bu  kıtada.  Bu  yüzden her  yerde  umut  var. 

80  kadının  katıldığı  iki  günlük  Jineoloji  eğitimi 
bittiğinde  yanıma  genç  bir  kadın  yanaşıyor. 
Chana  adlı  bu  genç  kadınla  bizi  ortaklaştıran şey  jineolojiden  öncesine  dayanıyor.  1998'de Çatak'ta  şehit  düşen  Andrea  Wolf  bir  süre  El Salvador'daki  evlerine  konuk  olmuş.  Yazdığı  bir mektubun,  birkaç  resminin  olduğunu  öğreniyorum  ondan.  Hakikat  arayışı  onu  ülkesinden çok  uzaklara  El  Salvador'a  ve  Çatak'a  kadar  götürmüş  bir  Alman  sayesinde  bağlanıyoruz  Chana ile.  Bir  gün  mutlaka  görüşeceğiz  deyip  de  ayrıldığım  bir  yoldaşıma  sarılır  gibi  sarılıyorum  ona. 
İhanetin  ve  pusuların  kalleşliğiyle,  acıların  ve özlemlerin  öğreticiliğiyle  sınanan  yoldaşlığın  bozulmamış  saf  haline  ulaşmanın  hazzını  duyum- 


suyorum. 


Nevvaya  Jin 


guncel-rojava 
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\'Op  O  da  kadın  uyanışı 


Kürt  kadınlarının  öncülük  duruşu  Minbic,  Reqa, Şeddadi,  Tebqa  ve  diğer  alanlardaki  Arap  kadın larına  da  büyük  cesaret  veriyor.  Her  kadın,  komün  seçimlerinde  kazananın  kadın  iradesi,  ruhu, özlemleri,  gücü  olduğunu  görüyor.  Kadınlar binlerce  yılın  ölüm  uykusundan  uyanıyor,  sessiz  bırakılan  tarihinden  kurtarıyor  kendini. 


t* 


İ  •  3 


•Mihriban  ERSÖZ 


n.  yüzyıl  gerçeği  içinde  birçok  olgu, kavram  yeniden  tarif  edilir  oldu.  Yüzlerce  yılla  ifade  edilen  kavramlar,  olgular  en  başta  kadın  ve  tüm  ezilenler  açısından  yeni tariflere  kavuşturuluyor.  40  yılı  aşkındır  süren  Kürdistan  özgürlük  devrim  gerçeği  bu  yeni  tarifte  özel bir  yere  ve  role  sahiptir.  Kadın  özgürlüğüne  ve  yeni sosyal  devrime  dayalı  yürütülen  Kürdistan  özgürlük mücadelesi,  geçmiş  kadar  bugüne  dair  de  tüm  yaşam  olgularını  yeniden  ele  alıyor.  Duygular  kadar düşünce  yapıları,  bakış  açıları  kadar  yorumlama gücü  de  bu  temelde  tarihi  değiştirecek  bir  değişimi yaşıyor.  Kadın  ve  insanlığın  5  bin  yıllık  özgür  yaşam arayışının  en  son  halkası  olarak  kendini  inşa  eden, varlığını  ortaya  koyan  bu  devrimde  en  çarpıcı  boyutları  anlamak  için  günümüz  maddi  ve  manevi pratiklere,  eylemlere  bakmak,  değerlendirmek  büyük  önem  taşımaktadır. 

Kürdistan  devrimi  merkezli  Ortadoğu  eksenli  bir değişim,  dönüşüm  ve  yapılanma  yaşanıyor.  Eskinin aşılması  kadaryeninin  kendini,  varlığını  inşa  etmesi, yeni  sistem  ve  formunu  oluşturması  da  oldukça sancılı  geçiyor.  Eskinin  tüm  bakış  açıları,  zihniyet  ve yaşam  formları,  alışkanlıkları  kendinde  ısrarı  sürdürürken,  yeninin  ne  kadar,  nasıl  inşa  edileceğine dair  de  büyük  heyecanlar,  altüst  oluşlar  yaşanıyor. 
Kürdistan'ın  Rojava  devrim  gerçekliğinde  de  yaşanan  biraz  bu  oluyor.  Demokrasi,  özgürlük,  komün, örgütlenme,  ortaklaşma,  dayanışma,  meclis  ve  daha birçok  olgu  ve  kavram  pratik  deneyimlerle  somutluk kazanma  sürecini  yaşıyor.  Bu  olgular  ve  kavramlar Kürt,  Arap,  Süryani,  Türkmen  ve  diğer  ezilenler  açısından  birer  talep  ve  hayal  olmaktan  çıkarak,  bizzat kadın  ve  halk  tarafından  yaşamsal  deneyimlerle  somutlaştırılıyor.  Bu  yapılırken  kimi  eski  anlayışlar  da kendini  var  etme  ve  sürdürmeye  çalışıyor.  Yönetim deyince  hala  hiyerarşik  ve  iktidara  sistemin  toplumdışı,  topluma  yabancı  yönetim  gerçekliğini  anlayanlar  oluyor.  Demokrasi  halen  salt  temsillerin seçimi  ve  onların  toplumu  yönetmesi  olarak  algılanıyor.  Devletçi  sistemin  yarattığı  algıları,  anlayışları ve  pratikleşmeleri  aşma  çabaları,  bunun  ideolojik, siyasal,  pratiksel  mücadelesi  farklı  boyutlarda  sürdürülürken,  önemli  ve  tarihsel  deneyimler  ve  adımlar  da  peşpeşe  atılıyor. 

Özyeterliliğe  dayalı  alternatif  sistem 

Rojava  Kürdistan'ında  kökleşen  demokratik,  ekolojik,  kadın  özgürlükçü  toplumsal  devrim,  Suriye üzerinden  Ortadoğu'ya  açılımı  yaşıyor.  DAİŞ'e  karşı verilen  yaşam  mücadelesi  aynı  zamanda  alternatif sistemin  kendini  var  etmesi  ve  özgürlüğünü  sağlamasının  da  adı  olmaktadır.  Kapitalist  modernite güçlerinin  artık  uzaktan  değil,  tam  da  Ortadoğu'nun ortasında  bu  coğrafyaya  müdahale  gerçeği  yaşanırken,  3.  yol  olarak  kendi  yaşam  çözüm  projesini üreten  demokratik  modernite  güçleri  açısından  bir yandan  savunma  alanını  güçlendirip  kurtarılmış alanlarını  büyütme  ve  diğer  yandan  da  alternatif sistem  projesini  tüm  ezilenlere  yayma  süreci  yaşanmaktadır.  Toprakları  salt  askeri  boyutta  kurtarmanın  yeterli  olmadığı  kesin  bir  doğrudur.  Bu  topraklardaki  toplumların  kendileri,  yaşamları, bugünleri  ve  gelecekleri  hakkında  kendilerinin  karar verecekleri  demokratik,  eşit,  özgür  toplumsal  sistemi  inşa  etmek  esas  zaferi  ifade  etmektedir.  Özyeterlilik,  özyönetim,  özdüşünce,  özirade  vb.  temelinde  alternatif  sistem  inşa  edilmedikçe  ve  bunun güçlü  özsavunması  sağlanmadıkça  büyük  acılarla verilen  bedellere  cevap  olunamayacağı  açıktır. 


A  T.  •  »*»ı  *! 


Devrimi  sürekli  kılmak 

Rojava  ve  Kuzey  Suriye  açısından  devrimin  en önemli,  tarihi  ve  hassas  süreci  bu  dönemde  yaşanmaktadır.  Rojava  Kurdistan'ında  başlayan  devrimin süreklilik  kazanması  kadar,  kendini  doğru  temelde Ortadoğu  geneline  yayması  da  bir  o  kadar  önemli. 
Her  devrimin  kendine  özgü  kendini  yayma  karakteri vardır.  Kendi  içinde  sınırlı  ve  kapalı  kalan  devrimler içe  büzülmeye,  çürümeye,  tekrara  mahkumdur.  Bu bakışla  birlikte  Rojava  devrimi  de  kendini  sürdürme sürecini  yaşıyor.  Reber  APO'nun  tarihsel  boyutta ortaya  koyduğu  yeni  devrim  tanımlamasında  devrimi  sürekli  kılmak  bu  sürecin  temel  karakterini oluşturmaktadır.  Kendini  sürekli  aşan  bir  karakter bu.  Derinleşme  kadar  yayılma  esas  alınmaktadır. 
Kapitalist  modernitenin  yayılmacılığı  karşısında  yeni paradigmanın  kendini  örgütlemesi,  derinleştirmesi ve  yayması  önemlidir.  Kadın  devriminde  derinleşme, toplumsal-sosyal  devrimle  ve  inşa  ile  yayılma  ve kalıcılaşma,  yine  varlık,  bilinç  ve  form  kazanma  esas alınmaktadır.  Bunu  yaparken  de  mevcut  sistem içinde,  sistemiçileşmeden  varlığını  koruyarak  ve  özgürlüğünü  sağlayarak  ilerleme  esastır.  Bu  tarihsel bir  çıkışı  ifade  ettiği  kadar  büyük  tehlikeleri  de  bağrında  taşımaktadır. 

Köylerden  mahallelere komün  seçimleri 

Bu  bilinçle  Kuzey  Suriye  olarak  ifade  edilen  federasyonlaşma  çalışmaları,  Rojava  devriminin  karakterinin  derinleşme,  büyüme  ve  yayılma  gerçekliğinin  de  adı  olmaktadır.  Bu  devrimin  temelini kadının  ve  toplumun  kendini  özyönetim  sistemi içinde  yönetmesi,  siyasetten  ekonomiye,  adaletten savunmaya,  eğitimden  ahlaka  kadar  her  alanda kendini  örgütlemesi,  kendini  eylemsel  kılması  anlamına  da  gelmektedir.  Komünleşme,  meclisleşme 
bunun  temel  yönetim  modeli  olmaktadır.  İşte  22 
Eylül  2017  tarihinde  yapılan  Rojava  komün  seçimleri bu  temelde  tarihsel  bir  öneme  ve  anlama  sahip  olmuştur.  Kuzey  Suriye  Demokratik  Federasyonu  ilanı 
ardından  bu  yıl  yapılan  halk  yönetim  seçimleri  3 
aşamalı  olarak  hedeflendi.  İlki  tabandan  başlayan seçimler  oldu.  Yani  tüm  köylerden  ve  mahallelerden başlayan  komün  eşbaşkanları  seçimleri  oldu. 

Kuzey  Suriye  Demokratik  Federasyonu  kurucu meclisi  Temmuz  ayında  yaptığı  toplantıda,  22  Eylül'de  başlayan  seçim  sürecinin  3.  aşaması  olan  Kuzey  Suriye  Halklar  Kongresi  ve  bölge  meclisleri  seçimlerinin  19  Ocak  2018'de  yapılma  kararını  aldı. 
Yine  idari  bölgeler  ve  seçim  kanununu  onayladı. 
Buna  göre  Cizre  bölgesi  Qamişlo  ve  Haseke  Kantonları,  Fırat  Bölgesi  Kobane  ve  Gre  Spî  Kantonlari, Efrin  bölgesi  de  Efrin  ve  Şehba  Kantonları  olarak belirlendi.  Yine  alınan  karar  temelinde  komünlerden başlanarak  Kuzey  Suriye  Halklar  Kongresi'ne  kadar %60'ı  seçimle,  %40'ı  da  atama  temelinde  temsiller belirlenecek.  %40  kotada  Kuzey  Suriye'deki  halklar, siyasi  topluluklar,  inanç  gruplari  vb  yer  alacaklar. 

3  bin  732  komün  eşbaşkanı  seçildi 

22  Eylül  2017  tarihinde  yapılan  komün  eşbaşkanları  seçiminde  3  bin  732  eşbaşkan  seçildi.  Seçime genel  katılım  oranı  da  %70  oldu.  Bazı  şehirlerde (Amude  gibi)  halkın  %90'ı,  bazı  köylerde  de  %100 katılım  yaşandı.  Arap  köyleri  kendi  eşbaşkanlarını seçti.  Suriye  rejiminde  vatandaş  sayılmayan,  varlığı yok  sayılan  nice  insan  ömründe  ilk  defa  kendisi  için oy  kullandı.  Kadınlar  açısından  bu  seçime  katılmak 


apayrı  bir  heyecan  ve  sorumluluk  oldu.  Kongra 
Star'ın  çalışmaları  temelinde oluşturulan  kadın  komünleri hummalı  çalışmalar  yürüttüler. 

Ön  bilgilendirme  toplantıları,  eşbaşkanlık  adaylığının  ilke  ve  ölçülerini  kavratma,  görev  ve  sorumlulukları  hatırlatma,  adayların  kadın iradesince  belirlenmesi  süreçleri  oldukça  heyecanlı  ve  yoğun  geçti.  Kadının  sadece  kendini değil,  tüm  toplumu  yönetme  mekanizmasına  kendi irade  ve  seçimiyle  girmesi  bu  topraklar  açısından tarihi  öneme  sahiptir.  Reber  APO'nun  'neolitik  sürecin  güncellenmesi'  olarak  ifade  ettiği  bu  sürecin bizzat  yatarıcıları  ve  emektarları  olan  kadınlar  seçim boyunca  her  boyutta  görev  yürüttüler.  Seçimde  her seçmen  l'i  kadın  l'i  erkek  2  eşbaşkana  oylarını  verdiler.  Köy  ve  mahalle  boyutunda  yürütülen  komün eşbaşkanları  seçimi  Kuzey  Suriye  Demokratik  Federasyonu  açısından  halkın  irade  beyanının  temel taşını  oluşturmaktadır. 

Seçim  sonucunda  Cizre  bölgesinde  2  bin  500, Fırat  bölgesinde  849,  Efrin  Bölgesinde  de  412  komünün  eşbaşkanları  belirlendi.  Cizre  bölgesinde  7 
bin  687  aday  arasından  5  bin  102  aday  seçildi.  Firat bölgesinde  3  bin  192  aday  arasından  1698  aday  seçildi.  Efrin  bölgesinde  de  bin  440  aday  arasından 
830  aday  seçildi.  Seçilenlerin  kadın  boyutu  binleri 
ifade  etmektedir. 

Seçimin  sağlıklı,  güvenlikli  geçmesi  için  asayiş kadın  gücü,  sağlık  gücü,  öğretmen  gücü,  HPC-Jin gücü,  genç  kadın  gücü  seferber  oldu.  Kürt,  Arap, Süryani  kadınlar  büyük  bir  heyecanla  rollerini  oynadılar. 

Seçimin  2.  ve  3.  aşaması 

Şimdi  ise  seçimin  2.  ve  3.  aşaması  için  hummalı, coşkulu  hazırlıklara  başlandı  bile.  Sömürgeci  devletlerin  tüm  tehditlerine  rağmen  bu  toprakların  kadınları,  erkekleri,  gençleri  büyük  bir  kararlılıkla  Reber  APO'nun  özgür  yaşam  projesini  ete  kemiğe daha  güçlü  kavuşturmaya  çalışıyorlar.  2.  aşamada ilçe,  şehir  ve  kanton  meclis  seçimleri  gerçekleştirilecek.  Seçmenler  kurulacak  3  sandıkta  oylarını  kullanacaklar.  İlk  aşamada  olduğu  gibi  bu  seçimlerde de  aday  listelerinin  yarısının  kadın  adaylardan  oluşması  zorunluluk  olacak. 

Rojava  ve  Kuzey  Suriye  devriminin  kuşkusuz  esas yaratıcıları  şehitler  olmaktadır.  Toplumsal  tüm  yapıların  ortak  kenetlenme  boyutlarından  biri  de  şehitler  karşısında  cevap  olabilmek.  Onlara  doğru  bağlılığı  sergilemek.  Halen  ödenen  bedeller  karşısında geri  adım  atmadan  ilerlemek.  Tüm  geri  alışkanlıklarla  mücadele  ederek,  büyük  devrim  cesaretiyle yaşamını,  geleceğini  belirlemek,  kendini  yönetmek. 

Seçimlerde  kazanan 

kadın  iradesi,  ruhu  ve  gücüdür 

Yaşamlarını,  topraklarını  büyük  yaşam  sevgisiyle koruyan  Rojava -Kuzey  Suriye  kadınları,  bu  güçlerini politik  alanda  da  temsil  etmeleri  gerektiğinin  farkındalar.  Komün  yaşamı  ve  örgütlülüğünün  güçlü olması  için  çalışmaya,  üretmeye  ve  paylaşmaya öncü  düzeyde  aday  olmak  kadın  açısından  önemli bir  varolma  ölçüsü  oluyor.  Kadınlar  açısından,  sorunlarının  farkına  varmak  kadar  çözümünde  de  söz ve  eylem  sahibi  olmak  bu  komün  seçimlerinin  önemini  daha  da  arttırıyor.  Yine  Kürt  kadınlarının  öncülük  duruşu  Minbic,  Reqa,  Şeddade,  Tebqa  ve 


Rojava  devrimi  kendini sürdürme  sürecini  yaşıyor.  Kadın  devriminde derinleşme,  toplumsal-sosyal  devrimle  ve  inşa  ile  yayılma  ve  kalıcılaşma,  yine varlık,  bilinç  ve  form  kazanma  esas  alınmaktadır. 
Bunu  yaparken  de  mevcut sistem  içinde,  sistemicilesmeden  varlığını  koruyarak ve  özgürlüğünü  sağlayarak ilerleme  esastır.  Bu  tarihsel bir  çıkışı  ifade  ettiği  kadar büyük  tehlikeleri  de  bağrında  taşımaktadır. 


diğer  alanlardaki  Arap  kadınlarına  da  büyük  cesaret veriyor.  Her  kadın  bu  seçimlerde  kazananın  kadın iradesi,  ruhu,  özlemleri,  gücü  olduğunu  görüyor. 

Kadınlar  binlerce  yılın  ölüm  uykusundan  uyanıyor,  sessiz  bırakılan  tarihinden  kurtarıyor  kendini. 
Komünal  yaşamda  karar  kılmanın,  öyle  yaşamak  istemenin  göstergesi  olan  bu  seçimlerde  tüm  kadınlar daha  aktif,  coşkulu  ve  kararlı  bir  şekilde  çalışmalarını sürdürüyorlar.  Köy  köy,  mahalle  mahalle,  kasaba kasaba,  şehir  şehir  seçim  çalışmaları  yürütülüyor. 
Seçimleri  başarıyla  tamamlamak  kadar  sonrasında değerlere  layık  bir  şekilde  kendini  yönetmek  ve  en önemlisi  de  yeni  nesillere  bunu  bir  devrim  kültürü, ahlaki  ve  yaşam  tarzı  olarak  devretmek  en  temel hedef  oluyor. 

Reqa;  kadının  zaferi 

Kadın  pazarı,  köleliği  ve  katliamı  merkezine  dönüştürülen  ve  19  Ekim'de  YPJ  tarafından  özgürlüğü ilan  edilen  Reqa,  bütün  kadınlar  için  bir  milat  olmuştur.  Köleliğe  karşı  başkaldıran  kadının  isyanı  ve zaferidir.  Bu  ilan;  askeri  bir  başarının  ötesinde,  bin yıllardır  ezilip  hor  görülen  bir  cinsin,  kadın  köleliğini kendine  hak  gören  ve  en  son  DAİŞ'te  somutlaşan egemen  zihniyete  karşı  intikamı  ve  zaferidir.  Savaş ezberlerini  de  yıkan  bu  zafer;  bölge  kadınının  özgücünün,  özbilincinin  ve  öziradesinin  de  göstergesi olmuştur.  Hamleye  baştan  sona  öncülük  eden  kadınlar  bütün  bölge  kadınları  için  'nasıl  savaşılır'ın ve  nasıl  yaşanılır'ın  da  cevabı  olmuştur.  Canları  pahasına,  özgür  yaşamın  kapısını  aralayan  kadınlara selam  olsun! 


Nevvaya  Jin 


serbest 
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Almanya’nın  Hamburg  kentine  yüz yirmi  kilometre  uzaklıktaki  Wendland bölgesini  özel  kılan  birçok  sebep  var. 
Sadece  coğrafyasının  güzelliği  büyülemiyor. 
Geniş  bir  alana  yayılmış  komün  evleri  ve  komün tarzı  üretimiyle  kendine  özgü  bir  sistemin  yaratıldığı  farklı  bir  coğrafyadayız.  Evet  burası  gerçek anlamda  özel  ve  fazlasıyla  irdelenmeyi  hakeden özgün  bir  deneyime  sahip. 

Hamburg  Kadın  Meclislerimizin  jineoloji  ve toplumsal  cinsiyetçilik  eksenli  tartışmalarına  ev sahipliği  yapan  ‘Meuchefitz  Konuk  Evi”  Alman bir  komün  tarafından  işletiliyor.  Üç  gün  boyunca  konakladığımız  kamp  yerinde  oldukça  keyifli  zamanlar  yaşadık.  Şehir  yaşantısından  uzak, doğal  görüntüsü  ve  kendine  özgü  mimarisiyle “ben  farklıyım”  diyen  bir  havayı  soluduk. 

Komün  yaşantısını  ve  üretim  biçimlerini  daha iyi  anlamak  için  komün  üyelerinden  olan  Wanda ve  Remi’yle  sohbet  ettik.  Yanı  sıra  birçok  komün üyesiyle  karşılaştık.  Birkaç  orta  yaşlı  üye  olmakla birlikte  genelde  gençlerden  oluşması  dikkat  çekici olduğu  kadar,  umut  verici  aynı  zamanda.  Sokaklarda  gördüğümüz  soğuk  insan  mizacının  tersine hepsi  sıcak  kanlı,  samimi  ve  oldukça  doğallar. 

Ataerkilliğe  karşı kolektif  çözüm;  Komünler 

Wanda  ve  Remi’yi  yakalamışken  yıllardır  anarşistlere,  otonomculara  dönük  biriktirdiğimiz  bütün soruları  sorma  fırsatını  yakalıyoruz.  Kendilerine  bir ad  koymuş  değiller.  Grup  olarak  feminist  ve  anarşist geleneği  sürdürme  iddiaları  var. 

Hem  Remi  hem  de  Wanda  oldukça  genç  iki kadın.  Her  ikisine  de  onları  buraya  çekenin  ne  olduğunu  yöneltiyoruz. 

Remi  birçok  gerekçelerinin  olduğunu,  birçoğu¬ nun  bilinçli  olarak  bu  bölgeyi  seçttiğini,  bölgenin alternatif  yaşam  arayışı  anlamında  farklı  deneyimlere  sahip  olduğunu  belirtiyor.  Tabi  en  fazla  da  kollektif  yaşam  ve  alternatif  ekonomik  bir  yaşam arayışının  onlara  hitap  ettiğini  söylüyor. 

Alternatif  demişken  sisteme  hangi  açılardan  alternatif  oluşturduklarını  merak  ediyoruz.  Wanda çok  önemli  bir  noktaya  dikkat  çekiyor.  Hepsini ortaklaştıran  en  temel  noktalardan  birinin  Almanya’daki  mevcut  sol  hareketin  eleştirisi  olduğunu,  sol  gelenekten  geldiklerini,  ancak  sol grupların  çalışmalarının  somut olmadığını  ve  alternatif  bir yaşam  oluşturamadıklarına  dikkatimizi  çekiyor.  Onlara  göre tek  çözüm  kollektif  yaşamdır. 

Şimdi  kendi  alternatif  projelerini  gerçekleştiriyorlar. 

Remi  ise  “Ataerkilliğe  karşı  alternatif  oluşturmak  için  kollektif  bir  çözüm  gerekiyor. 

Bireycilikle  sisteme  karşı  savaşamazsınız.  Günlük yaşamımızda  kendimizi  de  sorguluyoruz.  Ekolojik  bir  şekilde  yaşamak  istiyoruz.  Sistem  büyük tahribatlar  yaratıyor.  Daha  önce  burada  nükleer atık  tesislerine  karşı  uzun  yıllar  süren  bir  direniş vardı.  Bu  direniş  halen  devam  ediyor”  diye  nedenlerini  sıralıyor. 

Kooperatifler  ile sağlanan  ekonomik  döngü 

Komün  yaşantısında  hayatlarını  nasıl  ürettiklerini,  üretim  ilişkilerinin  nasıl  olduğuna  dair yanıt  elbetteki  kooperatifler  üzerinden  geliyor; ekonomik  döngüyü  kooperatifler  üzerinden  sağlıyorlar.  Aynı  zamanda  maaşlı  çalışan  arkadaşları da  onlara  maddi  destekte  bulunuyor.  Remi  gülerek  ve  oldukça  da  keyifli  bir  tarzda  geçen  dönemde  üzüm  toplamaya  gittiklerini  söylüyor. 
Bölgede  toplam  9  komünleri  var.  Ve  bütün  bu komünler  karşılıklı  bir  yardımlaşma  ve  dayanışma  içindeler. 

Bölgede  iki  çiftçilik  yapan  kollektif,  meyve suyu  kollektifi,  soya  fasulyesi  komünü,  elma  komünü  ve  marangozculuk  komünleri  mevcut.  Mesela  bölgede  bol  miktarda  elma  ağacı bulunmakta.  Komün  olarak  elmalar  toplanıyor, işleniyor,  hazır  hale  getirildikten  sonra  da  kullanım  sürecine  aktarılıyor.  Elmalar  ise  genelde  terk edilmiş  ağaçlardan  toplanıyor.  Doğadan  toplanılan  meyvelerle  organik  üretim  yapılıyor.  Komünler  ürettikleri  bütün  ürünleri  karşılıklı  olarak paylaşmayı  esas  alıyor.  Üç  gün  boyunca  kaldığımız  kampta  bol  miktarda  komünün  organik ürünlerinden  faydalandık.  Hormonsuz,  organik, sahici  ve  de  oldukça  lezzetliydiler. 


iddiamız  ve  gerçeklik  arasında fark  var.  İddiamız  çok  büyük 
Kolektif  yaşayalım  diyoruz.  Bireyci  yaşamdan  kolektife  geçmek  oldukça  zor.  Bunun  için çelişkiler  ve  zorlanmalar  yaşadık  Adım  adım  ona doğru  gidiyoruz.” 


Uzmanlık  alanına  göre komünlere  hizmet 

Yine  doğadan  toplanılan  otlardan  ilaç  üreten bir  küçük  komün  de  mevcut.  İki  farklı  komünde  de  koyunlar  mevcut.  Koyun  komününde  yünler  çeşitli  biçimlerde  işlenip  elbise yapılıyor.  Kış  için  çorap  örülüyor.  Meslek  sahibi  olan  arkadaşları  kendi  uzmanlık  alanlarına  dönük  komünlere  hizmet  sunuyor. 
Mesela  doktor  arkadaşları  ücretsiz  sağlık  hizmeti  veriyor.  Remi  bunları  anlatırken  “bunun için  bir  merkezimiz  yok  ama  arkadaşlarımız fizyo -terapi  yapabiliyor.”  diyor. 

Kendi  mekanlarında  sosyal  ve  kültürel aktivitelere  dönük  zengin  bir  programları  da  mevcut.  Bilgilendirme  toplantıları,  seminerler,  konserler,  tiyatro  gösterileri ve  politik  aktiviteler  düzenleniyor.  Tabi  çalışmaları  sadece  bunlarla  da  sınırlı  değil, Hamburg’a  gelen  göçmenlere dönük  de  çalışma  yürütülüyor. 
Yaptıklarını  daha  çok  danışmanlık  hizmeti  olarak  tarif ediyorlar. 

Sohbetin  ilerleyen  kısımlarında  en  çok  merak ettiğimiz  soru  olan  cinsiyetçiliğe  karşı  kendi  içlerinde  nasıl  mücadele  ettikleriyle  ilgili.  Wanda tek  bir  kelimeyle  “sert”  deyiveriyor.  Gülüşüyoruz...  Remi  ise  sürekli  tartıştıklarını,  gündemde tuttuklarını,  eğitim  çalışmalarıyla  hem  kendilerini  hem  de  erkek  arkadaşlarını  bilinçlendirmeye çalıştıklarını  belirtiyor.  Kendi  içlerinde  de  cinsiyetçi  yaklaşımlara  rastladıklarını  ancak  eğtim  ve tartışma  yoluyla  aşmaya  çalıştıklarını  ekliyor. 


'İddiamız  çok  büyük' 

Komün  yaşantısında  kendilerine  çekici  gelen olguların  ne  olduğunu  sorduğumuzda  ise;  “kollektivizm,  paylaşım  ve  özel  mülkiyetçiliğe  karşı duruş”  olarak  sıralıyorlar.  Wanda  “iddiamız  ve gerçeklik  arasında  fark  vardır.  İddiamız  çok büyük.  Kollektif  yaşayalım  diyoruz.  Bireyci  yaşamdan  kollektife  geçmek  oldukça  zor.  Bunun için  çelişkiler  ve  zorlanmalar  yaşadık.  Adım  adım ona  doğru  gidiyoruz”  diyor. 

Remi  ise  kollektif  yaşam  algısını  şöyle  açıklıyor:  “Bazılarımızın  kendi  odası  yok.  Nerde  yer varsa  orada  yatıyor.  Dışardan  kollektif  gözüküyoruz.  Ama  oldukça  yetersiziz.  Kollektif  bir  ekonomi  var.  Bunu  genişletmek  istiyoruz.  Herkesin özgünlüğüne  göre  bir  yaklaşım  sergiliyoruz.  Yaşlı ya  da  çocuklu  birine  yaklaşım  farkı  olmak  zorunda”  diyor. 

Önemli  olan  ekolojik  yaşamak 

Komün  yaşantısında  yaşanan  sıkıntı  ve  eksiklikleri  gidermek  için  nasıl  bir  metod  kullanılıyor sorusu  ile  sohbetimizi  değişim  ve  dönüşüm  sorunlarına  odaklıyoruz.  Soruyu  yanıtlayan 


Wanda;  “Biz  eleştiriyi  günlük  yaşamımızın  bir  parçası  haline  getirmek  istiyoruz.  Eski  bir arkadaşınız  varsa  daha  rahat  oluyor.  Ama  birçoğumuz  zorlanıyoruz.  İki  haftada  bir  oturuyoruz, birbirimize  eleştirilerimizi  yöneltiyoruz.  Eleştiri öğreticidir.  Ama  zorlanan  arkadaşlarımız  da  var. 
Biriktirip  patlayan  arkadaşlarımız  da  oluyor.  O yüzden  günlük  yaşamın  bir  parçası  yapmaya  çalışıyoruz.  Eleştiri  olumsuz  bir  şey  olarak  görülüyor  ama  eleştirinin  olumlu  bir  yöntem  olduğunu biz  Kürt  Hareketi ’nden  öğrendik”  diyor. 

En  can  alıcı  soruyu  sormadan  edemiyoruz. 
Yanı  başlarında  her  açıdan  boy  gösteren  kapitalist sisteme  karşı  dünyayı  nasıl  değiştirecekler? 
Amaçları  sadece  bir  grubu  kurtarmak  mı?  Toplumsal  özgürlüklere  dönük  iddiaları  var  mı  ?  diye sorduğumuzda  Wanda,  bu  alanda  güzel  yaşadıklarını,  ama  bununla  sınırlı  kalmak  istemediklerini,  birçok  grupla  çalışma  yürüttüklerini,  herkesi mücadeleye  çekmeye  çalıştıklarını  belirtiyor. 
Remi  ise  şehir  mücadelesiyle  kendi  mücadelelerinin  birbirini  beslediğini,  daralma  risklerinin  olduğunu  ancak  buraya  hapsolmadan  birşeyler yapmaya  çalıştıklarını  ekliyor. 

Bulunduğumuz  alandaki  komün  sadece  yerleşik bir  binadan  oluşmuyor.  Komün  üyelerinin  çoğu açık  arazide  çadırlarda  ve  karavanlarda  yaşıyor. 
Ortak  mutfakları,  ortak  kullanma  alanlarını  oluşturmuş  dürümdalar.  Onlar  için  önemli  olan  ekolojik  yaşamaktır.  Ekolojik  olmayı  ise  “doğaya  yakın olmak,  doğanın  içinde  yaşamak,  doğanın  bilincine varmak”  olarak  tanımlıyorlar. 

Rojava'dan  ne  öğrenebiliriz? 

Wanda  ise  ekolojik  olmayı  “doğaya  karşı  sorumluluk  duygusudur.  Odun  sobalarıyla  ısınıyor ve  yemek  pişiriyoruz.  Bilgi  ve  bitki  şifacılığı  üzerine  araştırma  yapıyoruz.Yaptıklarımızın  doğa üzerindeki  etkilerini  bilince  çıkarmaya  çalışıyoruz.  Tabi  burada  insanın  sömürgecilik  tarihini  de irdeliyoruz.  Birkaç  hafta  önce  burada  cadıların tarihi  ve  yakılma  süreçleri  üzerine  bir  sergi  yaptık.”  diyor.  Genelde  birçok  ekolojist  grupta  gör- 


“Bazılarımızın kendi  odası  yok 
Nerde  yer  varsa  orada yatıyor.  Dışardan  kollektif  gözüküyoruz. 
Ama  oldukça  yetersiziz.  Kolektif  bir  ekonomi  var.  Bunu  genişletmek istiyoruz.  Herkesin  özgünlüğüne  göre  bir  yaklaşım  sergiliyoruz.  Yaşlı  ya  da  çocuklu  birine yaklaşım  farkı  olmak  zorunda.” 


düğümüz  teknolojiye  şüpheyle  bakma  eğilimini soruyoruz.  Yanıtlayan  Remi  teknolojinin  hayatlarında  çok  merkezi  bir  rolünün  olmadığını  belirtiyor.  Ancak  teknolojiye  karşı  da  değiller. 
Teknolojiden  faydalanılması  gerektiğine  inanıyorlar.  Ancak  teknoloji  üzerinden  insan  hayatının  denetim  ve  gözetim  altında  tutulmasına karşılar.  Bunun  için  alternatif  bir  iletişim  olarak komünler  arası  mektup  sistemini  işletiyorlar.  Sosyal  diyaloğu  mektup  yazışmaları  üzerinden  canlı tutmak  istiyorlar. 

Son  olarak  Rojava  ve  Kürt  Kadın  Hareketi  hakkında  ne  düşündüklerini  soruyoruz.  Remi  “Burada  etkinlik  dizimiz  var.  Rojava’daki  demokratik konfederal  sistem  ve  özerklik  üzerine  bilgilendirme  yapıyoruz.  Rojava’dan  ne  öğrenebiliriz  üzerine  tartışma  yürütüyoruz.  Kürt  Özgürlük Hareketinin  bizim  gruptaki  etkisi  büyük.  Rojava benim  için  büyük  bir  umut  kaynağı.  Çok  şey  öğreneceğimize  inanıyorum”  diyor. 

Sohbetimiz  oldukça  merak  uyandıran,  keyifli,  damak  tadı  bırakan  öğretici  bir  tarzda geçti.  Yolunuz  Hamburg  taraflarına  düşerse  komünleri  mutlaka  ziyaret  edin.  Elma  suyunu için.  Pancar  suyunu  unutmayın. ..Doğanın  ve özgür  atmosferin  tadını  çıkarın.  Çünkü  tam  da demokratik,  ekolojik,  kadın  özgürlükçü  sistem düşümüz  bu  alanda  hayat  buluyor.  Dünyanın her  karış  toprağının  tıpkı  Rojava  gibi  bu  düşle bezenmesi  dileğiyle... 
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PKK  büyük  bir  ilim,  moral  ue  ahlaktır! 


Partinin  kuruluş  yıldönümleri,  tarihi  yıldönümlerdir,  savaş  yıldönümleridir,  başarı yıldönümleridir.  Halktarihlerinde,  parti  ta- 


şüncesiyle  bambaşkadır.  İçinde  bulunduğunuz yaşamı  kabul  etmiyor.  Bunu  ne  kader  görüyor, ne  de  kendisinin  üstünde  görüyor.  Yanlışlığı  kabul 


örgütleyebilir  misin?  Köyünde,  mahallende  hayırlı bir  iş  yaptın  mı?  Hayır!  O  zaman  kimden  birşey istiyorsun?  Birşey  yapamadığınızda  Allah'a  havale 


rihlerinde  bazı  yıldönümleri  vardır  ki  öncesi  ve  sonrası  arasında  büyük  farklar  oluyor.  Parti'nin  kuruluşundan,  ilanından  önce  diyebiliriz  ki  halkımızın tarihinde;  bizim  için  olmayan  bir  yaşam,  bizim  için olmayan  bir  çalışma,  sonuna  kadar  düşman  için olan,  sonuna  kadar  düşüş  olan,  dünya  halklarından daha  geri,  daha  kötü  bir  durum  sözkonusuydu. 
Parti'nin  kuruluşunu  insan  kavrayamazsa  hiçbir  şeyi tanıyamaz.  Hatta  kendisini  bile  tanıyamaz.  PKK'nin kuruluşu;  "Kürt  olsun  mu  olmasın  mı?  Kürt  yaşasın mı  yaşamasın  mı?  Kürde  insanca  bir  yaşam  olsun mu  olmasın  mı?"  sorularının  cevabıdır...  Şimdi  birçok  şeyi  derinlikli  anlamak  lazım. Kendini  tanımayan birinin  tarihte,  ülkede,  toplumda  insan  olduğunu söylemeye  hakkı  yoktur. 

İnsan  kendisini  dürüst  itiraf  etmezse  iflah  olmaz. 
Cahil  birisi  kendisini  bilinçli  sanıyorsa,  o  iflah  olmazdır.  Çaresiz  birisi  kendisini  güçlü  sanarsa,  o  iflah olmazdır.  Kendisini  çaresiz  bırakan,  kabul  eden, daha  da  kötüdür.  Sonu  da  daha  tehlikelidir.  PKK'nin çıkışıyla  birçok  soruyu  size  sordum.  Siz  şimdi  kendinize  bakıp  utanıyorsunuz.  "Bu  ne  haldir?"  diyorsunuz.  Evet,  sebep  düşmandır  fakat  çaresizliğiniz de  buna  bir  sebeptir.  Kendisini  savunamayan,  düşüncesiz  olan  "Ben  kimim,  neyim?"  diye  sormayan kendini  tanımadan  kimseden  birşey  isteyemez. 
Hatta  sonu  da  kötülüğe  gider,  yanlışa  gider.  PKK'den önce  yaşam  böyleydi. 

Yanlışlığı  kabul  etmeyen  büyür 

PKK'yi  her  yönüyle  derinlikli  anlamak  ve  kavramak  lazım.  Biz  korumasak,  eski  Kürtlükleriyle, eski  kişilikleriyle  düşmanın  hizmetine  girecekler. 
Diğer  yönüyle  bu  ihanet  zemini  altında  birbirlerini öldürecekler.  PKK  kendi  ideolojisiyle,  kendi  dü- 


Karanlığın  başkentinde özgürlük  rüzgarları 


Rakka  özgürleşti.  Buna  en  çok  da  kadınlar sevindi.  Acılarını,  sevinçlerini,  direnişlerini,  şehitlerini,  en  çok  da  Önderlikleri  ni  kocaman  yürekleri,  gülümseyen  gözleri,  tüm zalimlere,  zülme  karşı  ağız  dolusu  gülüşleriyle  karşıladılar.  Özgürlük  bayraklarını  dalgalandırdılar, silah  sıkmaktan  yorulmuş  ellerinde.  Kobani’yi, Şengal’i  hatırladılar.  Selam  durdular  şehitlerinin ve  Özgürlük  Önderleri  Önder  Apo’nun  önünde. 
Tecridi  bir  yaşam  biçimi  olarak  dayatmak  isteyenlere,  asla  kabul  etmeyeceklerini,  hiçbir  sınıra  takılmayacaklarını,  Önderlikleri  ve  özgürlüklerine düşkün,  sevdalı  yüreklerinin  tüm  egemenlik  duvarlarını  aşacaklarını  gösterdiler.  En  çok  da  halaylarına  yansıttılar  coşkularını;  bitmez,  tükenmez enerjiyle  halkların  ve  tüm  kadınların  özgürlüğü için  yürüdüklerini  unutmadan.  Her  türlü  sömürgeciliği,  egemenliği,  erkeklik  adına  dayatılan  tüm şiddet  biçimlerini  yerle  bir  edeceklerini  omuz omuza  halaya  durur  gibi  yürüdükleri  savaş  meydanlarında  gösterdiler. 

DAIŞ  egemen  erkekliğin  senteziydi.  Erkeklik adına  kullanılmış,  eskimiş,  yerle  bir  olmuş  ve  deşifre  edilmiş  tüm  yöntemleri,  yeniden  diriltmek için  son  şansını  deneyen  uygarlığın  kirli  yüzü,  katliamcı,  dinci,  milliyetçi,  cinsiyetçi,  tecavüzcü  gerçeğinin  kara  lekesi  gibi  yayılmak  istedi  Ortadoğu coğrafyasına.  Kapitalist  modernitenin  kirli,  öldürücü,  incitici,  en  kıyıcı  silahlarını,  bölgenin  en  gerici  ideolojileri  ve  zihniyetiyle  kuşanarak  kusmak istedi  kadınların,  halkların,  insanlığın  üzerine. 
Egemen  erkek  zihniyetinin  ürettiği  tüm  yöntemleri  kullanarak  meydan  okumak,  yok  etmek  istedi, toplumlar,  kadın  ve  güzellikler  adına  ne  varsa.  En çok  kadınlara  saldırdı,  en  fazla  onları  incitmek, onurunu  kırmak  istedi. 

2014’te  Şengal’den  Rakka’ya  uzanan  bir  hatta Şengal’den  kaçırdığı,  yakınlarını  katlederek  her türlü  insanlık  dışı  uygulamaya  tabii  kıldığı  Ezidî kadınlarını  zincirleyerek  pazarlarda  sattı.  Kadınların  köleliği  üzerine  kurulan  başkentlere  yeni  birini  daha  eklemek  istedi.  Köle  pazarlarında  satılan, köleliğin  binbir  biçimi  ile  kadınlar  ve  halklar  üzerine  kurmak  istedi  yıkılmış  iktidarını.  Krizini,  düşünsel,  ruhsal  ve  bedensel  olarak  liberalizmin  bütün  öldürücü  silahlarını  kullanarak  çözemeyen uygarlık  dünyasının,  Ortadoğu  kahramanı  olmak istedi.  Ortadoğu’da,  Mezopotamya’da  ilk  inşasını 


gerçekleştiren  devletin,  iktidarın ve  egemen  erkekliğin  kurtarıcısı, kılıcı  olmak,  kesik  başlar  ve  zincirlenen  yaşamlar  üzerinde yükseltmek  istedi  kara  bayrağını.  Burada  sonuç  alırsa,  bütün dünyada  hakimiyetini  yeniden  inşa edeceğini  hesapladı.  Yüzyılın  hesaplarının  görüldüğü  bir  dönemde,  egemenlik  güçlerinin  dökülen  yüzü, görünen  gerçeği,  en  kaba  yansımasına  dönüştü.  Geldiği  gibi  gitmeye  evrildi  zamanı! 

Kürdistan  ve  Mezopotamya  toprakları  tüm  uygarlık  hesaplarını  boşa  çıkaran  bir  Önderliğe,  özgürlük  mücadelesine  ve  direnen,  özgürlüğe  sevdalı kadın  ve  halk  militanlığına  sahip.  Rojava  devrimi, halkların  ve  kadınların  umudunu,  özgürlük  özlemlerini  gerçeğe  dönüştüren,  harekete  geçiren  bir rol  oynadı.  Ortadoğu  halkları  başta  olmak  üzere, dünyanın  değişik  coğrafyalarından  yeniden  canlanan  enternasyonalist  bir  ruh  birleştirdi  özgürlüğe susamış  yürekleri.  Rakka;  Kürt,  Arap,  Asuri-Süryani,  Ermeni,  Türkmen,  Türk,  Avrupalı  ve  Amerikalı  kadın  devrimcileri,  halkları  buluşturan,  savaştıran  ve  tüm  egemenlik  sınırlarını  parçalayarak kardeşleştiren  bir  direniş  kalesi  oldu. 

YPG,  YPJ,  QSD  ve  Şengal’den  gelen  YJŞ’li  kadın  savaşçılar,  enternasyonal  taburlardan  gelenler aynı  cephede;  tüm  egemenlerden  tarihin  intikamını  almanın  coşkusu,  umudu  ve  özlemini  gerçeğe dönüştürmenin  gururunu,  onurunu  paylaştılar. 
Umutsuzluğa  karşı  umudun,  ölüme  karşı  yaşamın, çirkinliğe  karşı  etik  ve  estetik  değerleri  yükseltmenin  duygusunda  yüceldiler.  iyilik,  doğruluk  ve güzellik  duygusuyla  düşünce  dünyalarını  yenilemenin,  yaşamı  güzelleştirmenin,  özgürleştirmenin anlamına  eriştiler.  Kobane,  Serekaniye,  Gre  Spî, Minbiç  ve  Şengal’de  olduğu  gibi.  Uğruna  savaştıkları  anlamlı,  yaşanılır  bir  dünyayı  kurmanın  heyecanında;  zafer  coşkusunun  eşliğinde,  yaşanan savaşın  acılarını  sarmanın,  yıkımın  altından  kalkmanın,  emekle  ördükleri  yaşam  alanlarını  yeniden oluşturmanın  zor,  ağır,  sevinçli,  üzüntülü,  aceleci ve  çelişkili  binbir  duygusuyla  kurtuldukları  zalimlerin  zulmünden  intikam  almaya  giriştiler.  En  çok da  yambaşlarından  ayrılan,  bir  daha  göremeyecekleri,  ama  hep  beyinlerinde  ve  yüreklerinde  taşıyacakları  şehitlerinin  ve  Önderliklerinin  emek¬ 


lerini  unutmadan,  layık  olarak  yaşayacaklar,  çalışacaklar,  direnecekler  ve  yarınlarını  örecekler. 

YJŞ’li  kadın  militanların  Rakka’yı  özgürleştirme direnişine  dimdik  başları,  özgürlük  dolu  yürekleriyle  koşar  adım  gelmelerinin  anlamını,  tarih  özgürlük  sayfalarına  kaydetti.  Tüm  dünya,  insanlık ve  biz  kadınlar  biliyoruz  ki;  bu,  yaşanan  bütün  acıları  güce,  özgürlüğe  dönüştürmenin  iradesi,  kararlılığı;  özgür  kadına  ve  yaşama  ant  içmenin  heybetli duruşu  ve  zafere  kilitlenen  koşusuydu.  Kürt  kadının direngen  damarının,  tükenmeyen  ve  asla  engellenemeyecek  olan  özgürlük  aşkının  görkemli  ifadesiydi.  Rakka’da  kazananın,  göndere  çekilenin  Ezidî kadınların  beyaz  tülbentleri  ve  giysilerinde  sembolize  edilen  bilgelik,  aydınlık,  güzellik  ve  sevgi  bayrağı;  kaybedenin,  zulüm,  tecavüz,  karanlık,  çirkinlik ve  kinin  karalara  bürünmüş  bayrağının  gönderden indirilerek  alaşağı  edildiğinin  müjdesini  vermek için  geldiler.  İnandıkları,  kutsal  gördükleri  güneşin doğuşunun  engellenemediği  gibi,  aydınlığın  karanlığı  aşacağını,  karanlıkların  mutlaka  aydınlığa  dönüştüğünü,  dönüşeceğini  gösterdiler. 

YPJ’li  kadınlar,  18  Ekim’de  DAİŞ’ın  işgali  başlattığı  El  Naim  Meydanından  Rakka’nın  özgürleştiğini  tüm  dünyaya  müjdelediler.  “Naim” Arapça  “güzellik,  cennetin  bir  parçası”  anlamına geliyor.  DAİŞ’ın  zulüm  yıllarında  halk  buraya “Devera  Cehenem”,  yani  “Cehennem  Meydanı” adını  vermişti.  En  çirkin  yüzlerini  burada  göster- 


etmeyen,  bilinçsizliği  kabul  etmeyen  büyüyebilir. 
Yüzyıl  içinde  yaşadığınız  bir  ulustur.  Büyük  bir ihanet  içindesiniz,  bu  büyük  bir  ayıptır.  Niçin,  biz insan  değil  miyiz?  Bizim  nazarımızda  bilinçsizlik, çaresizlik  çok  kötü  birşeydir.  Biz  kendimize  gerekçe  de  bulamayız.  Biz  neden  bu  durumdayız? 
Namussuzluğun  gerekçesi  olamaz,  arsızlığın  gerekçesi  olamaz.  Kötüysen  kendini  güçlendireceksin.  Düşman  karşısındaki  çaresizliğini  sebebe  bağlayamazsın.  Bu  bir  insan,  insanlık  davasıdır. 

Ne  kadar  bağımsızlıktan  yanasın? 

Önderlik  nedir?  PKK'den  önce  kendimi  yapılandırmak  için  tek  başıma  20  yıldan  fazla  çalışma yürüttüm.  Hatta  buna  on  yaşımdan  itibaren  başladım.  Sizin  yaşadığınız  şeylere  karşı  ben  savaş açtım.  Bizim  siyasi  vuruşumuz  sadece  düşmana karşı  değildir.  Biz  kendi  siyasetimizle  düşmana vurduğumuzda  bunu  halk  adına  yapıyoruz.  Sonuna  kadar  düşmanını  vuran  bir  halk  yaratmak için  bunu  terbiye  edeceğiz.  Siyasi  terbiyedir. 
Halk  savaşında  buna  askeri  terbiye  diyoruz.  Siz kendinizi  yetiştirmezseniz  ben  size  "nasılsınız" demem.  Önderliği  tanımanız  gerekir.  Ben  on  yaşında  yaşama  başladığımda,  anne  ve  babamın dedikleriyle  hareket  etmedim.  Kendi  doğrularım üzerine  hareket  ettim.  Benim  doğrularım  özgürlük  doğrularıydı. 

Siz  bir  gün,  "Kendimizi  nasıl  bağımsızlığa  ulaştırırız?"  diye  düşünmüyorsunuz.  Ne  kadar  bağımsızlıktan  yanasın?  Bağımsızlık  çalışmasını  istiyorsan,  gerçekten  savaşabilir  misin?  Ben  silahlı savaşımdan  bahsetmiyorum.  Ev  içindeki  savaştan bahsediyorum,  dışardaki  savaştan  bahsediyorum, çevrenin  savaşımından  bahsediyorum.  Komşunu 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diler.  Kılıçla  insan  kafası  kesmekten,  her  türlü  tecavüzü  insanlığa  reva  gördüklerini  anlatan  bin bir  zulüm  sahnesine  tanıklık  etti  bu  meydan.  Tüm zulümlerini  zorla  insanlara  izlettirerek  ve  tüm dünyaya  gözdağı  vererek  erkek  egemenliğinin  yeni versiyonlarını  tesis  etmek  istediler.  Naim  Meydanı,  kadın  direnişiyle  yeniden  güzelleşti.  Güzellikleri  çirkinlikle,  zulümle  altetmek  isteyen  zalimlere,  halklar  ve  kadınlar  geçit  vermedi.  Tüm güzelliklerin  özgürleşen  kadınla  gerçekleşeceğini, özgürlüğün  olmadığı  her  yerin  cehennem  olduğunu  anlattılar. 

“Savaşan  özgürleşir,  özgürleşen  güzelleşir,  güzelleşen  sevilir”  diyen  Önder  Apo’nun  tecridini kırmanın  başarmaktan  geçtiğini,  güzelleştirenin O’nun  demokratik  ulus  projesi  ve  demokratik  sosyalizm  ideolojisi  olduğunu,  açıklamanın  yapıldığı meydana  yerleştirdikleri  dev  posteriyle  gösterdiler. 
Gerçek  başarının,  güzelliğin,  güzelleştirenin  direnen  ve  kazanan  Önderlik  gerçeği,  kadını  güzelleştirenin,  halkları  özgürleştirenin  bu  direniş  ve başarı  çizgisi  olduğunu  tüm  dünyaya  ilan  ettiler. 
Halklar  ve  kadınlar,  tüm  Ortadoğu  kadınları  Önder  Apo’nun  özgür  yaşam  ve  özgür  bir  dünyayı yaratma  ısrarında  başarmaya  ve  tüm  sınırları,  tecritleri  aşmaya  devam  edecek.  Rakka  bunun  müjdecisi,  tüm  direnen  kadınlar  ve  halklar  da  bunu müjdeleyenlerdir.  Rakka  özgürleşti,  tüm  kadınlara, tüm  dünyaya  kutlu  olsun! 


ediyorsunuz. 


PKK’nin.  büyük  doğruları  var 


PKK  nasıl  güçlendi  diye  şuanda  herkes  şaşırıyor. 
İşte  PKK'nin  büyüklüğü,  söylediğim  bir  kaç  söz,  söylediğim  bir  kaç  doğrudur.  Neden  diğer  partilerin elinde  kötülükten,  düşüşten  başka  bir  şey  kalmadı? 
Biz  doğrularla  birlikteydik.  Çürük  sözle  parti  başarıya  ulaşamaz.  Yalan  sözlerle  kendimizi  doğrulara ulaştıramayız.  PKK  çok  büyüktür.  Çünkü  büyük  doğruları  var.  PKK  önderliği  büyüyor,  neden?  Çünkü doğrular  üzerindeydi  de  ondan.  PKK  bütün  halkın partisidir.  İnsanı  büyüten  bir  partidir.  Siz  ne  kadar düşmanınıza  vurduysanız,  o  kadar  yaşamı  hakedersiniz.  Yaşam  şartı  başarıya  bağlıdır.  Sizin  önünüze  bir  kanun  koyuyorum.  Düşmanı  nefsinde,  köyünde,  çevrende,  mümkünse  yerinde düşürdüysen;  o  zaman  "Namuslu  bir  yaşamın  imkanları  yaratılmıştır"  diyebilirsin. 

Savaştın,  fakat  ne  kadar  düşmanı  düşürdün? 
Kendini  savunabilir  misin?  Kendi  düşmanını  yenemeyen  zaten  ölmüştür.  Başına  ne  gelir?  Düşman vurur.  Faşist  Türk  devleti  tarihte  de  bakın  affeder mi  etmez  mi?  Bu  savaşta  teslim  olanları  da  sonradan  öldürüyor.  Bırakmıyor.  Bu,  düşman  kanunudur. 
Bir  düşmanın  varsa  yaşamın  yoktur. 


Benim,  tarihe  saygım  uar 


Şimdi  bana  bu  partinin  önderi;  Ulusal  Önder  diyorsunuz.  Benim  kanunlarımdan  birisi;  vurup  aldı mı  büyük  dava  insanı,  değerli,  etkilidir,  yaşayabilir, beni  temsil  edebilir.  Öğreneceğiniz  çok  şey  var.  PKK büyük  bir  ilimdir,  öğrenin.  Büyük  bir  moraldir,  büyük  bir  ahlak,  büyük  bir  savaştır,  öğrenin.  Öğrenmezseniz  bu  büyük  bir  ayıp  olur. 

Sen  PKK  siyasetiyle  misin?  PKK  yaşamıyla  mısın? 
Dürüst  müsün?  Kendini  gizleme.  Eski  övgülerde binlerce  kötülük  gizlendi.  Hepinize  söylüyorum şimdi;  PKK  ile  yürümek  istiyor  musunuz?  PKK  gerçekliği  budur  işte. 'Ülkesine  sahip  çıkan  bir  halkı, savaşçı  bir  halkı,  özgürlük  savaşına  sahip  çıkan  bir halkı  güçlü  ve  kudretli  savun!  İçindeki  fitne  fesadı kaldır,  düşmanına  karşı  kendini  savun/  Bu  önderlik sizin  sandığınız  gibi  bir  Önderlik  değildir.  Benim  tarihe  saygım  var,  siyasete  saygım  var. 

Biz  bu  yıldönümünde  bir  söz  vermek  istiyoruz. 
Parti  birlik  sözü  verelim.  Parti  siyasetinin  sözünü, parti  yaşamının  sözünü  verelim.  İnsanın  yiğitliği sözüyledir.  Ben  on  yaşından  itibaren  anne  ve  babamı  terkettim.  Ben  yiğitlikten  yanayım,  ben  doğrulardan  yanayım.  Dağ  başında  da  binlerce  açsusuz  arkadaş  var.  Biz  bunlara  karşı  dürüst olmaya  mecburuz.  PKK'nin  sözü  budur.  Diğer  taraftan  da  bizim  düşmanımız  büyüktür.  Hergün  bizi  yoketmek  istiyor. 
Düşmanın  karşısında  durmaya  mecburuz.  PKK  bilimi,  PKK  siyaseti,  PKK doğrusu  budur. 

29  Kasım '97 
Halk  ile  yapılan  toplantıdan  notlar. . . 
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Hevseroka  PJAK’  e  filan  Velîn: 


‘Rejîm  di)  tâkoşîna azadî  û  mafâ  jine  ye’ 


Nîsan  DEVRİM 


Hevseroka  PJAK'  e  Zîlan  Vejîn,  bûyeren dawî  yen  li  îran  e,  polîtîkayen  li  dijî  jine yen  di  qada  siyasî,  aborî  û  civakî,  her wiha  li  ser  rewş  û  pirsgireken  jinan  yen  li  îrane  ku rojane  pere  rû  bi  rû  dibin  ji  rojnameya  me  Nevvaya Jin  re  nirxand. 

Liîran  û  Rojhelate  Kurdistane  dijîtiya  rejîme a  li  hember  jin,  her  wiha  zexten  li  ser  jin  û  civvanan,  kişandina  wan  a  di  nav  rexistinen  sîxorî û  besîc  de  hûn  çawan  digirin  dest  û  dinirxînin? 

Pergala  desthilatdar  ji  bo  domkirina  hebûna  xwe û  bi  taybetîjî şidandina  servveriya  xwe  a  li  ser  civake rebazen  cüda  bikar  tîne.  Herî  zede  jî  dema  mirov çav  li  siyaseta  rejîma  îrane  a  li  dijî  jine  bikar  tîne, dike,  ev  yek  hîn  baştirte  xûyanî.  Ji  ber  ku  îran  yekji wan  devvletane  ku  dixwaze  li  hereme  hegemoniya xwe  servver  bike  û  bi  dare  zore,  bi  zexta  li  ser  civak û  gelan  hegemoniya  xwe  bide  pejirandin.  Rejîma îrane  di  esas  de  tu  revvabûna  we  a  siyasî  tüne  ye,  le ji  bo  karibe  di  qada  cîhanî  de  xwe  wek  pergaleke rewa  a  ku  piştgiriya  gel  digire,  nîşan  bide,  pergaleke berfireh  ya  Besîc  ango  heza  sîxoran  daye  avakirin. 
Besîc  di  esas  de,  ew  hezen  heremî  û  mehelî  yen pervverdekirî  û  çekdaryen  taybetin  ku  hatine  amadekir  in;  ji  xwe  yek  ser  ji  aliye  rejîme  ve  erkdar  bûne. 

Endamtiya  ji  Besîcan  re  ji  zaroken  dibistane destpe  dike,  li  gund,  tax  û  bajeran,  li  ser  her  beşeke civake  belav  dibe.  Kesen  ku  dibin  Besîc  jî  ji  bo  ku dem  direj  bi  wan  re  giredayî  bimînin,  her  derfeteke didin  wan.  Rejîm  ji  bo  takekesan  beşdare  ve  pergala sîxortiye  bike,  wan  bi  reya  madiyete  teşwîq  dike. 

Dive  ev  xal  baş  were  dîtin  û  analîzkirin.  Sedemen Besîctiye  ji  dilxwazî  û  xwebexşiye  zedetir,  ji  ber  bederfetiyen  madîye.  Levvra  berovajîîdîayen  rayedaren  îrane  ku  didin  diyar  kirin  û  dibejin  bi  milyonan milîsen  wan  hene,  neraste.  Ev  hejmar,  asta  pirsgireka aborî  û  aloziya  di  vvelat  de  dide  nîşan  dayîn.  Bi  taybetî  li  herema  Rojhilate  Kurdistane  ku  tu  binesazî  û derfeteke  kar  nehatiye  hiştin,  Besîc  polîtîkayeke  esasî a  ji  bo  li  dijî  berjevvendî  û  daxwaziyen  gele  Kurd were  bikaranîn  e.  Di  vir  de  lazime  em  ve  yeke  jî destnîşan  bikin  ku  rejîma  îrane  bi  reya  Besîcan,  ango sîxoren  xwe  hemû  beşen  civake  jî  dixîne  jer  çavderiye  û  bi  reya  wan  zexte  li  ser  civake  çedike.  Bi  pervverdeyen  Besîcan  jî  kadroyen  pergala  xwe  dide  avakirin.  Here  betir  jî  jin  û  civvanan  beşdarî  nav  ve pergale  dikin.  Ev  du  hezen  sereke  yen  di  nav  civake de,  bi  Besîc  kirine,  bi  xwe  ve  dide  giredan  û  wan  be feraset  dihele.  Potansiyela  wan  bi  vî  rengî  bikar  tîne. 
Peşeroja  civakan  jin  û  civvan  in.  Nexasim  civak  bi reya  van  her  du  beşen  esasî,  te  kontrolkirin  û  wiha belave  tevahiya  beşen  din  dibe. 

Kuştin  yan  jî xwe  kuştinen  jinan  zede  bûne. 
Be  guman  mirov  nikare  ve  yeke  tene  wek  bûyereke  bigire  dest  û  binirxîne.  Ji  ber  ku  ev  siyaseteke  rejîme  a  dij  jine  ye.  Hûn  ve  revvşe çawan  digirin  dest,  li  ehmberî  ve  feraset  û  polîtîkayen  rejîme  tekoşîn  û  dijderketineke  çawan  hewce  dike? 


Qeyranen  ku  ji  hela  pergale  we  di  nav  civake  de te  çekirin,  hem  sedem,  hem  jî  encamen  pirr  alî  ne ku  ji  her  hele  de  bandoreke  neyînî  li  ser  civake  çedike.  Yek  ji  van  encaman  jî  xwekuştina  jinan  e.  Di esas  de  dive  pevvendiya  yekser  ya  krîza  civakî  a  ku bi  desten  hezen  desthilat  hatiye  avakirin,  bi  ve  diyardeye  re  were  dîtin.  Her  xwekuştinek  dive  wek kuştina  jin  a  ji  hela  pergale  ango  qetleke  were  şîrovekirin  û  wiha  li  ser  were  rewestîn.  Ji  ber  ku  dema  li ciheke  derî  bi  ser  civake  de  be  girtin,  hemû  nîşane- yen  ji  jiyane  ten  tüne  kirin,  her  wiha  zexteke  pirr tund  û  heta  dawî  li  ser  civake  te  ferz  kirin.  Ev  yek  jî jine  û  civake  ber  bi  tunebûne  ve  dibe.  Pergala  desthilatdar  a  zilam  û  kevneşopiya  zayenperest,  bi  şevveyeke  tund  û  hişk,  her  qadeke  jiyane  dagir  kirî ye, ev  yek  jî  bûye  sedem  ku  pire  caran  heviya  jiyane  di jinan  de  tüne  bibe.  Bi  taybet  di  demeke  wiha  de  ku revvşa  îrane  ya  siyasî-aborî  di  nav  aloziye  de  ye; revvşa  heyî  civake  jî  dixîne  navtengasiyen  kûr  û  bandora  we  li  ser  malbate,  herî  betir  jî  li  ser  jine,  bi  zedebûna  xwekuştinan,  xwe  şevvitandinan  derdikeve peş.  Beguman  di  keleka  van  rastiyan  de  jî  kuştina  jinan  jîji  heman  sedeme  çavkaniya  xwe  digire.  Ji  xwe hemû  sedemen  xwekuştina  jinan  jî  ji  zext  û  zora  zilam,  tundiya  pergale  a  ji  hela  fîzîkî  û  derûnî de  te.  Pergala  zilam  a  ku  qirkirina  jine  ferz dike,  bi  zanebûn  ve  dijbertiya  li  hember  jine gur  dike  û  di  encama  van  polîtîkayan  de  jî  erîş,  tund û  tûjî,  destavetin  û  kuştina  jinan  jî  zedetir  bûye. 

Kuştina  jinan  asta  hovîtiya  pergala  servver  a  zilam e,  xwekuştin  jî  asta  beçare  hîştina  jine  a  li  beramberî ve  ye.  Di  her  du  revvşan  de  jî  pirsgireka  jine  dibe  girekeke  kor  û  civake  difetisîne.  Reya  derketin  û  xilasbûna  ji  ve  revvşe;  beriya  her  tişteke  lazime  jin  ve pergala  heyî,  ango  hemû  tegeh  û  penaseyen  ku  pergal  ji  bo  jine  datîne  hole,  wek  çarenûsa  xwe  nepejirîne.  Qebûlnekirina  revvşa  heyî,  te  vvateya  pengava yekem  a  derketina  jine  ji  ve  xefik  e.  Heya  redkirin nebe,  nabe  ku  behs  li  leger  û  peydakirina  alternatîfeke  jî  were  kirin.  Ji  ber  we  jî  hevvceye  jinen  li  Rojhilate  Kurdistan  û  îrane,  nezîkatiyen  pergale  û  bandora we  ya  neyînî  a  li  ser  civake  bi  şikleke  radîkal  rexne bikin  û  red  bikin.  Pevvîste  jin  tekoşîn  û  rexistinbûna xwe  li  ser  ve  bingehe  bidin  rûnişkandin.  Ve  hers  û nerazîbûna  xwe  ya  mezin  li  şûna  ku  bedena  xwe  bidin  ber  agir,  pevvîste  bi  xwe  bibin  hezeke  mezin  a ku  bikare  pergala  heyî  ya  zilam  hilvveşîne.  Jiyana  nû bi  mejî  û  hezra  jine  ya  avaker  we  be  avakirin. 

Zewaca  spî  û  hervviha  revvakirina  zevvaca di  temene  piçûk  de  her  ku  diçe  zedetir  dibe. 
Çima  di  ve  deme  de  ev  yek  hîn  zedetir  derdikeve  peş,  hikûmet  û  saziyen  devvlete  bi  ve yeke  çi  armanc  dikin? 

Diyardeya  Zevvaca  Spî  di  nav  îrane  bi  xwe  de  jî rojeveke  ku  pirr  zede  li  serte  nîqaşkirin.  Be  ku  jin  û zilam  bi  hev  re  fermî  bizevvicin,  dikarin  bi  hev  re,  di heman  male  de  bijîn  û  bibin  xwedî  zarok.  Di  ve  mijare  de  ji  hela  beşen  cüda  yen  civake  de  reaksiyonen cihereng  peşketin.  Li  îrane  bi  salan  jin  û  zilamen  ku bi  hev  re  nezevvicîbûn,  an  jî  tu  pevvendiya  wan  ya xizmbûne  nebû,  ji  ber  ku  bi  hev  re  digeriyan,  bi  sizayen  giran  re  rû  bi  rû  bûn.  Le,  di  ve  deme  de,  di  bin nave  zevvaca  spî  de  bihevrebûna  her  du  zayendan 


Di  esas  de  tekiliya  jin û  zilam  dive  bi  peruıerde,  çond  û  exlaqa  civake  ve  giredayî  be,  bi taybet  jî  xwe  ji  sînoren xerîze  û  zayendperestiye rizgar  bike.  Lebele deıuleta  îrane  bi taybet  jî  jin  û  xorten ciujan  bi  zeuıace; 
niha  jî  bi  zeuıaca spî  heya  daıuiye bi  sekse  ve  didin  giredan. 


pirsen  pirr  cüda  jî  dixîne  sere  mirov  an. 

Di  encam  de  jiyana  hevparya  jin  û  zilam  nabe  ku bi  erekirina  tu  sazî  û  pergalan  bibe,  di  esas  de  jî  normeke  demokrasiye  ye  ku  ev  bihevrebûn  bi  biryar  û vîna  wan  pek  be.  Lebele  dema  ku  ji  heleke  din  li  bûye  re  were  meze  kirin,  tekîliyen  derveyî  zevvace,  bi sûda  zilam  e  û  zirar  digihîne  jinan.  Ji  ber  ku  zilam xwe  ji  pirsgireka  zevvace  xilas  dike,  ji  berpirsyariya zarok  û  male  jî  direve. 

Di  esas  de  tekiliya  jin  û  zilam  dive  bi  pervverde, çand  û  exlaqa  civake  ve  giredayî  be,  bi  taybet  jîxwe ji  sînoren  xerîze  û  zayendperestiye  rizgar  bike.  Lebele  devvleta  îrane  bi  taybet  jî  jin  û  xorten  civvan  bi zevvace;  niha  jî  bi  zevvaca  spî  heya  davviye  bi  sekse ve  didin  giredan.  Di  encam  de  jin  û  zilamen  civvan tene  we  aste  ku  ji  bilî  sekse  bi  tişteke  din  nafikirin. 
Ev  jî  wan  kedî  dike,  ji  revvşa  ku  li  pey  mijaren  siyasî, civakî  û  alternatîfa  jiyaneke  nû  bigerin  derdikevin. 
Rejîm  ji  xwekirina  jinan  re  ewqas  bertek  nîşan  dide, mudaxele  dike,  di  ve  mijare  de  nermbûneke  herî piçûk  qebûl  nake,  le  tekiliya  jin-zilam  a  derveyî  zevvace  ku  beriya  ve  wek  be  exlaqî  penase  dikir,  niha je  re  heya  dawî  re  vedike,  teşwîq  dike.  Ya  rast  di  vir de  berjevvendiyeke  mezin  ya  rejîme  heye.  Armanca pergale  ji  re  derxistina  civake  ye,  ew  be  hiş  û  raman hiştin  e.  Di  şexse  jin  û  civvanan  de  tevahiya  civake di  xerîzeyan  de  dixeniqîne,  wan  ji  armancen  wan yen  sereke  dûr  dixîne. 

Helbetji  bo  ku  plana  xwe  ya  nû  bide  pejirandin  jî zevvaca  spî  wek  berdevvamî  û  nûjenkirina  kevneşopiya  malbaten  kevin  penase  dike.  Le,  zilam  bi  vî rengî  ji  bare  qanûnîye  telaq,  nefeqe,  qelen  û  hwd. 
xilas  dibe.  Bi  jine  re  çawa  dixwaze  wisa  tekiliyen  zeyendî  datîne  û  dijî.  Le,  li  beramberî  zaroken  ku  ji  encama  ve  tekiliye  were  dinyaye  jî  we  neberpirsyar be.  Levvre  zevvaca  spî  li  gor  berjevvendiya  zilam  û  li dijî  jine  ye.  Ji  zilam  re  derfeten  nû  avadike.  Pevvîst 


dike  jin  zevvaca  spî  ne  wek  xaleke  erenî  û  peşketî, berovajî  ve  yeke  I  i  be  ra  m  e  be  rî  berjevvendiyen  xwe bibînin,  bi  tu  avvayî  nepejirînin  û  dij  derkevin.  Jin  lazime  bizanibin  ku  ev  zevvaca  ku  wek  zevvaca  spî  te penasekirin,  dij  tekoşîna  azadî  û  mafe  jine  ye. 

Li  îrane  jinen  karker  dema  zaroken  wan çedibin  mafe  wan  a  ku  18  mehan  bekar  bimînin  heye.  Le,  cihen  ku  ew  kar  dikin,  wan  ji kar  daveje.  Wezareta  karûbare  civakî  hewl dide  ve  revvşe  weke  qanûneke  fermî  bike, gelo  di  qada  aboriye  de  ev  rewş  we  bandorek xwe  a  çavvan  hebe? 

Di  salen  şere  îran-lraqe  de  ku  8  salan  ajot,  ji  ber piraniya  zilam  di  nav  eniye  şer  de  bûn,  ji  bo  aboriya vvelat,  kampanyayen  beşdariya  jine  di  nav  aboriye de  peşxistin.  Di  we  deme  de  jî  keda  jine  hate  metîngerkirin.  Jixwe  revvşa  avvarte  ya  şer  wek  hinceta ve  hate  nîşandayîn.  Piştî  şer  bi  dawî  bû  û  zilam  vegeriyen  nav  qada  aborî,  hejmareke  pirr  zede  jin  yan ji  kar  hatin  avetin,  yan  jî  bi  heqdesteke  pirr  erzan  di nav  kar  de  man.  Ev  rebaz  heya  niha  jî  devvam  dike. 

Ger  li  asta  xwendin  û  zanîngehen  îrane  be  nerandin  ji  %  62  an  zedetir  ji  jinan  pekte,  le  cih  girtina jinan  di  qada  aboriye  de  kemtir  e.  Gelek  caran  revvşa biyolojîk  û  fîzîkî  ya  jine  ji  bo  karsaz  û  patronan  hinceteke  ku  jine  ji  kar  bavejin,  an  jîheqdesteke  kemtir ji  zilaman  bidin  wan.  Wek  di  nav  pirse  de  jî  we  diyar kiriye,  fermîkirina  ve  revvşe  a  ji  hela  qanûnî  de,  beguman  we  asta  tevlîbûn  û  berhemdariya  jine  levvaz bike.  Dixwazin  jin  ji  her  alî  de  mehkume  zilam  be hîştin.  Ev  jî  te  ve  vvateye  ku  civaka  îrane  di  kesayeta jine  de  paşdeketineke  cidî  we  bijî.  Levvre  pedivî  pe heye  ku  jin  ve  biryare  û  nezîkatiyen  metîngeriya  li ser  keda  xwe,  wek  erîşeke  li  ser  xwe  bihesibînin  û bi  tekoşîneke  berfireh  û  yekgirtî  li  dij  bisekinin. 
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Zexta  desthilatdaran 


a  li  ser  çand  û  z jjn 


Li  cihane  zexten  desthilatdaran  en  li  ser  civakan  bi  taybetî  jî  civaken  ku  dixwazin  hebûna  xwe  biparezin  roj  bi  roj  zedetir  û  dijwartir  dibin.  Em  dizanin  ku  netevvek  an  jî  gelek  bi çand,  hüner  û  zimane  xwe  dikare  zindî  bimîne  û xwe  bigihîne  nifşen  be. 

Çand  nasnameya  civake  ye.  Bi  çande  civakek  ji yeka  din  cüda  dibe.  Her  weha  çand  fikr  û  ramana jiyana  gelan  e.  Çand  di  heman  deme  de  bingeha xwe  ji  dîroka  gele  xwe  digire  û  heta  roja  me  ya  îroyîn  te.  Dîsa  çand  berhemeke  ku  bi  desten  mirovan çebûye  ye.  Ji  aliye  din  ve  bi  deme  re  tede  hin  guhertin  jî  çedibin.  Ji  ber  we  em  dibejin  zindî  ye  û xwe  diguherîne.  Yane  em  dikarin  bibejin  mirov hem  çande  diafirîne  hem  jî  bandora  çande  li  ser we/wî  çedibe.  Çanda  her  gelî  ji  ye  din  cûdatir  e. 
Le,  desthilatdar  ve  cûdahî  û  pirr  rengiye  qebûl nakin  û  bi  polîtîkayen  xwe  yen  tekpareziye  û  zordariye  çanden  din  ji  hole  radikin. 

Li  Tirkiyeye  jî  ev  mantiq  bi  zext  û  erîşen  desthilatdariye  yen  li  ser  qaden  civakî  û  çandî  jî  benavber didomin.  Desthilatdar  her  tim  ji  ber  ku  çand  û  ziman  organîzmayen  zindî  yen  ku  civakan  li  ser  peyan digirin  in,  wan  dixin  hedefa  xwe. 

Feraseta  fermîya  ku  ev  sed  sal  in  Komara  nijadperest  a  Tirkiyeye  li  ser  peyan girtiye  û  li  ser  pekhateyen din  en  civake  xwe  ferz  kiriye, ji  polîtîkayen  xwe  yen  "planen  tekbirine"  tu  çaran  paş de  gav  neavetiye.  Pekhateyen civake  yen  wek  gel,  ol  û  bavveriyan  yek  bi  yek  bi  qirkirin û  tunekirine  re  rû  bi  rû  hatine hîştin.  Gelek  ji  wan  jîji  bervan zextan  di  roja  me  ya  îroyîn  de  li hole  nemane.  Bi  kurtasî,  ev  polîtîka  ji  bilî  Kurdan  li ser  pekhateyen  din  en  civake  bi  ser  ketiye. 

Hedeftik  birina  civakîbûnâ  ye 

Li  hembervan  polîtîkayan  Kurdan  çi  kirin? 
Kurdan  ev  polîtîka  qebûl  nekirin  û  li  hember  we berxwedaneke  behempa  dan.  Asta  berxwedane  çi qas  bilind  bû,  zilm  û  zordarî  jî  pere  zede  bûn.  Ev erîş  di  van  du  salen  dawî  de  gihîşt  qonaxeke  nû. 
Her  roj  saziyen  çand,  ziman  û  yen  ku  xebaten  jinan dikin  ji  aliye  devvlete  ve  rastî  erîşan  ten.  Ev  sazî  û dezgehen  ku  sitûnen  bingehîn  en  civake  ne,  kilît  li deriyen  wan  dixin  û  dest  didin  ser  mal  û  milken wan.  Ji  ber  ku  ev  sazî  civakbûne  bi  peş  dixin,  dibin hedefa  desthilatdaran. 

Civakîbûn  ji  gelek  aliyan  ve,  herî  zede  jî  bi  ziman peş  dikeve.  Her  kes  dizane  ku  ziman  parçeya  herî bibandor  a  çanda  gelan  e.  Li  ser  rûye  cihane  li  gorî daneyen  Netevveyen  Yekbûyî  hejmara  zimanen  ku ten  axaftin  di  navbera  heft  û  heyşt  hezaran  (7000- 8000)  de  ye.  Le,  zimanen  ku  wek  zimanen  fermî yen  devvletanten  qebûlkirinji  ve  hejmare  pirr  kemtir  e.  192  devvlet  û  Vatîkan  endamen  Netevveyen Yekbûyî  ne.  Dîsa  hejmara  giştîya  dewletan  jî  206'in. 


Li  hin  devvletan  yek  ziman,  li  hinan  jîji  yeke  zedetir ziman,  wek  fermî  ten  qebûlkirin.  Perwerdeya  li  dibistanan  jî  bi  wan  zimanan  te  dayîn.  Li  ser  ve  esase em  dikarin  bibejin  ku  bi  giştî  dora  300-400  ziman dikarin  xwe  biparezin  û  bigihînin  nifşen  be. 

Li  gor  îstatîstîka  devvlete  ya  fermî,  ya  ku  di  sala 2015'an  de  hatiye  kirin,  li  Tirkiyeye  jî  36  ziman hene.  Le,  îro  em  dibînin  li  vî  vvelatî tene  hebûna  zimane  tirkî te  qebûlkirin.  Yen  din  wekî  ku  qet  tunene ten  hesibandin.  Netevv-devvlet  bi  ve  rebaza  tekpareziye  dixwaze  xwe  li  ser  piyan  bigire.  Ji  bo  ve  rebaza  ku  netevvan  ji  hole  radike,  dibe  ku  gotinen zanyare  Çînî,  Konfîçyus  wek  mînak  hatibe  destgirtin.  Ji  wî  pirsîne:  Ku  tu  bixwazî  gelekî  tüne  bikî  tu de  çi  bikî?  Bersiva  Konfîçyus  a  demildest  ev  e:  "Ez e  bi  ziman  destpe  bikim.  Ji  ber  ku  zimane  gelekî tüne  bibe,  ew  gel  jî  de  pere  tüne  bibe." 

Bele,  ev  jî  nîşan  dide  ku  encamen  polîtîkayen  tunekirine,  li  gorî  berjevvendiyen  netevve-devvletan e  û  gelen  din  wek  bindest  ten  hesibandin  û  tunekirin.  Ew  her  gav  li  ser  tunekirina  nirxen  civaken din  hebûna  xwe  dadimezirînin. 

Parastina  ziman  girîng  e 

We  deme,  gelo  ev  gelen  ku  wek  bindest  ten dîtin,  dive  çi  bikin?  Evvjîli  gorîzaniste  diyar  e;  perwerdehiya  bi  zimane  dayike  ye.  Jiyan  û  zindîmayîna zimanekîbi  pervverdehiya  bi  zimane  dayîke  pekan e.  Ku  em  dibejin  li  Tirkiyeye  36  ziman,  yane  36  gel û  netevve  hene,  we  gave  îro  ji  bo  çi tene  bi  tirkî  pervverde  te  dayîn? 

Heke  desthilatdarîji  hebûna  gelen din  ditirse  û  zexten  xwe  zede  dike, ew  gel  jî  dive  wek  Kurdan  li  ber  xwe bidin  û  bikaribin  hebûna  xwe  biparezin.  Lekolîner  û zimanzanen  ku  xebat  li  ser  ve  mijare  kirine  du  pirsen sereke  pirsîne:  Vî  zimanî  xwe  çawa  parastiye?  Ji  bo çi  wek  zimanen  din  en  li  Tirkiyeye  vvenda  nebûye? 
Ji  ber  ku  mînaken  bi  vî  rengî  li  cihane  pirr  kem  in, yan  jî  qet  nîn  in,  ev  xal  dest  nîşan  kirine;  rista  jin  û dayîken  kurd  û  çandeke  devvlemend  a  dengbejiye. 
VVejeya  devkî  jiyana  xwezeyî  ya  Kurdan  parastiye  û derbase  nifşen  li  pey  xwe  kiriye. 

Desthilatdariya  devvleta  Tirk  jî  xwe  bi  "planen tekbirine"  xistiye  meriyete.  Bi  qanûnen  li  dijî  mafen mirovan  bi  dehan  saziyen  jin  û  çande  yen  wek kireş,  peşdibistan  û  dibistanen  sereteyî  yen  azad ku  bi  ked  û  berdelen  giran  en  gel  ve  hatibûn  vekirin, yek  bi  yek  hatin  girtin.  Ji  hemû  pirsan  zedetir  ev  te pirsîn;  gelo  ji  bo  çi  ev  qad  wisa  di  hedefe  de  ne? 
Diyar  e  û  hemû  kes  jî  dizanin  ku  zarok  paşeroja  gelan  in.  Eğer  saziyen  pervverdehî  û  çande  tüne  bin û  civak  be  pervverdehiya  zimen  be  hîştin,  we  deme ew  ziman  û  netevve  jî  bi  deme  re  vvenda  dibe. 

A  ku  bi  ser  ket  berxwedana  gel  bû 

Bi  hevvldanen  dawî,  devvlete  xwest  ku  van  qaden ku  nirxen  civak  û  heza  we  ya  berxweder  li  ser  peyan  digirin,  beparastin  bihelin,  bi  ve  yekejîxwestin 


civake  dîl  bigirin.  Zexten  desthilatdariye  yen  ku  bi erîşen  besînor  û  bepîvan  bi  ser  deskeftiyen  gel  de diçin,  di  encame  de  da  xuyakirin  ku  bi  xwe  re  hîn zedetir  xwedîderketinek  jî  da  çekirin.  Vî  gelî  gelek bûyeren  ji  van  dijvvartir  û  girantir  jî  dîtiye.  Di  dîroka gele  Kurd  de,  di  her  serdeme  de  her  hevvldan  û erîşen  hov,  en  devvlete  bi  berxwedana  gel  û  rebazen  nû  yen  li  gorî  deme,  vala  derketine.  Devvlete  jî her  gav  heman  rebaz  bi  kar  aniye  û  xwestiye  ku bigihîje  aramanca  xwe  ya  tunekirin  û  tekbirine. 
Le,  her  careke  jî  ew  bi  xwe  bi  helvvesta  gel  di  pilanen  xwe  de  tek  çûne  û  tu  carî  negiştine  hedef  û armancen  xwe. 

Dîsa  em  dizanin  ku  feraseta  fermî  ya  devvlete, de  dev  ji  van  polîtîkayen  xwe  bernede.  Kîjan  partî dibe  bila  bibe-  çi  rastgir,  çi  çepgir,  an  jî  demokrat  û şoreşger-  gava  ku  te  ser  kar  û  dibe  desthilatdare devvlete,  bi  heman  pilanen  fermî  bi  ser  gel  de  diçe. 
Miroven  berxweder  yan  dikuje,  yan  dixe  zindanan, an  jî  ji  karen  devvlete  dûr  dixe.  Her  weha  saziyen sivîl  en  çand  û  jinan  yek  bi  yek  digire  ku  wan  bitirsîne,  bedeng  bihele  û  ji  civakbûne  dûrbixe.  Le,  ev tişten  ku  devvlete  hevî  dikir,  çenebûn.  Berovajî  we yeke  helvvesta  gel  û  bi  taybetî  jî  ya  jinan  rihekî  kolektîf  ava  kir.  Jinan  li  hember  van  erîşan  careke  din xwe  komî  ser  hev  kirin.  Çalakî  û  bernameyen  xwe be  tirs  û  xof  pilan  kirin  û  di  nav  liv  û  tevgere  de  ne. 
Heman  xebat  di  qaden  din  en  çand,  hüner  û  ziman dejîberdevvam  dikin.  Dibe  ku  devvlet  ji  bodemeke van  xebatan  asteng  bike.  Ev  karen  wî  ne.  Le,  li  aliye din,  heta  ku  ew  rihe  berxwedane  di  vî  gelî  de  hebe, ew  e  negihîjin  hedef  û  armancen  xwe. 

Şere  hebûna  gelan  ne  tene  di  qada  leşgerî  de  te dayîn.  Di  heman  deme  de  di  hemû  qaden  jiyane de  ev  şer  heye.  Gelen  ku  berxwe  dane,  ew  bi  ser ketine.  Ne  yen  zordar... 


Desthilatdariya  devvleta  Tirk  xwe  bi  "planen  tekbirine"  xistiye  meriyete.  Bi  qanûnen  li  dijî  mafen  mirovan  bi  dehan  saziyen  jin  û  çande yen  wek  kireş,  peşdibistan  û  dibistanen  sereteyî  yen  azad  ku  bi  ked  û  berdelen  giran  hatibûn  vekirin,  yek  bi  yek  hatin  girtin. 


Dive  jin bikevin  tevgere 


Li  Başûre  Kurdistane  ku  siyaset  bi  reng û  denge  mer  te  İdrin  û  ji  çandeke  demokratik  û  azadîxwaz  dûr  e  tevî  reveberî  di  deste  Kurdan  de  ye  jî  Kurd  li  ve  beşe Kurdistane  heya  niha  jî  nekariye  jiyaneke  aram û  baş  li  ser  van  destkeftiyen  xwe  bijî  û  her  timî dibin  gefa  şer,  birçîbûn  û  koçberiye  de  jiyankiriye.  Ev  siyaseta  noker  û  ne  demokratik  ya  partiyen  Başûr  her  timî  berjewendiyen  malbatî, ferdî  û  hizbî  li  ser  hemû  berjewendiyen  gele Kurd  û  xelke  Başûre  Kurdistane  re  girtine. 

Ev  siyaseta  ne  demokratik,  neteweperest  û hizbî  ya  partiyen  Başûre  Kurdistane  ku  bi  eqliyeteke  zilamsalar  te  kirin,  her  timî  bûye  sedema aloziyen  cidî  û  zemin  dide  hezen  dijmine  Kurdan  ku  xaka  Kurdistane  dagir  bikin  û  destdirejî li  hemû  nirxen  we  bike.  Beguman  qûrbanen herî  mezin  ye  ve  siyaseta  neteweperest,  paşverû û  ne  demokratik  her  timî  jin  bûye  û  hejî  wisa ye.  Em  ji  Enfale  bigirin,  heya  komkujiya  mezin ya  Helepçeye  û  gelek  dagirkeriyan  jin  berdelen mezin  dane  û  hîna  jî  didin.  Ji  derveyî  we  ku  jin bav,  bira,  zarok  yan  jî  hevjîne  xwe  winda  dike, rûberûye  her  cûre  zilm  û  destdirejiye  jî  ten.  Her wisa  bi  terk  kirina  xaka  xwe  jiyaneke  tije  zehmetî  û  tirajedî  ji  bo  we  destpe  dike  û  dest  bi  tekoşîneke  zehmet  ya  jiyane  dide. 

Di  encama  Enfal  û  komkujiya  mezin  ya  Helepçeye  de  bihezaran  jinen  Başûr  koçbere  deveren  cüda  yen  Kurdistane,  herem  û  cîhane  bûn û  heya  niha  jî  aqûbeta  gelek  jinan  ne  diyare.  Di ve  şere  dawiye  ye  li  Başûre  Kurdistane  ku  hezen ser  bi  Iraqe  û  yen  Heşdî  Şabî  gelek  heremen  nakokî  li  ser  dagir  bike  de  jî  bi  hezaran  sivîl  koçbere  deveren  cüda  yen  Başûre  Kurdistane  bûn û  niha  dibin  şerten  zehmet  de  dijîn. 

Piştî  referandûma  Başûre  Kurdistane  ya  ji aliye  hinek  partiyen  Başûre  Kurdistane  ve  bi awayeke  ne  demokratik  anîn  roj  eve  û  pekanî bû  sedema  qonaxeke  metirsîdar  ji  bo  tevahî gele  Başûr  û  bi  taybet  jî  jinen  Başûre  Kurdistane.  Referandûm  ku  di  encama  biryareke  ne demokratik  ûji  peşbîniyeke  siyasî  dûr  û  bi  temamî  li  ser  esase  herse  îxtîdarperest  û  neteweperestiyeke  paşverû  ya  hinek  partiyan pekhat  hemû  destkeftiyen  gele  Kurd  ku  bi xwîna  zaroken  vî  welatî  bidest  xistin  bi  awayeke  rehet  radeste  hezen  dagirker  kirin  û  bi wan  re  ketin  tifaqeke  qirej  û  teslimiyete  li  ser gele  Kurd  jî  ferz  dikin. 

Di  encama  ev  tifaq  û  şere  qirej  ye  di  navbera hezen  noker  yen  Başûre  Kurdistane  û  dewleten dagirker  yen  herem  û  cîhane  de  hemû  destkeftiyen  gele  Kurd  yen  Başûr  ji  dest  çû. 

Jinen  Başûr  ji  lewma  her  timî  dibin  qûrbana ev  siyaseta  ne  rewa,  dij  demokratik.  Heya  ev  siyaseta  Başûre  Kurdistane  bi  aqle  desthilatxwaz û  neteweperest  ya  mer  were  meşandin  ji  jine  re li  Başûr  rehet  nîne  û  we  her  timî  rûberûye  pirsgirek,  alozî,  şer  û  her  cûre  destdirejiyan  werin. 

Koçberiya  ku  li  Başûr  destpekiriye  tirajedi- yen  nû  yen  mirovî  li  gel  xwe  tîne  û  berbi  demsala  zivistane  ve  jî  rewşa  jinan,  zarokan  û  kesen bi  temen  xirabtir  dibe.  Ji  lewma  kare  ku  herî zede  jin  li  Başûre  Kurdistane  bikin  dest  avetina  siyaseteye  û  demokratîzekirina  siyaseta Başûre  Kurdistane  ye.  Reya  yegane  ya  çareseriye  ew  e  ku  jin  li  Başûre  Kurdistane  ji  her deme  zedetir  di  nava  siyasete  de  cih  bigirin,  ve qada  ku  mer  desthilatiya  xwe  le  bisazî  kiriye  ji dest  wî  girtin  ji  bo  peşerojeke  aram,  demokratik  û  azad  a  ji  bo  jinan  çalakbûne. 

Herçend  hejmareke  pirr  a  jinan  di  nava partiyan  de  heye  jî  le,  heya  niha  jî  nekarîne eqliyeta  mer  bidin  derbaskirin  û  siyaseteke demokratik  li  hereme  peşbixin.  Hem  çalak nebûne  hem  jî  heya  niha  nekarîne  bi  awayeke radikal  û  bi  sekneke  serbixwe  û  azad  ev  siyaseta  dijî  gele  Kurd  a  ne  demokratik  rexne bikin.  Ji  lewma  ev  parçebûna  di  navbera  jinan de  heye  û  nebûna  îradeyeke  baş  a  jinan,  bûye sedem  ku  şer  li  hereme  kûr  bibe  û  her  timî  Başûre  Kurdistane  bost  bi  bost  ji  aliye  rayedar  û berpirsen  Başûr  ve  were  firotin. 

Di  encama  ev  aloziyen  ku  rû  dan  de  gelek  legerînen  çareseriye  hene  û  daxwaza  avakirina  sîstemeke  nû  li  Başûr  heye.  Her  wisa  hilbijartinen Iraqe  jî  di  bahare  de  we  benkirin.  Dive  jin  ji  bo guhertina  sisteme  yekbûna  xwe  çebikin  û  bi  yek dengî  beşdarî  hemû  xebat  û  tekoşînen  siyasî bibin.  Heya  jin  di  siyaseta  demokratik  de  bi  cih nebin  û  rol  nelîzin  ne  gengaze  ku  ti  destkeftiyeke  me  hem  weke  jin  hem  jî  weke  netew  di  garantiye  de  bimîne.  Avakirina  sîstemeke demokratik,  xweser  û  azadîxwaz  jî  bi  reya  hewldan  û  keda  mezin  dibe. 
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Zeynep  ERDEM 


Desthilatdarî  tek  diçe,  tekoşına  gelan  serdikeve 


Li  vvelate  me  geşedanen  dîrokî  pekten ku  ji  bo  siberoja  hemû  gelan  gelek  girîng  e.  Hevsengiyen  polîtîk  rojane  cîh diguherin.  Desthilatdaren  Modernîteya  Kapitalist  di  nava  hevvldaneke  mezin  de  ne  ku dixwazin  serdestiya  xwe  bi  statukoye  nû  bidomînin.  Hezen  parastina  rewa  ya  gelan  jî  di nava  hewldaneke  mezin  de  ne  ku  rojek  ji  ya din  zûtir  bi  feraseta  Netevveya  Demokratik pergaleke  nû  ava  bike  û  li  derdora  we  gelan kom  bike. 

Herwiha  desthilatdaren  li  Başûre  Kurdistane  jî  hevvldaneke  mezin  dimeşînin  ku  bi  peşengiya  Tevgera  Azadiye  de  rexistineke  ji  bo serkeftina  îradeya  gelan  pek  neye.  Ji  ber  ve ew  hezen  serdest  destkeftiyen  gelan  ji  xwe  re hedef  digrin.  Li  aliyekî şahiya  gelan  ya  serkeftin  û  azadiye  ye,  li  aliye  din  şîna  hezen  dagirker  ya  binkeftine  ye. 

Bi  taybet  îran,  Tirkiye  û  îraq  di  ve  deme  de bi  saya  referanduma  PDK/Barzanî  xwe  gihan- din  hev.  Barzaniye  ku  heta  niha  gelek  caran  bi hezen  Kurdan  qetil  dike  re  bi  taybetîjî  bi  rejîma  AKP-MHPe  re  gelek  peyman,  lihevkirin pekaniye  û  di  nav  hewldana  ji  bo  tesfiyekirina Tevgera  Azadiye  de  cih  girtiye.  Bi  referandume 


ve  heviyeke  mezin  da  gele  Kurd  ku  we  serxwebûn  û  azadiye  bine.  Her  çiqas  KCKe  bal  kişand ser  ve  siyaseta  bi  xefik  û  necidî  de  jî  bi  İsrar  referandum  pek  hat.  PDK'e  bi  ve  yeke  xwest  ku îxaneta  xwe  ya  di  Qetlîama  Şengale  û  rûreşiya xwe  ya  ji  ber  hevkariya  dijminen  Kurdan  re bide  jibîrkirin.  Ji  bo  ve  jî  bi  hesten  gele  Kurd lîst.  Ji  ber  ku  ti  planeke  bi  vî  awayî  ku  destkeftiyeke  ji  gele  xwe  re  bîne  tinebû.  Di  rewşa  niha de  li  çar  perçeye  Kurdistane,  piştî  100  salan cara  yekem  hemû  dijminen  Kurdan  lihevkirin û  îro  bi  hevkarî  eriş  dibin  ser  xaka  Kurdistane. 

Ve  revvşe  li  hereme  deste  îrane  xurt  kir. 
Bere  li  lraqe  siyaseteke  neyenî dida  meşandin le  niha  rasterast  bû  heza  mudaxaleye.  Bi deste  çeteyen  HeşdîŞabî  û  di  desthilatdariye de  feraseta  Şiaperest  qada  xwe  ya  propagandaye  gelek  zede  kir.Her  wiha  sînore  li  Başûr  û Rojhilate  Kurdistane  hezeke  mezin  ya  leşkerî amade  kiriye,  di  vî  warî  de  şerekî  psîkolojîk dide  meşandin.  îrane  bi  Tirkiye  re  jî  di  ve deme  de  tekiliyeke  'germ'  daniye.  Destkeftiyen  Rojavaye  Kurdistane  û  hedefa  Federasyona  Bakure  Suriye  herî  zede  van  herdu devvleten  faşîst  tengav  dike.  Ji  ber  ku  hezen herî  sereke  ne  ku  ji  mudaxaleyeke  derve  û 


muxalefeta  hundirîn  ditirsin. 

Em  di  demeke  wisa  de  ne  ku  Tirkiye  bi  dîktatoriya  Erdoğan  berbi  binkeftineke  mezin  ve diçe,  di  serî  de  Emerîka  hezen  hegemonîk gefen  mezin  li  îrane  dixwin  û  her  kat  ji  mudaxaleyeke  hundirîn  û  muxalefete  re  derî  vekiriye.  Di  ve  revvşe  de  hezen  gele  Kurd  li  hereme siyaseta  Netevveya  Demokratîk  dimeşîne.  Gele Kurd  heviya  azadiye  bi  xwe  re  dibin  her  dere. 
Ev  yek  jî  tirseke  mezin  dixe  dile  van  devvleten faşîst  ku  me  li  jor  behsa  wan  kir. 

Iraq,  îran,  Tirkiye  û  Sûriye  dagirkeren  Kurdistan  in.  Lebele  ji  xeynî  dagirkirina  Kurdistan  û qetilkirina  Kurdan,  ev  devvleten  faşîst  li  ser  ti mijare  nabin  hevkar.  Ji  ber  ku  her  çar  jî  di  ware desthilatdariye  de  xwediye  paradîgmayen cüda  ne.  Hevkarî  û  lihevkirina  navbera  van hezan  de  îro  di  asta  herî  jor  de  ye.  Beguman yekbûna  dijminen  Kurdan  di  encama  siyaseta malbatî,  berjevvendiyen  teng,  lihevkirina  bi  dijminen  gele  Kurd  re  derket  hole. 

Li  gorî  qanûnnameya  îraqe  Şengal,  Mûsil  û Kerkük  jî  te  de  gelek  deveren  Başûre  Kurdistane  bi  avvayekî  statunediyar  ve  dihat  nîşandan.  Lebele  ev  hereman  jî  bi  avvayekî  fiîlî  di bin  kontrola  peşmerge- 


yan  de  bû.  PDKe  û  hemû  partiyen  hikumeta Başûre  Kurdistane  destkeftiyen  gele  Kurd  xistin  teluke,  careke  din  prestije  peşmergeyan kete  ber  lingan.  Ji  ber  ku  ti  parastin  an  berxvvedaneke  ji  bo  axa  xwe  nekiririn.  Wan  hemû deveran  radestî  çeteyen  Heşdî  Şabî  kirin. 

Her  çiqas  li  Başûre  Kurdistane  xem  û  xedariyeke  bi  vî  rengî  hebe  jî,  li  Rojavaye  Kurdistane  QSDe  di  peşengiya  jinen  Kurd  de,  bajare Reqaye  ku  DAİŞe  kiribû  paytexta  vvehşet  û zilme,  rizgar  kir.  Bi  rizgarkirina  Reqaye  ve hemû  cîhane  careke  din  dît  ku  şervanen  Kurd çiqas  leheng,  berxweder  û  qehreman  in.  Lebele  mixabin  li  gel  ve  vveneye  Reqaye,  teslîmiyeta  li  Başûre  Kurdistane  jî  li  ber  çave cîhane  hate  raxistin. 

Li  aliyekî  bi  peşengiya  jinan  jiyana  nû  te  afirandin,  li  aliyek  din  feraseta  desthilatdar  Kurdistane  perçe  perçe peşkeşî  dijmine  gele 
Kurd  dike.  Yen  ku  peşiya ve  siyasete  bigrin  di  serî de  jinen  Kurd  in  ku  bi serkeftinen  xwe  mohra xwe  li  peşketinen  ve  sedsale  dane. 


€doleto  jine  bû  pîvcıno bihevre  jiyone 


•  Rûmet  HEVAL 


Di  dîroka  gelan  de  qonaxen  mezin  û  bi heybet  qonaxen  şoreşan  in.  Guhertin û  veguhertinen  civakî,  zîhnî,  avahîsazî, zanistî  di  van  qonaxan  de  peş  dikevin  û  dibin çanda  jiyane.  Her  gava  nû  dibe  pelek  dîroke  û  di dîroka  gelan  de  di  pelen  zerîn  de  ten  nivîsandin. 
Di  şoreşanda  bedelen  ku  ten  dayîn  van  qonaxan bi  mane  dikin.  Her  bedelek  dibe  mana  jiyana  nû. 

Mana  jiyana  nû  di  fikir  de  dema  ku  bi  cih dibe,  edî gaven  şenber  û  veguhertinen  bingehîn pek  ten.  Yek  ji  van  şoreşen  cîhane  ku  mana  jiyana  nû  afirand  jî  şoreşa  Rojava,  şoreşa  Jine, şoreşa  Vejîne  bû.  Ev  şoreşa  bi  heybet  gav  bi  gav li  per  çaven  hezen  hegemon,  li  ber  erîşen  zîhniyeta  kor  ya  dijmine  jinan,  bi  berxwedaniya  keç û  xorten  Kur,  Ereb  û  civvanen  enternasyonal  peş ket.  Her  roja  ve  şoreşe,  her  seat  û  keliya  berxvvedane  bi  heviya  serkeftinen  hîn  mezintir  dihat meşandin.  Le,  di  heman  deme  de,  li  keleka  ve  jî bi  heviya  dijmine  erîşker  ku  peşiya  van  peşketinan  dixwest  bigire  jî  dihat  asteng  kirin.  Heya niha  ev  zemane  hesas  û  qezencen  mezin  bi  berxvvedana  civaka  netevva  demokratîk  berdevvam dike.  Ji  we  seata  ku  dihat  gotin  "we  Kobanî  nekeve"  û  heya  niha  her  keliya  şoreşe  bi  ked  û  hevvildanen  rehevalan,  şehîdan,  qaziyen  şoreşe berdevvam  dike.  Ji  ber  van  sedeman  ev  keliyen şoreşe  dibin  çand  û  maneya  jiyana  civaka  rojhilata  navîn  û  bi  taybet  ya  Rojava. 

Parastina  ziman  û  çand 

Em  dikarin  li  ser  van  gaven  şoreşgerî  vviha  bibejin:  kîjan  aliyen  jiyane  bi  mane  bûn?  Di  destpeke  de  xwe  parastin  bû  regeza  jiyane  ya  bingehîn.  Parastina  Revva  di  çeperande,  Parastina cevvherî  di  dil  û  mejî  de,  parastina  nirx,  ziman, çand  û  yekîtîya  gelan  jî  di  tacîdariya  civaka  netevva demokratîk  de  şenber  bû. 

Hiqûqen  civaka  netevvî  hatin  diyarkirin.  Pîvanen  bihevre  jiyankirine  ji  bo  civakek  be devvlet  le,  civakek  berxweder  çawa  ye  li 


ser  ve  hat  ravvestin  û  bû  pîvanen  jiyane.  Bi  taybet  jî  li  ser  bingehen edaleta  jin  pîvanen  bihevrebûna jiyane  şenber  bûn.  Nave  van  pîvanen  civaka  be  devvlet  bû  hevpeymana  civakî  û  nexweşeya  re ya  netevva  demokratîk  bi  xweseriya  we  eşkere  kir. 

Pergala  hevserokatî  di  hemû  tax û  sazî-dezgehan  de  bû  pîvana  bingehîn. 

Bi  hilbijartinen  hevserokatiya  komînan  ev  re  û  rebaz  di  Rojava  de  cara yekem  encamen  girîng  û  bi  mane  derxistin  hole. 
Cara  yekem  hemû  civaka  me  ya  azadîxwaz  û  bi taybet  jinan  di  van  hilbijartinan  de  deng  dan,  hatin  hilbijartin  û  hevalen  xwe  hilbijartin,  her  vviha ev  bi  berxwedaniya  şoreşa  Rojava  re  ruh  girt  û vvek  encamek  vve  jî  berdevvam  dike. 

Pergala  malbatî  ya  bere  û  nezîkatiya  jin  û  zilam  ya  bere  heya  radeyeke  mezin  hatiye  derbas kirin.  Di  nava  malbatan  de  herkes  xwedî  erk  û berpirsiyariyen  civaka  xwe  derdikevin.  Civvan  bi erka  saziya  xwe  radibin.  Bav  bi  erka  vvelatparezî û  parastina  civaka  xwe  radibin.  Dayik  bi  erka vvatekirina  jiyane,  parastine,  pervverdeye,  şiyariya  havvirdore,  xwedîderketina  nesle  nû  û  nirxen  şoreşe  radibin.  Ew  malbata  dihat  rexnekirin  di  asta  veguhertineke  lezgîn  de ye.  Revvşa  civaknasiyeke  nû  derdikeve hole.  Hem  pirsgireken  we  zede  ne,  hem jî  qaden  çareseriye  zede  ne.  Li  ser ve  bingehe  qada  jîneolojî  ya  hevjiyana  azad  ji  bo  çareserî  û renîşandana  van  mijaran dibe  gava  yekem  ya ku  were  bidest girtin. 
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Yegane  re  berxwedaniye 

Di  heman  deme  de  ji  ber  erîş  û  dexten  dijmin yen  li  ser  civak  an,  her  netevveyek  di  asta  goçberî û  feqîriye  de  te  fetisandin.  Bi  hezaran  koçber  ji  vvaren  xwe  hatine  goçber  kirin.  Ji  ber  bekarî  û  bevvariye bi  hezaran  mirov  di  nava  çadiran  de  di  asta  goçberiye  de  ten  girtin.  Revvşa  civakî  ya  demografî  hatiye guhertin.  Mirov  becih  ten  hiştin.  Li  hemberî dexten goçberî,  zilm  û  zoriya  aborî,  civakî,  çandî,  netevvî hest  û  fikre însanan  komkirin,  evv  rehet  kirin  û  reya berxwedanî  nîşanî  civake  dayîn  vvezîfeya  lezgîn  a herkesiye.  Lebele  bi  taybet  di  aliye  zanistî  de  ev  re nîşandan  dibe  erka  jîneolojî  ya  sereke. 

Di  qaden  şoreşan  de  pirsgireken  aborî,  parastina havvîrdore  jî  mijaren  serekene.  Jiyan  bi  havvirdoreke bi  tendurustî  berdevvam  dibe.  Aborîya  komûnal  û ya  civakî jîbi  ve  havvirdora  bi  tenduristî  peş  dikeve. 
Di  qaden  şer  û  pevçûnan  de,  bi  qasî dil  û  mejiye  însanan  birîndar  dibin  ekolojiya  van  hereman  jî  birîndar  û  çor  dibin.  Herder  beyar  û  vala  dimînin,  an jî  dibin  xirbeyen  xerabe  de  vvenda  dibin.  Bi  avvayeke lezgîn  heger  ev  erden  hatine  xerakirin  neyen  bidest girtin,  hem  civak  nikare  debara  xwe  bike,  hem  jî berhema  ax,  ave  kem  dibe.  Ji  ber  van  sedeman  jî bi  zanebûnek  rast  nezîkatiya  ji  bo  aborî  û  ekolojiye di  qada  şoreşa  Rojava  de  lazim  dike.  Derfet  û  îmkanen  hereme  ji  herdere  zedetire.  Bi  pergala  kooperatîf  û  aboriya  komûnal  û  bikaranîna  berhemen çandiniye  yen  di  qada  Rojava  de,  mirov  dikare  bibeje  şoreşeke  din  edî  peş  dikeve.  Bi  rastîjî  edî  penaseya  Hîlala  Zerîn  li  vir  bi  vvate  dibe. 


Ruhe  berxwedan  û  şoreşe 

Te  zanîn  ku  di  dema  berxwedanî  û  şeren  gelerî de  jin,  civvan,  zarok  di  asta  sereke  de  hem  di  nava berxwedaniye  de  cih  digirin  û  hem  jî  gelek  pe bandor  dibin.  Zaroken  dema  şoreşan  çavva  mezin dibin,  destpeke  behsa  çi  dikin,  lîstoken  van  zarokan,  xeyal  û  fikre  wan  çavva  bi  reng  dibin,  di  ve hereme  de  em  dibînin.  Ji  niha  de  her  zarokek qehremane  dema  peş  ya  şoreşa  xwe  ye.  Her  yek dixwaze  kobaniyeke  din  rizgar  bike.  Ruhe  berxvvedane,  şoreşe  di  zarokan  de  peş  ketiye.  Ji  bo ev  ruh  vvere  parastin  û  ev  xeyalen  zarokan  pek vverin  zanîna  dayikan  ya  dîrokî,  tendurustî,  aborî, civakî,  çandî,  ziman,  exlaq,  bavveriye  dive  hîn  baştir  vvere  peşxistin  û  li  ser  bi  hezaran  mijaran  dûbare  û  dûbare  vvere  seknandin.  Di  demen  şoreşan de  bi  qasî  ku  qehremanî  û  fedakariya  jinan  li  peşe nerihetî  û  zehmetiyen  ku  jin  dikişînin  li  peşe.  Nefsiyet  an  jî  psîkolojiya  jin  di  dema  şer  de,  hesten dayikeke  di  eniya  şer  de,  rastiya  pîrikeke  ku  neviya vve  şehîd  dikeve,  zehmetiyen  aborî  ku  jin  jiyan dike,  bederfetiyen  jiyane  li  ser  jin,  hemû  vvek  mijaren  ku  bi  kurahî  vvek  rastî  û  tenduristiya  jin  li ser  vverin  seknandin  in.  Ev  revvş  li  peşiya  me  vveke gireken  kor  hatine  ravvestîn.  Fikir  û  hesten  jinan bi  giştî  jî  dive  bi  nazenînî  vverin  lekolîn  kirin  û  vekirin.  Helbet  di  dîroka  cîhane  de  berxwedaniyen jinan  yen  ku  heya  reheval  Sarayan  hatine,  hene. 
Ev  dîrok  bi  jinen  heja  û  delal  re  parvekirin  vvek erkek  bingehîn  li  peşiya  me  ravvestiya  ye. 

Ev  xalen  ku  me  anîn  ziman  û  vveke  van  xalan bi  hezaran  mijar  hene  ku  bi  çave  dîrokî,  civakî, çandî,  aborî,  siyasî,  bîrdozî,  polîtîk,  exlaqî  dive em  le  meze  bikin.  Van  ji  hevûdu  derxin.  Yek  bi yek  penase  û  şîrove  bikin.  Navekî  hîn  xweşiktir, maneyen  hîn  bedevvtir  li  vvan  bikin  û  bi  gotinen JINEOLOJÎK  bi  hevalen  xwe  re  parvebikin.  Li  gor ve,  evsalen  şoreşa  Rojava  bûn  salen  biryarbûn, sazîbûn,  rexistinbûna  xebata  akademiya  jîneolojî.  Şoreşe  zanista  xwe  bi  vvate  kir.  Ji  dema  ku Rebere  Netevva  Demokratîk  Reber  Abdullah Ocalan  behsa  zanista  jin,  "Jîneolojî"  ye  kir  û  heya niha  evxebat  bi  şoreşa  Rojava  şenber  bû,  bi  sazî bû  û  be  navber  berdevvam  dike.  Ji  ber  ve  sedeme em  dikarin  bibejin  ku  zanista  şoreşa  jine  Jîneolojî ye.  Hem  bi  şoreşe  peş  ket,  hem  jî  şoreşa  jine  zanista  xwe  peş  xist. 
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Pervîn  Et  İsa  mî 


Çariken  ji  weche  jine  diqetin 


•  Berjîn  TEKOŞER 


Ey  gul! 

Teji  civata  Golzaran  g  dît 
Derveye  tewanbarî  û tadeya  stiriyan  te  g  dît 
Ey  dile  ku  bi  hemû  ronahiya xwe  xweşil< 

Ka  beje  te  g  dît di  ve  bazarî  de 
Tu  ber  bi  bax  û bostanan  we  vebûyî 
Nesîbe  te  bû  xefil<  û  qefes 
Ey  balindeya  dîl  girtî! 

Ma  te  derveye  qefese  g  dît 

Jina  bi  nav  û  deng  Rexşende  a  bi  nas  nav  Pervîn  Etisamî  di  sala  1906'an  de  li  Tebrîze  te dinya  ye.  Pervîn  tevî  malbata  xwe,  di  temene xwe  ye  biçûk  de  diçe  Tehrane.  Bave  we  ku  kesek  bi nav  û  deng  e,  di  jiyana  we  de  xwedî  ciheke  girîng digire;  dema  ku  pedihese  keça  wî di  hela  helbestan de  xwedî  qebîliyetek  mezin  e,  pervverdeya  we  a  di ve  mijare  de  ber  bi  çav  nake  û  girîngî  pe  dide. 

Bave  we,  Yusuf  Etisamî  ku  wek  Îtîsamul-Mulk dihat  nasîn,  yek  ji  kese  zanyar  û  nivîskare  serdema xwe  bû.  Ewilîn  kese  ku  li  Tebrîze  çapxaneye  avadike. 
Her  wiha  Yusuf  ku  xwedî  kovara  bi  nave  "Bihar"  bû, yekemîn  helbesta  Pervîn  di  ve  kovare  de  çap  dike. 

Pervîn  Etisamî  keye? 

Pervîn  hîn  di  temene  xwe  ye  biçûk  de,  ser  vvejeya Fars  û  Ereb  nasîna  we  çedibe,  bi  gelek  nivîskar  û 


zanyaren  we  deme  yen  bi  nav  û  deng,  yen  wek Ebasîkbal  Aştiyanî,  Melîkuş-Şûara  Behar,  Nasrûllah Tagevî,  Seîd  Nefîsî  ku  hatin  çûna  mala  wan  d  i  kirin re  nasîna  we  çedibe,  gelek  tiştan  ji  wan  fer  dibe.  Di van  civaten  vvejeyî  de  Pervîn  jî  cih  digire  û  gelek tiştan  ji  wan  helbestvanan  fer  dibe.  Di  van  civatan de  Pervîn  helbesten  xwe  dixwîne  û  helbesten  we  ji aliye  van  kesan  we  pirr  te  ecibandin.  15  saliya  xwe de  edî  dîvana  helbestvanen  mezin  yen  Fars  pirr baş  dizane.  Pervîn  bi  awayek  here  baş  helbest  û berhemen  helbestvanen  wek  Hafiz-i  Şîrazî,  Sedî, Naşir  Hûsrev,  Ferdevvsî,  Menûçehrî,  Ferrûhî,  lekolaye  û  di  ve  mijare  de  xwe  kûr  kiriye. 

Pervîn  biştî  pervverdeya  xwe  a  seretayî  şûnde di  sala  1924'an  de,  li  Koleja  keçan  a  Emerîqaye  a li  Tehran  e,  bi  avvayek  serkeftî  pervverdeya  xwe diqedîne.  Te  gotin  ku  piştî  pervverdeya  xwe  diqedîne,  li  heman  dibistane  du  salan  wek  mamosteya zimaneîngilîzîdixebite.  Di  sala  1934'an  de,  Pervîn bi  lawe  ape  xwe  re  dizevvice  û  li  Kirmanşahe  bi cih  dibe.  Le,  piştî  rojen  dûr  ji  weje  û  helbest  nivîsiye bi  demeke  kin  şûnde,  Pervîn  nikare  ve  zevvace  bidomîne  û  ji  hevsere  xwe  vediqete. 

Di  sala  1936'an  de,  Pervîn  bi  alikariya  bave  xwe, yekemîn  dîvana  xwe  a  helbestan  çap  dike.  Te  gotin ku  Yusif  Etisamî  ji  ber  şert  û  merc,  çanda  heyî  a we  deme,  her  wiha  ji  ber  ku  keça  w î  hîn  nûcivvane, di  destpeke  de  re  nade  ku  helbesten  we  ben  çap kirin,  ve  yeke  rast  nabîne.  Le,  piştî  zevvac  û  ji  hev veqetîna  Pervîn  ji  hevsere  we,  re  dide  vî  karî  û  edî astengiyeke  ji  bo  çapen  helbesten  we  nabîne. 

Cîhana  vvejeye  a  îrane  bi  avvayek  here  xûrt  ve dîvane  dipesîne.  Pervîn,  di  van  salan  de,  li  pirtûkxaneya  vvezareta  pervverdehiye  a  Tehrane  dixebite.  Pervîn  di  nav  malbateke  de  ku  ji  hela  weje  û zaniste  de  heşir  û  neşirin,  mezin  dibe. 

Kesayet  û  feraseta  we 

Pervîn  ku  di  sala  1924'an  de,  di  dema  merasima mezûn  bûna  xwe  de,  axaftineke  dike  û  di  mijara  li 


îrane  mafe  jine,  gelek  tişten  girîng  tîne  ziman.  Ev axaftina  we  di  dîroka  nûjen  a  îrane  de  xwedî  ciheke girîng  e.  Di  beşek  ve  axaftina  xwe  a  bi  ser  nave "Jin  û  Dîrok"  de,  wiha  dibeje:  "Dermane  birînen kevin  yen  Rojhelat,  pervverde  û  hîn  bûn  e;  perwerdeyek  bi  jin  û  zilam  re.  Hevvceye  ji  levvaztiyen heyî  mirov  xwe  bipareze  û  bi  avvayek  here  bi  lezji ve  nexweşiye  dûr  bûn  be  çekirin.  Her  wiha  her pedivî  bi  pervverdeyek  rastîn  a  ku  hemû  çîn  bikaribin  je  feyde  bibînin,  heye." 

Kesen  ku  helbesten  we  dixwînin,  bavver  nakin  yan jî  naxwazin  bavver  bikin  ku  ev  helbest  ji  aliye  jineke ve  hatine  nivîsîn.  Gelek  mamosteyen  (ostaden)  mezin  yen  wek  Dehxûda  û  Alame  Qezwînî  di  derbare pirtûka  we  de  nivîs  dinivîsin  û  pesne  we  didin. 


Pervîn  ji  aliye  reveberen  we  deme  de  hejaye xelata  vvejeye  te  dîtin,  lebele  ji  ber  ku  kirinen  hikûmete  protesto  dikir,  xelat  vernegirt  û  heta  Şah Riza  Pehlevî  we  vedixwîne  qesre  da  ku  dersen  taybet  bide  Şahzadeyan  le,  ew  ve  yeka  han  jî  napejirîne.  Gelek  helbesten  we  yen  ku  rexne  li  reveberen we  deme  verdigire  jî  hene. 

Jiyanek  natemem 

Pervîn  Etisamî  wek  "şahbanûya  helbesten  îrane" bi  nav  dikin  û  ve  edî  ew  vvisan  be  bi  nav  kirin.  Helbesten  Etisamî  ji  hela  form  û  qalib  de  "aîde  dûh" û  ji  hela  raman  de  jî  helbesten  "îroyîn"  in.  Helbesten  we,  xitap,  kesayet,  hizrandina  we  a  felsefîk  û exlaqî  ji  helbesten  geleken  din  cüda  dibe.  A  ku  di helbesten  we  de  derdikeve  peş  û  mirov  ber  bi xwe  ve  dikşîne,  hevvldana  di  helbesten  we  de  te xûyan,  ew  ahenga  dil  nizm  e. 

Te  destnîşan  kirin  ku  di  helbest  û  vvejeya  Farsî de ku  12  qernan  mohra  zilam  le  hatibû  dayîn,  di  sedsala  davvîn  de  bi  du  jinen  helbestvan  te  hilvveşandin. 
Yek  ji  wan  jî  Pervîn  Etisamî  û  ya  din  jî  Fûrûx  e.  Van her  du  şere  jinan  zincîren  ji  qeyd  û  bende  dişkenin û  di  oqyanûsa  jiyane  de  dest  bi  revvîtiye  dikin.  Dîvana  Pervîn  ji  6500  beytan  pekte  û  bi  dehan  caran li  îrane  te  çap  kirin.  Di  çapa  ewil  de  ku  ji  aliye  kovara "Behar"  te  çap  kirin,  dîvan  bi  giştîji  150  perçeyan pek  dihat.  Dîvana  helbestan  a  Pervîn  ku  di  65  perçeyen  we  de  helbesten  ji  nîqaş-  diyaloge  pek  ten  û ev  helbestane  xwedî  şîretin  û  bale  dikşînen  ser  pirsgireken  civakî  û  di  ve  mijare  de  jî  hînker  in. 

Di  nav  reziken  helbesten  Pervîn  de,  yek  ji  tişta here  zede  ber  bi  çav  e,  heta  nikare  ji  xwe  re  jî  bîne ziman,  hal  û  hevaye  mirovek  veşartî  ye.  Ev  yek  jî hîn  zedetir  di  helbesten  we  yen  piştî  zevvace  de derdikeve  peş  û  te  hîs  kirin.  Ev  yekjî  dibe  eş  û  kederen  jiyaneke,  ango  jiyanek  ku  qet  nehat  jîn  a  4 
mehen  ku  zevvicî  mabû,  bû.  Mirov  dikare  bibeje ku  ev  jiyan  ji  bo  Pervîn  pirr  zehmet  û  bi  eş  te,  ewqas  bi  eş  ku  rihe  we  bandor  dike  û  hin  caran  helbesten  xwe  bi  vî  rihe  şikestî  xîz  dike. 

Pervîn  li  Tehrane,  di  rojen  dawî  yen  kin  le  bi hercûmerc  ye  jiyana  xwe  de,  tûşe  nexweşiya  sorike  dibe  û  di  temene  xwe  ye  34  salî  de  jiyana xwe  ji  dest  dide. 


Ji  bo  por  4  çareseriyen  xwezayî 


- 


er  di  rojeke  de  nezîke  100  an  jî zedetir  telen  pore  we  be  # xwar,  ev  te  ve  vvateye  ku  di  I çerme  sere  we  de  tiştek  ku  ne  bi  rek  \ û  pek  e,  heye.  Gelo  we  dizanî  ku  hûn dikarin  bi  tişten  di  mal  de,  li  ber  ^ deste  we,  dermanek  xwezayî amade  bikin  û  bikar  bînin? 

Vaye  4  tişten  ku  hûn  dikarin  bi  avvayek  here hesan  di  mal  de  amade  bikin  û  here  xwezayî  ye, re  li  peşiya  pirsgireken  por  an  jî  giredayî  çerme ser,  digire: 

Aloe  vera 

Aloe  vera  ji  bo  çerme  serî  a  ku  zirar  dîtî  ye  baş e  û  dihele  ku  çerme  ser  rehet  bibe.  Her  wiha  giyayek  pirr  baş  e  û  dihele  ku  pore  nû derketî  zû  direj  bibe.  Aloe  vera  di heman  deme  de  sebûmun  ku  köken por  dixitimîne,  paqij  dike.  Jela 
"Aloe  vera  bi  köke  pora  xwe yanî  çerme  sere  xwe  bidin,  nezî 


40  deqîqeyan  bisekinin  û 
I  dovre  bi  ava  henik  bişûn. 
'  Hûn  dikarin  hefteye  3-4  cara ve  yeke  dubare  bikin. 

Rûne  Nargîl  â 


Rûne  Nargîl  e  (gûza  Hîndî)  xwedî  taybetmendiya  bi  hez  kirin  û  nerm  hîştina  por  e.  Di  nav  de vîtamîna  E  heye  û  ji  hela  gelek  antîoksîdanan  jî devvlemend  e.  Di  heman  deme  de,  rûne  Nargîl  e ji  bo  enfeksiyona  çerme  ser  û  xwedî  taybetmendiya  antîmîkrobiyal  e  ku  re  li  kepeke  digire.  Kevçiyek  rûne  Nargîle  bigirin  û  di  deste  xwe  de  hineke germ  bikin,  dovre  hedîkan  li  çerme  sere  xwe û  bi  taybetîjî  li  koka  pore  xwe  bidin.  Heya 40-50  deqîqeyan  bisekinin  û  pişt  re  bişon. 

Rûnâ  Jojoba 

Rûne  Jojoba  di  nerm  ki rina  por  û  zû  direjbûna  we de  bi  bandor  e.  Ji  bo  ku  hûn 


karibin  di  mal  de  bikar  bînin;  çend  damle  rûne Jojoba  di  deste  xwe  de  germ  bikin,  bi  avvayek  girover  li  ser  sere  xwe,  deste  xwe  bînin  û  bibin, wisa  li  çerme  sere  xwe  bidin  û  piştî  30  deqîqeyan hûn  dikarin  bişon. 

Ava  Ptvazâ 

Pîvaz  dihele  ku  xwîna  di  bin  çerme  por  de,  bi rek  û  pek  be,  di  heman  deme  de  ji  bo  ku  por  zû direj  bibe,  dibe  arîkar.  Her  wiha  ji  hela  sülfür  de ku  dihele  por  zû  direj  bibe,  devvlemend  e.  Pîvaz her  wiha  xwedî  madeya  antîbaktiriyele  û  re  nade enfeksiyona  li  ser  çerm  û  nahele  kepek  bikeve  pore  we.  Pîvazeke  bi  rende  bidin, ava  we  baş  je  bigirin  û  li  çerme  sere xwe  bidin.  Nezî  20  deqîqeyan  bisekinin û  dovre  bi  ava  tenşî  bişon. 

Çavkanî:  gaiadergi 


Kasım  201  7 


ündem-avrupa 
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Erk(ek)-devlet  menşeili 


kadın  cinayetleri 


•  Şükran  SİNCAR 

Sümerlerden  günümüze  ideolojiler  toplumsallığın  tüketilişi  ve  parçalamayı  yarattığı oranda  kendilerini  üretmiş  ve  yaşatmışlardır.  Devlet  ve  iktidarı  güçlendirmek  için  her  yol  mübah  sayılmış,  kadınlar  şahsında  doğa  ve  toplum katledilmiştir.  Fiziksel  olarak  katledilenlerden  geriye kalanlar  ise  kültürel  ve  sosyal  olarak  eritilip  yok oluşa  tabi  tutulmuştur. 

Bunu  yaşama  geçirirken  bireysel  'yaşam  ve  özgürlük!'  adına  geleceği  inşa  etme  argümanları kullanılmaktan  geri  durulmamıştır.  Bu  argümanlar çerçevesinde  kadına  ve  topluma  ait  olan  değerlerin  yerine,  birbiriyle  derin  çelişkiler-çatışmalar, aynı  mekanda  ancak  ayrı  dünyalar  yaratarak  tarihler  boyu  sürecek  savaş  ve  katliamların  tohumlarını  ekmişlerdir. 

Her  ideoloji  değişiminde,  kitleleri  de  buna  uyarlayarak  var  olan  sistemin  yürütücü  militanı  rolü  de erkeğe  verilmiştir.  5  bin  yıllık  rol  sonucunda  erkekte yaratılan  ganimete,  şiddete,  tecavüze,  zorla  alıkoyma,  iradeyi  kırma,  kimlikleri  tanımama  kültürü iktidarda  olanlarla-devletler  arasında  geliştirilen  savaşın  paralelinde  aynı  kültür  mevcut  aile  sisteminde de  geliştirilmiştir.  Toplumsal  parçalılığı  yaratırken de  kadın  dünyasını  duygusunu  ve  bedeni  üzerinde anlık  ve  günlük  olarak  zihniyette  ve  söylemde  cinsiyetçi  politikalar  üretmektedir.  Dolayısıyla  dünyanın neresinde  yaşanırsa  yaşansın  kadına  yönelik  şiddet ve  bütün  kadın  katliamları  iktidar-devlet  menşeili erkek  egemen  zihniyetin  üretimidir. 

Kadın  bedenine  indirgenen sömürge  alanı 

Ataerkil  sistemin  yürüttüğü  strateji  toplum  üzerinde  etkili  olmakla  birlikte  kadın  toplumunda  ve dünyasında  da  parçalılığı  yaratmıştır.  Tecavüz  kültürünün  doğa,  toplum  ve  ahlak  üzerinde  olan  uygulamaları  sadece  kadın  bedenine  indirgenmesi yada  öyle  bir  algıyı  yaratması  ataerkil  zihniyetin beslendiği  kaynağın  anti  ekolojik,  anti  toplum  ve anti  kadın  olmasından  kaynaklanmaktadır.  Kapitalizmle  birlikte  sömürge  alanı  tamamen  kadın  bedenine  indirgenmiştir.  Medya,  endüstri,  sağlık  alanında  kadın  alanları  diye  tanımlanan  alanlar 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rupa’daki  Kürt  ailelerinde  giderek  artan kadına  yönelik  şiddet  ve  kadın  katliamları  toplumsal, aile  ve  kadın  sourunu  karşısında  yaşanan  sessizliğin  ve çürümenin  sonuçlarıdır.  Verilen  özgürlük  mücadelesi karşısında  yurtsever  Kürt tabanımız  demokratik  ulus kimliği,  ülke  bilinci  ekseninde  mücadele  ile  buluşmuş  olsa  da,  demokratik, ekolojik,  kadın  özgürlükçü paradigma  etrafında  demokratik  aile  toplumsal  özgürleşme  perspektifinde  değişim  ve  dönüşümü sağlayamamıştır. 


on  dönemlerde  Av- 


yaratmıştır.  Bir  taraftan  kadını  içi  boş  süslü  söylemlerle  ön  plana  çıkarırken  diğer  taraftan  da  toplumsal geriliklerin  tümünü  kadın-kadınlık  üzerinden  ifade ederek  toplumsal  rolleri  daha  da  kurumsallaştırmıştır.  Avrupa'nın  sanal  özgürlük  anlayışı  ile,  kadına hem  iyi  bir  aşçı,  temizlikçi,  çocuk  bakıcısı,  cinsel obje  vb.  roller  yüklenmekte  hem  de  tüm  bunlara rağmen  etrafında  görülmeyen  duvarlar  ve  zincirlerle  köleliği  derinleştirilmekte.  Erkek  egemen  sistem  kadını  kendisinden  o  kadar  uzaklaştırmıştı  ki kendi  canavarı  olan  sistemin  yürütücüsü  pozisyonuna  gelmiştir.  Kadının  yarattığı  ve  verdiği  emeklerin  ürünlerini  hepsini  kendisine  mal  etmiştir.  Yaşanan  temel  yanılgı  da,  sanki  erkek  egemen  ideoloji sadece  kadını  sömürmekte  ve  parçalamaktadır.  Erkek  ve  toplum  üzerindeki  sömürüyü  ve  parçalanmayı  görmezden  gelmekle  kadına  uygulanan  cinsiyetçi,  sömürgeci  uygulamaları  meşru  görmekte ve  göstermektedir. 

Kadın  intiharları  da devlet-erkek  ideolojisinin  ürünü 

Kadın  gerçekliğine  ve  yaşadıklarımıza  yaklaşımda ise  etkili  olan  çekirdek  inancımızdır.  Söylemde  ne kadar  karşı  çıkılırsa  çıkılsın,  sonuç  kadının  kendini sorgulaması  hatta  suçlamasıyla  neticeleniyor.  Sorgulama  sonucunda  elde  kalan  ise  bu  şiddet  kadının kaderidir  oluyor.  'Kesin  kadın  bir  eksiklik  yapmıştır, acaba  ne  suç  işledi,  yada  ben  de  hak  ettim,  yaşanan sorunu  alttan  alabilirdim,  erkektir  şiddetle  kodlanmıştır!'  gibi  söylemler  yaşanan  şiddeti  haklı  yada gerekçelendiren  çekirdek  düşüncelerdir. 

Kendi  toprağından,  kültüründen  ve  yaşam  bağlarından  koparak  farklı  toplumlar  ve  kültürlerle  birlikte  yaşamak  zorunda  kalanların  yaşadıkları  sorunlar  daha  katmerli  olmakta.  Göç  psikolojisinin yarattığı  baskılama  ile  kadının  etrafındaki  duvarlar daha  da  kalın  ve  sessiz  örülmeye  devam  etmekte. 
Kadına  verilen  rol  bu  hapishaneden  çıkarken  mutluluk  maskesini  zoraki  bir  gülümseme  ile  tamamlamaktır.  'Evde  ve  ilişkide  ne  yaşanırsa  yaşansın sahte  gülümsemelerin  eksik  olmasın.'  Eksik  olmasın ki  var  olan  şiddet  sarmalı  devam  edebilsin.  Buna karşı  çıkma  savaşı  verildiğinde  ise  kadına  en  büyük tehdit;  'seni  toplum  içerisinde  öyle  bir  hale  getiririm ki  kimsenin  yüzüne  bakamazsın  ve  kimse  de  senin yüzüne  bakmaz'dır.  Bu  aşamadan  sonra  kadın  ya öldürülmeyle  tehdit  edilir  yada  intihara  zorlanır. 
Birçok  erkek  kadına  'ben  seni  öldürmesini  bilirim ama  buna  gerek  kalmayacak.  Seni  öyle  bir  hale  getiririm  ki  sen  kendi  kendini  öldüreceksin.!'  Kadın intiharları  da  en  az  katliamlar  kadar  iktidar-devlet erkek  ideolojisinin  ürünü  olmaktadır. 

Dışarıda  demokrat,  evde  despot 

Tüm  bu  sorunlar  göç  toplumlarında  daha  baskın yaşanan  sorunlar  olmakla  birlikte  yurtsever  Kürt tabanımızda  da  yansımasını  bulmakta.  Önder  Öcalan'ın  cinsiyet  özgürlükçü  paradigmasını  teoride radikal  savunan,  evde  ise  tüm  geriliklerini  yaşayanyaşatan  feodal  duruşlar  erkek  egemen  zihniyetin kölelik  zincirlerini  daha  da  sağlamlaştırmaktadır. 
Yurtsever  olup  yerel  mekanizmalar  içerisinde  olan aileler,  aile  içi  şiddet,  zorla  evlendirme,  gençlerin yaşadığı  madde  bağımlılığı  vb.  sorunları  paylaşmak ve  ortak  çözüm  üretmek  yerine  gizli  tutmakta.  Aileler  içerisinde  yaşanan  parçalanma  ve  çürüme saklı  tutularak  sorunlar  daha  da  derinleştirilmekte. 
Ebeveynler  kurumlara  çocuklarsız  gitmekte,  kimileri gençleri  bilinçli  uzak  tutmakta,  kimileri  ise;  istese de  beraberinde  götürememekte. 

Son  dönemlerde  Avrupa'daki  Kürt  ailelerinde  giderek  artan  kadına  yönelik  şiddet  ve  kadın  katliamları  toplumsal,  aile  ve  kadın  sourunu  karşısında yaşanan  sessizliğin  ve  çürümenin  sonuçlarıdır.  Verilen  özgürlük  mücadelesi  karşısında  yurtsever  Kürt tabanımız  demokratik  ulus  kimliği,  ülke  bilinci  ekseninde  mücadele  ile  buluşmuş  olsa  da,  demokratik,  ekolojik,  kadın  özgürlükçü  paradigma  etrafında demokratik  aile  toplumsal  özgürleşme  perspektifinde  değişim  ve  dönüşümü  sağlayamamıştır.  Mücadeleyi  sahiplenip  desteklemenin  yanı  sıra,  paradigma  temelinde  zihinsel  dönüşüm  konusunda kendisini  ikna  edip  aşamamıştır.  Kadın  tabanımızda ise;  toplumsal  cinsiyet  öğretilerinden  uzak,  cins mücadelesini  her  alanda  radikalce  verme  bilinci  ve kararlılığı  eksik  kalmaktadır.  Bu  eksik  kalmışlığın bedeli  ise  kadın  cinayetleri  olarak  bize  geri  dönüyor. 
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er  ideoloji  değişiminde,  kitleleri de  buna  uyarlayarak  var  olan  sistemin  yürütücü  militanı  rolü  de  erkeğe verilmiştir.  Dolayısıyla  dünyanın  neresinde  yaşanırsa  yaşansın  kadına  yönelik  şiddet ve  bütün  kadın  katliamları  iktidar-devlet  menşeili  erkek  egemen  zihniyetin  üretimidir. 

Devletlerin  yasaları kadınları  korumuyor 

Toplumsal  cinsiyet  kodları  ile  örülü  egemen  zihniyet  yapısı,  ezidî,  sunni  ve  alevi  kitlemiz  dahil  toplumun  önemli  bir  kesiminde  farklı  çeşitlerde  mevcudiyetini  koruyor.  Ezidî  kadınlar  mevcut  kast sistemi  içerisinde  baskı,  şiddet  mekanizmasında  sıkıştırılıp  şiddete  mahkum  ediliyor.  Sünni  kesiminde ise  kadınlar  feodalliğin  ve  geriliğin  getirdiği  öğretiler ile  eziliyor,  baskı  görüyor.  Alevi  kadınlar  da  'erkeğin izin  verdiği  sınırlarda'  hareket  serbestiliğine  sahip olup  yanılgılı  özgürlük  anlayışı  ile  farklı  bir  biçimde eziliyor,  baskı  altında  kalıyor.  Ortaya  çıkan  bu  gerçeklik  paradigmamızın  da  bütün  boyutları  ile  yaşama  geçmesinde  eksik  kalmasına  neden  olmaktadır.  Son  dönemlerde  gün  yüzüne  çıkan  aile  içi şiddet  vb.  sorunların  daha  fazla  gündeme  gelmesi kadın  hareketi  olarak  örgütlülüğümüzün  güçlenmesi  ile  bağlantılıdır. 

Toplumsal  sorunlar  ve  yaşanan  çürümenin  açığa çıkması  ve  çözüm  gücü  haline  gelmesi  için  bu  alanın tarafımızca  daha  stratejik  ele  alınması  hayati  bir önemdedir.  Kadının  iç  dünyasına  girme,  yaşanan sorunlar  karşısında  özgücünü  açığa  çıkarma  ve  sorunların  toplumsallaştığı  oranda  çözüleceği  umudunu  yaratmak  gerekiyor.  Devletlerin  mevcut  yasaları  ne  kadını  korumaya  yetiyor  ne  de  çözüm gücü  olabiliyor. 

Avrupa'da  ve  özelde  Almanya'da  kendisini  kürt yurtseveri  olarak  tanımlayan  çevrede  yaşanan  kadın  cinayetleri  devletçi-iktidarcı  egemen  zihniyetten kendisini  arındırmamaktan  kaynaklanmaktadır.  Siyasal  kimlik  ile  tüm  geriliklere  çanak  tutmanın  faturasını  kadınlar  canıyla  ödemekte.  Her  yaşanan kadın  cinayeti  aynı  zamanda  tüm  kadınlara  da  "seni öldürürüm"  mesajıdır. 

Almanya  sistemine  oryantalist  bakış  açısı  da  şiddet  ve  katliamlara  açık  kapı  bırakmaktadır.  Bir  toplumda  ne  kadar  ilerici  yasalar  konulursa  konulsun toplumsal  bilinç  gelişmediği  sürece  köklü  bir  değişim  olamayacağı  açıktır.  Almanya'da  2002  itibari ile  çıkarılan  yasa  ile  aile  içi  şiddet  ve  tecavüz  suç sayılmamakta.  15  yıllık  birgeçmişe  sahip  olan  yasa toplum  nezninde  ne  düzeyde  anlaşılmış  ve  hak  olarak  görülmüş  olması  tartışmalı  bir  durum. 

Şiddete 'a ma'sız  karşı  çıkmak 

Kadın  hareketlerinin  binbir  zorlukla  başlattığı  kadın  sığınma  evleri  herhangi  bir  maddi  ve  güvenlik deştiği  almaksızın  proje  vb.  yardımlarla  ayakta  durmaya  çalışmaktadır.  Kadın  sığınma  evlerine  gitmek de  köklü  bir  çözüm  seçeneği  olmamaktadır.  Zira ebeveyn  yasasına  göre  kadın,  çocuğu  ile  hangi  tehlikeyi  yaşarsa  yaşasın  bir  süre  sonra  erkek,  "baba" olma  hakkından  yararlanarak,  hatta  resmi  kurumlar aracılığı  ile  çocuğunu  görme  bahanesiyle  de  kadına tekrardan  ulaşabilmekte.  Mevcut  kadın  sığınma  evleri  kadın  için  belki  bir  nefes  alma  şiddeten  uzak  bir dönem  olabilir  ama  köklü  bir  çözümü  getirmemektedir.  Almanya  federal  yasalarına  göre  kadın  sığınma evleri  yasal  bir  hak  olmaktan  ziyade,  kadın  için  bir seçenek  olması  da  çözüm  üretmekten  ziyade  farklı arayışlara  neden  olmaktadır.  Bütün  ulus-devlet  yasalarında  kadınlar  şiddete,  tacize,  tecavüze  ve  hatta 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katliama  uğradıktan  sonra  devreye  giriyor. 

Kadınlara  yönelik  şiddet  Alman  toplumunun  da önemli  bir  sorunudur.  Her  yıl  binlerce  kadın  eşleri tarafından  şiddete  uğruyor.  2011  yılında  ilk  defa Almanya'da  federal  hümet  tarafından  kadının  uğradığı  şiddete  yönelik  anket  yapıldı.  2017  sonlarına gelmemize  rağmen  2016  yılı  sonuçları  henüz  açıklanmadı.  2015  yılı  verilerine  göre;  100  binden  fazla 
kadın  eşleri  tarafından  şiddete  uğradı.  65  bin  800 
olay  fiziksel  şiddet  olarak  kayıtlara  geçerken,  gün be  gün  tehdit  ve  yaralama  vakaları  da  eksik  olmadı. 
2015  yılı  içerisinde  de  331  kadın  eşleri  tarafından 
katledildi. 

Egemenler  tarafından  kadına  empoze  edilen  şiddet  kadının  makus  talihi  olduğu  algısından  kurtulmak  ancak  kadına  yönelik  şiddetin  kimden  ve  nereden  gelirse  gelsin  'ama'sız  ve  'fakat'sız  karşı çıkmak  ile  mümkündür.  Ancak  örgütlü  kadın  bilinci, gücü,  örgütlülüğü  tüm  bu  sorunlara  çözüm  gücü olabilecektir.  Bu  nedenle  özsavunmayı  bilinç  ve  örgütlülük  esası  üzerinden  ele  almak  ve  alternatif  bir toplumsallık  ve  sosyalleşme  ile  özgür  bir  yaşam alanını  yaratmak  elzemdir. 
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SAHİ? 


•  Raperin  MUNZUR 


basından.  Şimdi 
Şengal'in  yarısını  özgürleştirmişlerdi. 

"On  iki  insan.  On  iki  kişiyle  durdurdular  binlerce  caniyi...  Biz  de  binlerceydik.  Durmadık,  duramadık  önlerinde"  diye  düşündü.  "Demek  ki  yenilmez  değil  bunlar.  Zulmün  önüne dikilecek  bir  yiğide  bakar  direnişin  ateşi." 

Biliyordu,  kızları  teslim  edeceği  en  güvenilir  insanlar  bunlardı. 


"Biz  gidip  alacağız  onları,  hepsini" 


Şengal'e  girerken  kalbi  hızla  çarpıyordu.  Kalabalık Sinune  caddesini  geçti,  dağ  yolunun  başladığı Kerse'ye  girdi,  asayişe  yanaştı.  PKK  bayraklarını, HPG,  YJA  Star  bayraklarını  gördü.  Bir  bahçe  yapılmıştı  asayişin  yanına,  Apo'nun  resimleri  vardı. 
"Baxçe  Serok  Apo"  yazılmıştı  girişte.  Çok  büyük  bir resmi  asılmıştı  Apo'nun,  resmin  yanına  da  Dervveş'e dair  şiiri  yazılmıştı.  Apo'yu  şiir  yazan  biri  olarak  hiç düşünemiyordu,  şaşırdı  bir  an... 

Gerilla  elbiseleriyle  kendisini  karşılayan  yüzlere baktı.  Hepsi  de  gencecikti,  yüzleri  pırıl  pırıldı,  gözlerinde  dimdik,  gururlu  bir  bakış  vardı.  Kıskandı  bu bakışları.  Kadınlar  da  vardı  aralarında.  Ellerinde  silahı  olan  genç  kadınlar.  Bu  kadar  doğrudan  insanın gözünün  içine  bakan  kadınları  görmemişti  daha önce.  İçini  okumalarından  korktu.  Bakışlarını  çabucak  çevirdi.  Buyur  ettiler.  Biliyorlardı  niye  geldiğini. 
Teker  teker  selâmlaştılar,  tokalaştılar.  İçeri  girdiler. 
Utancını  gizleyerek,  bir  kurtarıcı  havası  takınarak oturdu.  Yaşı  daha  olgunca  olan,  komutanlarıydı  o, karşısına  oturdu.  Gülümsedi,  halini  hatırını  sordu. 
Çay  getirdiler. 

Genç  kadınlar  başka  bir  masada  ürkekçe  oturan kızların  etrafını  sardı.  Onlara  bir  bakış  fırlatıp,  karşısındaki  gerillaya  döndü. 

"Çok  sıkı  tutuyorlar,  isterdim  ki  daha  fazla  kızı getirebileyim."  Sesi  bir  savaşta  yenilmiş,  yorgun bir  adamın  sesini  bastırmak  istercesine  tok,  gür çıkıyor. 

"Biz  gidip  alacağız  onları,  hepsini.  Merak  etmeyin."  diyor  gerilla  güvenli,  kesin  bir  sesle. 

"Öyle  ucuza  satıyorlar  ki  kızları.  Bir  mal  gibi...  Her isteyen  adam  alabiliyor  rahatlıkla..." 

"Mesele  parası  değil  ki  Mam  Said.  Bir  ülkeyi,  halkı yenmek  istiyorsan  onların  onurunu,  şerefini  ele  geçireceksin." 

Gözlerini  kısıp  meraklı  bir  bakış  fırlatıyor  Said'e. 
"Savaşlarda  ganimet  almak  nerden  çıkmış?  Kadınlar niye  ganimet?"  Said  terleyen  ellerine  bakıyor,  gerilla kendi  sorusunu  kendi  cevaplıyor. 

"Savaşları  yürüten  erkekleri  susturmak  amaç.  Fethedilen  toprak  fethedilen  kadındır  her  zaman.  Mülkün,  ırzına  geçeceğin  bir  maldır.  Bu  hayalle  savaşa gider  erkek,  bu  hayalle  savaşır..." 


Onurunu  kırdın  mı her  şeyini  almışsındır 


Başını  sallıyor  Said.  Saçlarına  yer  yer  beyazlar düşmüş,  kaşının  kenarından  şakağına  kadar  derin bir  yara  izi  olan  bu  gerilla  gözlerinde  keder,  sigara paketine  uzanıyor.  Gözünün  kenarındaki  bu  yara, 


O  gece,  karanlıkta,  o  korkunç yüz  eğildi  üstüne. 

Nefesi  kokuyordu.  Sakalları  diken  gibi.  Kara  yüzünde  bir  tek gözleri  parlıyordu.  Parlaklığın böyle  çirkin  olduğunu,  böyle  ürkütücü  olacağını  bilemezdi  Şemse.  O,  aydınlığa  tapardı.  Her  sabah  güneş  doğarken yüzünü  güneşe  döner  duasını  ederdi.  Karanlıktan  korkardı,  ateş  ve  ışık  hiç  eksik  olmazdı evlerinden;  güneşti,  aydınlıktı  onun  inancı,  "Meleke  Tawus"  diyerek  başlardı  dualarına. 

Bir  Müslüman  eli  değerse  eline  haram  olmuş  demekti,  bir  Ezidî  erkek  dışında  erkek  dokunursa  ona... 
Ölmeliydi... 

Şemse'yi  iki  ay  yanında  tuttu  komutan,  sonunda Şemse'nin  güzelliğinin  büyüsü,  celladın  öfkesinin kılıcına  yenildi.  Her  gün  dövdü,  saçlarından  tutup yerlere  çaldı,  ağzını  burnunu  kana  buladı,  vücudunu çürük  içinde  bıraktı.  Bu  inatçı,  teslim  olmayan  kıza tahammül  edemiyordu  artık.  Öldürecekti,  vazgeçti, alt  rütbelilere  verdi.  Öfkesini,  intikamını  böyle  daha iyi  alacağından.  Şemse'yi  öldürüp  de  ona  yenilmemek  için.  Kaç  kez  kaçmaya  çalıştı,  öldürmeye  çalıştı kendini  Şemse.  Ta  ki  takati  kalmayana,  her  şeyden vazgeçene  kadar...  Her  erkek  gücünü  denedi  onda. 
Tanınmaz  oldu  yüzü,  güzelliği  soldu, yitti. 

Özgür  olmayan  güzel  olamazdı  ki... 


Pazara  gönderdiler  Şemse'yi--- 


Böyle  sararıp  solarken,  bedeni  biryandan  ölümü tanırken  biryandan  can  diye  düşmanı  büyüyordu içinde.  Fetihlerin,  işgallerin  en  acı  izleri  hep  kadınların  bedenine  kazınıyordu. 

Karanlık,  izbe  bir  evde  doğurdu  çocuğu...  Acılar, çığlıklar  içinde...  Yaşlı,  dövmelerle  dolu,  kirli  bir  el bir  bebek  verdi  kucağına.  Sadece  o  eli  hatırlıyor... 

Kendini  ve  çocuğu  öldürtmek  için  her  şeyi  yaptı. 
Yine  olmadı... 

Onun  gerçek  ölümü  bununla  yaşamak  zorunda oluşuydu. 

Sonunda  pazara  gönderdiler  Şemse'yi... 

Pazarda  Said,  Şemse  ve  bir  genç  kızı  daha  satın aldı.  Bir  tanıdığını  koydu  araya,  onunla  planlamalar yaptılar,  kendisi  gibi  bu  utancı  taşıyan  Musul'da oturan  eski  bir  Arap  dostuyla,  kızları  kurtarmak  için anlaştılar.  Dikkat  çekmemek  için  fazlasını  alamadı adam.  Kadınları  Zaxo'ya  getirdi,  Said'e  teslim  etti. 

Said  Şengal'e  doğru  yola  koyuldu  arabasıyla. 
Peşmerge  elbisesi  üstünde  KDP  asayişlerini  geçtiler.  Arabanın  arka  koltuğunda  Şemse,  Nalin  ve bir  bebek.  Nalin  fermanda  kaçırılan  genç  kadınlardan  bir  diğeri.  Yeşil  gözlerinde  bir  orman  yitmiş sanki...  Bebek  Şemse'nin  kucağında.  Bir  adı  yok onun...  Şemse  ne  çocuğa  bakıyor  ne  de  Said'e... 
Boşlukta...  Şemse'nin  siyah  gözleri  karanlık  bir  ormanı  yutmuş  sanki... 


On  iki  kişiyle  durdurdular  canileri 


Şengal'deki  HPG  komutanlarından  biriyle  önceden  konuşup,  randevulaşmalardı.  Kızları  onlara  teslim  edecekti  Kerse'de.  Gerillalar  Şengal'in  girişinde asayiş  kurmuş,  şehrin  güvenliğini  alıyorlar  hem  de dağ  yolunu  denetimde  tutuyorlardı. 

Onlar  binlercesini  kurtarmışlardı.  "Kimse  çetelere karşı  savaşamaz,  onları  yenemez,  kaçmak  dışında yolumuz  yok"  diye  kendini  avutuyordu  ya  Said,  onlar  savaşmışlardı.  On  iki  kişiyle  durdurmuşlardı  Şengal'e  saldıran  çeteleri.  Ellerinde  kleş  dışında  silahı olmayan  bu  gerillalar  Şengal  dağının  tepesinden peşmergelerin  bırakıp  kaçtığı  doçkalardan  birini  de kullanarak  durdurmuşlardı  onları.  DAİŞ  şaşkınlık yaşamış,  ilerleyememiş,  bu  arada  binlerce  insan da  kaçmayı  başarmıştı.  Sonrasında  Rojava'dan  gelen YPG'liler,  dağdan  inen  gerillalar  savaşa  savaşa  durdurmuştu  onları,  halkı  daha  büyük  bir  katliamdan kurtarmışlardı.  Said  artık  hep  onları  takip  ediyordu 


Bir  kez  kaybedince 

bir  daha  kazanılmayacak  şeyler  var 


Eve  gidiyor  Said.  Elbiselerini  değiştiriyor.  Peşmerge  kıyafetlerini  bir  poşete  koyup  kapının  önüne bırakmak  için  avluya  çıkıyor.  Karısıyla  göz  göze  geliyorlar,  gülümsüyor.  Karısının  bakışlarını  görünce birden  kesiliyor  gülümsemesi.  Karısı  başını  çeviriyor. 
Çamaşırları  toplamak  için  ipe  uzanıyor. 

"İki  kızı  getirince  diğerlerini  unutabilir  misin?  Elbiseleri  çıkarır  gibi  çıkarabilir  misin  alnımızdaki  bu lekeyi?" 

Kızlar  bir  gece  evlerinde  kalmış.  Onların  yüzündeki  acıları  görmüş,  o  boş  bakışlarda  ölümü  hissetmiş  Leyla.  Şimdi  artık  hiç  affedemez... 

Said  o  anda  anlıyor... 

Bir  kez  kaybedince  bir  daha  kazanılamayacak  şeyler  var  hayatta... 

Şengal'de  gerillalar  kızların  ailelerini  araştırıp  bulbakışları  onun  gözlerine  daha  çok  çekiyor.  Gözleri bir  askere  yakışmayacak  kadar  sevecen,  içli  bir  sıcaklık  var  derinlerinde.  Yüzü  güzel.  İnce  parmaklarının  arasına  sigarayı  koyup  çakmağıyla  yakıyor.  Said'i  inceliyor  bu  arada.  Sözünü  tamamlıyor. 

"İşte  en  büyük  intikamdır  sana  karşı  savaşan  o toprağın  erkek  savaşçılarından.  Onların  kadınlarına, bacılarına,  analarına  bunları  yaparak  o  savaşçıların onurlarını,  namuslarını,  her  şeylerini  yok  edersin. 
Bir  savaşta  yenilmek  sadece  savaş  meydanında  yenilmek  değil.  Asıl  yıkım  bu  değil  mi?" 

Bir  şey  diyemiyor  Said,  gözlerini  yandaki  masada oturan  Şemse'ye  çeviriyor.  Arabada  sesi  hiç  çıkmamış,  ondan  yana  bile  bakmamış.  Şimdi  konuşuyor karşısındaki  kadın  gerillalarla. 

"Doğrusun  heval.  Onurunu  kırdın  mı  her  şeyini almışsındır  bir  adamın  elinden.  Utancından  başını kaldıramayan  bir  insandan  daha  yenilmiş  kim  vardır?"  Boğazını  temizliyor,  duralıyor.  Devam  ede¬ 


miyor. 

Biraz  daha  konuşuyorlar.  Gerillalar  hiç  girmiyorlar ilk  süreçlere,  onun  peşmerge  kıyafetine  bakıp  hatırlatmak  istemiyorlar.  Bir  ara  genç  bir  gerilla  bir laf  atıyor  da,  komutan  sert  bir  bakışla  durduruyor onu.  En  büyük  iyilikleri  bu  Said'e. 

Uzun  kalmıyor  Said,  kalamıyor.  Sonra  kalkmak için  müsaade  istiyor,  telefon  numarasını  uzatıyor. 

"Telefonum.  Ne  zaman  işiniz  olursa  ben  hazırım" diyor. 

Gerillalarla  tokalaşıyor.  Kızlardan  hatır  istiyor. 

"Affedin  beni  diyemem,  siz  bilirsiniz,  Bu  elbiselerden  buradan  döndükten  sonra  kurtulacağım,  bu utancı  atacağım  üstümden"  diyor. 

Arabaya  binip  dönerken  üzerinden  bir  yük  kalkmış  gibi  hissediyor. 

Çocuklarını  düşünüyor.  Muhammed'i...  Ona  anlatacak  bir  hikayesi  var...  Sabırsızlanıyor... 


dular.  Nalin'in  babası  ve  kardeşi  YBŞ  savaşçısıydı. 
Annesi  ve  küçük  kardeşleri  Rojava'daki  kampta  yaşıyorlardı.  Babası  asayişteydi.  Yakındı  yerleri.  Hemen  haber  verdiler,  geldi.  Yaşlı  adam...  Kalbi  zayıf. 
Önce  hazırlamak  gerekti. 


Kendini  koruyamamak ölüme  razı  olmaktı 


Şemse'nin  ailesi  Şengal  dağlarında  kurulan  çadır kentte  yaşıyordu.  Gerillalar  önce  ailesiyle  konuştular.  Aile,  Ezidî  cemaatleri  içinde  en  tutucu  aşiretlerden  birindendi.  Geleneklerini  bildiklerinden  aileyle  uzun  uzun  konuştular,  uyarılar  yaptılar,  söz aldılar;  kıza  bir  şey  olmayacaktı.  Sonra  buluşturup teslim  ettiler  kızlarını.  Kalabalık  bir  kadın  ve  erkek topluluğu  içinde  basın  önünde  oldu  buluşmaları... 

O  buluşmayı  anlatmaya  söz  yetmezdi.  Duyan  herkes  oraya  akın  etti.  Hemen  herkes  kurtarılan  kızlardan  birinin  kendi  kızı  olması  umuduyla  koşmuştu oraya.  Nalin,  basına  Ezidi  kadınların  ve  katledilen halkının  intikamını  almak  için  YJŞ'ye  katılacağını açıkladı.  "Biz  kadınlar  da  kendimizi,  Ezîdxan'ı  savunmayı  öğrenmeliyiz.  Savunmasız  olunca  başımıza gelenleri  gördük.  Başkalarından  beklemek,  kendini koruyamamak  ölüme  razı  olmaktır  bu  topraklarda" dedi.  Babası  ve  kardeşi  askeri  elbiseleriyle  yanında durmuş,  gururla  bakıyorlardı  Nalin'e. 


Yaraları  iyileştiren elleri  var  kadınların 


Şemse  konuşmadı.  Anlatılamayacak  şeyler  vardır... 

Bir  çocukla  dönmüştü.  Üç-dört  aylık  bir  bebek... 
Her  şeyden  habersiz...  Annesinin  acısından,  babası(düşmanı)ndan  habersiz.  Şemse  nefretle  mi, acımayla  mı,  sevgiyle  mi  bakıyordu  ona,  anlaşılmıyordu.  Bakınca  ne  görüyordu,  kimi  görüyordu  bilinmez.  Kucağında  bir  yükü  tutar  gibi  tutuyor,  aslında  hiç  yokmuş  gibi  davranıyordu.  Kaç  kez boğmaya  çalışmıştı  çocuğu.  Yapamamıştı.  Çocuğun kızaran  suratına,  nefessiz  kalışına  dayanamamıştı. 

Şimdi  ailesinin  yanında  çocuğa  hiç  bakmıyor,  utanıyor  onu  taşımaktan.  O  yüzden  Şemse'ye  değil, yaşlı  anasına  uzatıyor  kadın  gerilla  çocuğu.  Biliyor Şemse'nin  yarasını...  DAİŞ'in  elinde,  o  adamların yanında  onca  acıları  yaşayan  Şemse,  ailesinin  yanına  ulaştığında  kurtulmanın  mutluluğunu  yaşayamıyordu,  hissizdi.  Kadınlar  ağıt  yaka  yaka,  Şemse'ye sarılarak  ağlıyorlar.  Kucaklıyorlar  onu,  kurtulduğuna, kavuştuklarına  seviniyorlar.  Ama  Şemse  sevinemiyor,  utanıyordu. 
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Yine  de  bir  anlığına  kadınların  o  bulaşıcı  mutluluğu  sarıyor  onu  da. 
Çünkü  kadınlar  dünyayı  değiştirecek  bir  güç  taşıyorlar  içlerinde.  Tılsımlı, bilgelik  yüklü,  gizil  bir  güç...  Dokunuşlarıyla  yaraları  iyileştiren  elleri  var kadınların.  Ağıtlarında,  şarkılarında,  sözlerinde  iyileştirici  bir  şey  var.  İşte bu  şefkat  bulaşıyor  Şemse'ye.  Umut  işte.  Yeniden  başlayabilir  miydi? 

O  anın  heyecanına  kapılıp  kısa  vadeli  de  olsa  bir  şeylerin  değişeceği, her  şeyin  geride  kaldığı  duygusuna  kapılıyor. 


Babasının  ışığıydı  o 


Babası  konuşmuyor  hiç,  uzunca  sarılıyor  sadece,  gözyaşları  Şemse'nin yanaklarını  ıslatıyor.  Sonrasında  hep  uzak  duruyor  ondan.  Oysa  çocukken yanından  hiç  ayırmazdı  onu.  Şemse  de  nereye  gitse  arkasındaydı  onun. 
Babasıyla  beraber  hayvanları  otlatmaya  giderdi,  beraber  kerpiç  çamurunu  yoğururlardı.  Küçük  ayaklarıyla  çamurun  içine  girer  yoğurmasına yardım  ederdi.  Ayakları  çamura  batar,  gücü  yetmezdi  kendini  kurtarmaya, babası  "hoop!"  diye  çeker  alırdı  çamurun  içinden,  omzuna  koyar;  "ikimizin  ağırlığı  bir  oldu  mu  daha  çabuk  olur  çamur"  derdi. 

Babasının  ışığıydı  o,  hep  "roja  min"  derdi  ona.  Babası  kahramanıydı onun,  ne  zaman  ihtiyacı  olsa  yanındaydı.  Babalar  kızlarının  kahramanıydı kimsenin  dokunamadığı  o  hayal  dünyasında.  Ama  gerçek  dünyada  babalara  kahraman  olma  şansı  vermiyordu  kimse...  Bu  çağ  süper  kahramanların  çağıydı  artık.  Kızını  koruyamamıştı,  koruyamazdı...  Bir  babanın sadece  baba  olarak  yapamayacağı  şeyler  vardı.  O  utanç,  çaresizlik  ezmişti, omuzlarını  çökertmişti  yaşlı  adamın... 

İki  gündür  evin  içinde,  odadan  çıkmıyor  Şemse.  Bakışlara  dayanamıyor. 
Sürekli  bir  şeyler  konuşuyorlar  aralarında.  Yabancılar  girip  çıkıyor  eve. 
Babasının  yanından  suratı  asık  adamlar  hiç  eksik  olmuyor. 

Anlıyor  Şemse... 

Şemse  mi  kirli,  dünya  mı? 

Gece  bir  el  dokunuyor,  uyandırıyor  Şemse'yi.  Gözlerini  açtığında  üzerine eğilmiş  abisini  görüyor,  arkasında  diğer  abileri,  babası...  Çocuğu  büyük abisinin  ellerinde.  Bu  gözleri  tanıyor,  bu  duygusuzluğu  tanıyor.  Bu  bakışları karanlık  gecelerde  üstüne  eğilen  yüzlerden  tanıyor. 

Kızmıyor,  korkmuyor,  itaat  ederek  arkalarından  gidiyor.  Anasını  görüyor bir  an.  Karanlığın  içinde  yere  çökmüş,  ağlıyor.  "Ağlama"  demek,  dokunmak  istiyor,  yapamıyor. 

Yürüyorlar,  çadırdan  evlerinin  arkasındaki  bahçeye  geçiyorlar.  Abisinin kucağındaki  çocuk  ağlıyor,  duruyorlar.  Darağacına  çıkarılacak  bir  sanık gibi  duruyor  karşılarında.  Babasına,  ahilerine;  cellatlarına  bakıyor.  Ezidîlerin  kuralları  var.  Şemse'ye  dokunulmuş,  düşman  eli  değmiş,  kirlenmiş. 

Bu  kirlenmişliğe  göz  yummayacaklar. 

Şemse  kirletilmiş  bir  Ezidî  kızı.  Kirli  ama  güzel...  Kirli  ama  günahsız... 
Kirli,  çünkü  kadın. 

Kirlilik  nedir  sahi?  Kim  kirli  gerçekte?  Çeteler  mi?  Şemse'in  babası  mı, ağabeyleri  mi? 

Onları  kurtarmayıp  kaçan,  sonra  onları  satın  alıp  ailesine  getirerek vicdanını  rahatlatan  Said  mi? 

Şemse  mi  kirli,  dünya  mı  kirli  gerçekte? 

Şemse'nin  içinde  bir  saniyeliğine  bir  öfke  yalazlanıyor;  "Beni  götürürlerken  siz  neredeydiniz,  o  kadar  kızı  kaçırdıklarında...  Sahi  siz,  nasıl  kurtuldunuz?"  diye  soruyor  içinden... 

O  anda  bile  dışından  soracak  kadar  zalim  değil... 

Çocuk  ağlamaya  devam  ediyor.  Çocuğun  ağzına  elini  bastıran  abisine bakıyor,  sonra  babasına.  Babasının  yaşlı  gözlerine... 

İlk  defa  içinde  bir  şefkat  doğuyor  çocuğa  karşı.  Yumuşuyor. 

"Onu  benden  önce  öldürmeyin"  diyor.  Kendi  sesini  tanıyamıyor. 

Ne  olursa  olsun  bu  dünyanın  kadınlar  için  hiçbir  fırsat  sunmadığı,  sevinmeye  hakkı  olmadığı  ve  gidecek  hiçbir  yerinin  olmadığını  neden  göremedi?  Neden  aylardan  sonra  akrabalarına  sarılırken  bir  umut  duydu içinde?  Neden  kandırdı  kendini? 

İp  boynuna  dolanırken,  ilk  kez  o  zaman  korkuyor,  kalbi  deli  gibi  atıyor, dizlerinin  titremesine  engel  olamıyor,  gözleri  kararıyor,  düşecek  gibi  oluyor...  Nefesi  kesilirken  ve  gözleri  kocaman  açılırken  hiçbir  zaman  bu dünyayı  affetmeyeceğini  anlıyor.  Göz  göze  geldiği  abisinin  gözlerindeki yaşı  görüyor  sonra. 

Abisinin  arkasındaki  tepeden  ay  doğuyor.  Ayışığı,  güzelliğini  hiçbir şeyin  bozamayacağı,  kirletemeyeceği  yüzüne  vuruyor. 

Gecenin  sessizliğini  bir  çocuğun  ağlama  sesi  bölüyor,  bir  de  uzaklardan gelen  çatışma  sesleri... 


-Bitti- 


•  Mazda  MARİYA 


Genç  kadınlar  AKP-MHP  tuzağında 


Tarih  boyunca  faşist  sömürgeci  güçlerin  Kürdistan  halklarına reva  gördüğü  tek  şey  köleleştirme,  boyunduruk  altına  alma ve  uşağı  haline  getirme  politikası  olmuştur.  Özelde  genç  kadınları  kendi  gölgesinden  korkar  hale  getirmek  istemişlerdir.  Kadın mezar  sessizliğine  boğulmak  istenmiştir.  Bu  açıdan  her  zaman  en iyi  kadın  ya  sessiz  kadın  yada  erkekleşmiş  kadın  profilini  tüm  argümanlarıyla  insan  beyin  yapısına  yerleştirilmiştir.  Bunu  geliştirmek için  ise  her  türlü  özel  savaş  yöntemi  ve  korkunç  katliamlar  uygulamıştır.  Her  an  her  saniye  her  adımda  bunu  hissetmek  mümkündür. 
Hele  de  genç  kadın  ise  bunu  şansa  bırakmaz.  Çünkü  genç  kadından korkar,  onun  enerjisini  bitirmek  için  özel  savaşı  devreye  sokar.  Fakat şunun  iyi  bilinmesi  gerekir  ki,  5  bin  yıllık  mücadele  ruhu  tüm  kadınlarda  özellikle  toplumun  dinamizmi  olan  gençliğin  beyninin  bir ucunda  bulunmaktadır.  Kapitalizm  zaten  bundan  korkmakta,  tırsmakta.  Faşizm  tam  da  bu  sebeple  özgürlük  bilinci  taşıyan  kadından korkar.  Dinamizm  ve  güçle  harmanlanan  genç  kadın  kimliğine  bütün varlığı  ile  bu  sebepten  saldırmakta.  Kadını  ya  dinle  kapalı  duvar  içerisine  almakta  yada  yanılgılı  özgürlük  anlayışı  ile  açık  hava  cezaevlerine  hapsetmektedir. 

Çocuklukları  başlayan  toplumsal  kodlar 


Böylesi  muazam  bir  kimlik  elbette  yaşama  düşman  olanların  hedefinde  olur.  Oynadığı  rolden  kaynaklı  genç  kadını  toplumdan  ve kimliğinden  uzaklaştırmak  isterler.  Bunu  da  ancak  erkek  egemen zihniyetin  her  türlü  toplumsal  ahlaktan  yoksun  araçları  ile  yaparlar. 
Özellikle  de  Kürdistan  ve  Ortadoğu  topraklarında  direniş  geleneğinin bir  parçası  olan  ve  adeta  direniş  ve  devrim  kültürünün  ana  kaynağı olan  genç  kadın  kimliği  özgürlük  mücadelemizin  en  vazgeçilmez unsurudur.  Bu  nedenledir  ki  erkek  egemen  sistem  ve  kapitalist  modernite  sistemi  genç  kadını  hedef  almaktadır.  Kendi  kirli  politikalarının  temel  hedef  noktasına  genç  kadınları  koyarlar.  Genç  kadınları yaşamdan  koparmak,  kendi  özüne  yabancılaştırmak,  düşünemez, yaşayamaz  ve  kendini  koruyamaz  bir  duruma  getirmek  için  her  yol ve  yöntem  mübah  görülür. 

Bunun  en  çarpıcı  örneğini  ise;  Bakure  Kürdistan  ve  Türkiye  gerçekliğinde,  AKP-MHP  ittifakının  kadına  ve  genç  kadına  karşı  gerçekleştirmiş  olduğu  fiziksel  ve  özel  savaş  politikalarında  somut  olarak görmekteyiz.  Toplum  ve  kadın  karşıtı  bu  ittifakın  kimi  uygulamalarını şöyle  sıralayabiliriz: 

AKP-MHP’rün  toplum- kırım  uygulamaları 


Köleleştirmeyi  taa  anne  karnında  başlatan  toplumsal  cinsiyet bakış  açısı,  çocukluk  yıllarında  kız  çocuklarının  eline  bebek  vererek gelişimin  en  fazla  olduğu  yıllarda  onları  eve  bağlamanın  çabasını verir.  Burada  sorabilirsiniz,  kız  çocukların  eline  bebek  vererek  nasıl oluyorda  eve  bağlamış  oluruz?  Şöyle  açıklayalım;  bebek,  evi  temsil eder,  çünkü  bebeklere  evde  bakılır.  Mutfak  eşyalarının  minyatür halini  de  kız  çocuklarının  eline  vermeye  başlarız  çoğunlukla.  Peki siz  hiç  dışarıda  yürürken  yemek  yapan  insan  gördünüz  mü?  Tabii  ki yok.  Yemek  nerede  yapılır?  Tabii  ki  mutfakta.  Yani  aslında  bizler  kadını  artık  sadece  evin  içine  değil  bir  bütünen  mutfağın  içerisine hapsetmiş  oluyoruz.  Hem  de  bunu  gelişimin  en 


O  Tecavüzü  uygulama  ve  meşrulaştırmak,  hatta  tecavüzü  gerçekleştiren  kişiyi  ödüllendirmek, 

O  Genç  kadın  ve  çocukları  ya  kandırarak  ya  da  zorla  fuhuş  yaptırmak, 

O  Direnen  kadına  karşı  şiddet,  taciz,  tecavüz,  tutuklama  gibi  hırçınlaşmış,  insanlık  yöntemlerini  uygulamak, 

O  Cezaevlerinde  uygulanan  işkence  yöntemleri,  ana  dilde  konuşulmasının  bile  yasaklanması,  tek  tip  elbise  uygulamasının  özellikle kadın  koğuşlarında  yürürlüğe  sokulması, 


açık  olduğu  çağlarda,  çocukluk  yıllarından  başlatarak  yapıyoruz.  En acısı  da  bunu  yapanlar  genelde  anneler  oluyor.  Çünkü  annelerimiz de  aynı  biçimde  büyütülüyor. 

Kadının  yaşamı  yine  kölelik  formuyla  dizayn  edilir.  Doğar,  çocuk yapar,  bebek  bakar,  büyür,  evlenir,  çocuk  yapar  ve  hizmetkar  olarak her  gün  erkek  egemenliğinin  fermanlarına  tabi  tutulur.  24  saat  erkeğin  hizmetkarı  haline  getirilir.  Kısacası  daha  biz  doğmadan  kaderimiz  yazılır.  Aksine  karşı  çıkılırsa  şiddete,  tecavüze,  tacize  ve  özel savaş  metodlarına  başvurulur.  İşin  kötü  yanı  ise,  öğretilmiş  kadınlık bilinci  de  bunu  son  derece  normal  görür.  Egemenlik  ilişkisinin  yeniden  üretimin  gönüllü  bir  parçası  haline  gelir. 

Öğretilmiş  kadınlık  bilinci  pratik  yaşamdaki  erkek  boyunduruğunu kabul  edip  sürdürülmesinden  ibaret  değildir.  Aynı  zamanda  bunun kadın  ruhuna  egemen  oluşu,  öğretilmiş  kadınlığın  kuşaktan  kuşağa aktarılıp  yeniden  üretilmesidir.  Bu  en  çok  da  gençlik  çağında  farz kılınır.  Kadının  ve  gençliğin  ortak  bileşeni  olan  genç  kadının  hem  kadın  kimliğinden  kaynaklı  hem  de  gençlik  kimliğinden  kaynaklı  varlığı belirleyici  ve  çarpıcıdır.  Aynı  paralelde  taşıdığı  her  iki  kimliğin  öneminden  ötürü  de  kapitalist  modern  sistemin  ve  aile  kurumunun  bu kimlik  üzerindeki  politikaları  da  değerlendirmeye  muhtaçtır. 


O  Müftülüklere  nikah  kıyma  yetkisinin  verilmesi,  zorla  evliliklerin din  yoluyla  kabul  ettirilmek  istenmesi.  Örneğin  Kürt  genç  kadınların, Karadenizli  erkeklerle  zorla  evlendirilmesi  veya  küçük  yaşta  evliliklerin  yasal  olarak  kabulünün  önünün  açılması, 

O  Zoraki  ve  çocuk  yaşta  evliliklerin  yasallaştırılmaya  çalışılması, O  Direnen  Kürt  gençliğinden,  özelde  ise  özyönetim  direnişinin sergilendiği  alanlarda  mücadele  eden  gençlikten  intikam  almak  için devlet  eliyle  açılan  gençlik  merkezleri  ve  Türkiye  Gençlik  ve  Eğitime Hizmet  Vakfı  gibi  kurumların  birer  asimilasyon  ve  yozlaştırma  merkezleri  olarak  açılması, 

O  Erdoğan'ın  emri  ile  ve  bir  AKP  projesi  olarak  devlet  mekanizmaları  kanalıyla  Kürdistan  gençliğine  yapılan  uyuşturucu  akımı, 

O  Kendi  halkına  ihanet  etmesi  için  gerçekleştirilen  ajanlaştırılma politikaları, 

O  Radikal  İslam  yoluyla  muhafazakarlığın  geliştirilmesi  ve  toplumsal  cinsiyet  rollerinin  teşvik  edilmesi, 

O  Genç  kadınların  yoğun  bir  asimilasyon  politikaları  ile  kendi ideolojik  modeli  ekseninde  yetiştirmek  için  açılan  öğrenci  yurtları, O  Sokaklar,  mahalleler,  meydanlar  dahil  bir  bütün  olarak  yaşam alanlarının  kadına  karşı  birer  mekan  haline  dönüştürülmek  istenmesi,  AKP-MHP  kirli  ittifakının  toplum-kırımı  tamamlamak  için  dayattığı  uygulamalardan  sadece  birkaç  tanesi. 


Devrimci,  gençliğin  öncüsü:  Genç  kadın 

Özgür  genç  kadın  kimliğinin  geliştirilmesi  için  öz  örgütlülük  her geçen  gün  daha  fazla  önem  taşımaktadır.  Bu  anlamda  devrimci gençlik  anlayışının  gelişmişlik  ölçüsü  genç  kadın  örgütlülüğünün  gelişmişlik  düzeyiyle  doğrudan  bağlantılıdır.  Gelişmemiş  bir  genç  kadın çalışması  büyümemiş,  bodur  kalmış  bir  genç  kadın  kimliği  demektir. 
Kendi  kendine  bile  yetemeyen,  gölgesinde  bile  oturulamayan,  meyve veremeyen,  yükselemeyen  bir  ağaç  gibidir.  Nitekim  gençlik  ve  genç kadın  olarak  her  iki  kimliğin  iç  içe  geçme  durumu  sözkonusu.  Her ne  kadar  toplumsal  hafızada  genç  denildiğinde  akla  sadece  genç olan  erkekler  gelse  de  öz  itibariyle  bu  toplumsal  cinsiyetçilikten kaynaklanmaktadır.  Genç;  yani  toy,  delikanlı  ve  erkek  olarak  algılanmakta.  Halbuki  gençlik;  fiziksel,  sınıfsal  ve  biyolojik  bir  olay  olmadığı  gibi,  toplumsal  bir  kimliktir.  Gençliği  bir  cins  üzerinden  değerlendirenleyiz.  Bu  açıdan  gençliğin  bir  sosyal  kategori,  bir  sınıf  ve cins  olması  mümkün  değildir.  Gençlik  güçlü  bir  toplumsal  olaydır. 
Toplumsal  olan  da  kadındır.  Toplumsallığın  temsili  ise  kadın  kimliğinden  başka  hiçbir  şey  bu  kadar  güçlü  bir  biçimde  açığa  çıkaramaz. 
Dolayısıyla  genç  kadın  kendi  başına  toplumsal  bir  kimliktir.  Gençliğin dinamik,  enerjik,  canlı,  muhalif,  yeniliğe  açık  kimliği  ile  kadının  özgürlük  heyecanı  ve  tutkusu,  yaşama  olan  bağlılığı,  toplumsallığı, analık  şefkati,  adaleti,  eşitlikçi  ve  demokratik  kimliği  bir  araya  geldiğinde  muazzam  bir  genç  kadın  kimliği  ortaya  çıkmaktadır. 


Büyümeli,  örgütlenmeli  ue  güç  olmalıyız 

Eril  zihniyetin  faşist  versiyonu  AKP-MHP  ittifakı  kadınlar  ve  gençler üzerindeki  kirli  politikalarını  günlük  olarak  sürdürmeye,  derinleştirmeye  devam  ediyor.  DAİŞ,  molla  rejimi  ve  şeriat  rejimlerinden  farkı olmayan  bu  egemen  ve  faşist  rejimin  kendisini  daha  fazla  yaşatma ve  sürdürmenin  şansı  yoktur.  Ömrünü  uzatmak  için  kadın  ve  gençlerin  enerji  ve  gücünü  kendi  değirmeninde  öğütmeye,  dolayısıyla insanlık  dışı  bir  yaşama  mahkûm  etmeye  çalışmakta.  Bu  korkunç ve  bir  o  kadar  da  tehlikeli  dayatmalar,  genç  kadınlar  olarak  daha fazla  büyümeyi,  örgütlenmeyi  ve  güç  olmayı  şart  koşmakta. 

Rojava  şahsında  dünya  kadınlarına  ve  halklara  özgürlük  kaynağı olan  Önder  Apo'nun  sunmuş  olduğu  demokratik,  ekolojik,  kadın özgürlükçü  paradigma  ile  daha  fazla  örgütlenmeli,  mücadele  ile  faşizmi  parçalayarak  özgür  eş  yaşamın  kapısını  aralayabiliriz.  Toplum karşıtı  bu  egemen  sisteme  karşı  genç  kadınlar  bir  cephe  haline  gelerek  Xwebûnlaşmalı. 

Genç  kadınlar  özüne  döndüğü  vakit  öğretilmiş  yanlışlar  ile  çelişir, kendisiyle  savaş  halinde  olur,  isyan  eder  ve  kendisi  isyanın  adı  olur. 
Xwebûnlaşmak 

ve  örgütlenmek;  birliktelik,  cins  sevgisi,  kollektif  örgütlenme  ve öz  ile  bağ  kurmak  ile  gerçekleşir.  Ancak  bu  temelde  faşizmi,  sömürgeciliği,  toplumsal  cinsiyetçiliği,  kapitalizmi  ve  nihayetinde  İmralı sistemini  parçalayabilir,  özgür  geleceğin  genç  öncüleri  olabiliriz. 


16 


Nevvaya  Jin 


üncel 


Kasım  201  7 


yucelgo@gmail.com 


Müge  Tuzcuoğlu 


L* 

* 

o 


Eğerimin  aşK  aegıı kabus  olduğu  günler 


•  Dicle  FIRAT 


Türkiye  gibi  bir  üçüncü  dünya  ülkesinde  büyüyen  bir  çocuksanız,  ağzınızdan  çıkan  ilk  heceyle  "okuyup adam  olmak"  önünüze  konulan  ilk  hedef olur.  Mahalledeki  okuyan  ağabey  ve  ablalar rol  model  olarak  gösterilir.  Ya  okuyup  adam olacaksınızdırya  da  -burada  genellikle  anne kendisini  gösterir-  onlar  gibi  sürünüp,  hayatınızı  hep  ukdelerle  geçireceksinizdir. 

Evde  kafanızı  çevirdiğiniz  her  yere  ilginizi çekebileceği  düşünülen  kitaplar,  dergiler  konur  ki  açıp  bakasınız  da,  bir  kelime  daha  öğrenenlesiniz.  Ayrımcılık  yaptığımı  düşünmezseniz,  bu  Türkiyeli  Aleviler  için  daha fazla  böyledir.  Çünkü  zaten  doğuştan  sahip olduğunuz  'öteki'  kimliğiyle  baş  edebilme¬ nin  belki  de  en  güvenli  yolu  okumaktır. 
Çünkü  ancak  okuyunca,  kendinizi  savunacak kadar  güçlenebilirsiniz.  Belki  de  filozofların söylediği  bilginin  en  büyük  güç  olduğu  tezi¬ nin,  içgüdüsel  keşfini  yapmanın  deneyimidir bunu  söyleten. 

Küçük  kızın  öğrenim  öyküsü 

Şimdi  sizi  küçük  bir  kız  çocuğuyla  tanıştıracağım.  Babaannesinin  az  önce  belirttiğim içgüdüsüyle  okula  adeta  sırtından  iteleyerek gönderdiği,  ailenin  tek  okumuşunun  küçük kızının  öyküsünü  onun  ağzından  dinleye- 


u  anda  Türkiye'de  kummsalla$nnlmaya  çalışı- 
*lan  eğitim  sistemi,  ne k&?di  başına  okuma  yazma öğrenen  çocuklar  doğuracak ne  de  okumayı/ öğrenmeyi  aşk gibi  içselleştiren  yeni  kuşaklar. 
Elbette  adlarına  okul  denilen ama  artık  camiden/ mescitten farkı  kalmayan  yerlerden  bir şeyler  öğrenecekler.  Ama  öğrendikleri  şeyi,  içlerinden  geldiği  gibi  değil,  severek  değil, dayakla/  şiddede  öğrenecekler. 


cek-okuyacaksınız.  Okumanın,  aslında hep  yeni  şeyler  öğrenmenin  erdemini  babasının  'öğretme'  mesleğinin  de  yardımıyla daha  agucuk  yaparken  öğrenen  bu  küçük kız  bakalım  bize  neler  anlatacak: 

''Köy  öğretmeni  babam  ile  bulduğu  her romanı  yutarcasına  okuyan  ilkokul  mezunu bir  annenin  ilk  çocuğu  olarak  doğdum.  Annem  Kerime  Nadir  okurdu,  babam  Maksim Gorki.  İçimdeki  romantik  ile  realistin  hep kavga  etmesinin  nedeni  belki  de  henüz okuma  yazma  bilmediğim  için  kapaklarına hayranlıkla  baktığım  o  kitaplardı.  Aynı  bahçe çitinin  içindeki  öğretmen  lojmanının  tam karşısındaki  tek  derslikli  ilkokul  önce  oyun alanım  oldu.  Sonra  ısrarlarıma  dayanamayan  babamın  aldığı  önlüğü  4  yaşımda  üstüme  geçirip,  en  ön  sırada  oturduğum  sinema  salonum.  Sinema  salonu  gibiydi çünkü,  benden  büyük  ağabey  ve  ablalar  babamdan  bir  şeyler  öğrenmeye  çalışırken, sürekli  lafa  karışır,  onları  güldürürdüm.  Hayatımın  erkenden  başka  bir  yöne  evrilmesi ise  bir  yıl  sonra  oldu." 

Kendinizi  o  sınıfta  hayal  ettiniz  mi  siz  de? 
Bakalım  küçük  kızın  öyküsü  nasıl  devam edecek? 

Samed  Beh rengi, 

La  Fontaine  yok  artık 

''Bir  yıl  sonra  okula  babamın  'müfettiş bey'  dediği  bir  amca  geldi.  Babam  çok  heyecanlıydı,  çünkü  nasıl  o  öğrencilerine  not veriyorsa,  müfettiş  amca  da  babama  not verecekti.  Öğrencileri  kaldırıp  sorular  sormaya  başladı.  O  sırada  gözleri,  ön  sırada kendisine  iki  beden  büyük  gelen  önlüğüyle oturan  bana  takıldı.  Kalkmamı  ve  benden 
3.  sınıf  Türkçe  kitabındaki  Mavi  Kuş  adlı şiiri  okumamı  istedi.  Tam  o  sırada  babam, 'O  öğrenci  değil  kızım'  diyordu  ki,  ben  şiiri kesintisiz  okumaya  başladım.  Babamın,  sınıftaki  öğrencilerin  ve  elbette  müfettiş  amcanın  da  okuma  yazmayı  kendi  başıma  öğrendiğimi  şaşkınlıkla  öğrendiği  an  o  andır. 
Babamın  bütün  itirazlarına  rağmen  5  yaşında  ikinci  sınıfa  başlamam  ve  sonra  hayatımın  kuşakdaşlarımdan  daha  hızlı  akmasının  startının  verildiği  an.  Size  bu öyküyü  niye  anlattım  biliyor  musunuz? 
Çünkü  artık  5  yaşındaki  çocuklar  benim gibi  okumayı,  kitapları,  bilmeceleri,  bulmacaları,  ansiklopedileri,  filmleri,  başkentleri, dağları,  nehirleri,  bizim  orada  yaşamayan hayvanların  adlarını  öğrenemeyecek. 
Çünkü  onlara  Samed  Behrengi'den,  onun 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eşsiz  masallarından  bahseden  öğretmenleri  olmayacak.  Çünkü  La  Fontaine'nin fabllarındaki  karga  ile  tilkiye  kahkahalarla gülemeyecekler.  Çünkü  okullarındaki  öğrendikleri  deneyleri,  evde  yapmaya  kalkışacak  kadar  bilime  sevdalanamayacaklar. 
Onları  başka  diyarlara  götürecek  roman kahramanlarıyla  tanışamayacaklar.  O  romanlar  gibi  satırları  yazmayı  hayal  edemeyecekler.  Tarih  kitaplarının  sayfalarının  arasında  kaybolup,  'Keşke  Büyük  İskender'i tanısaydım,  keşke  Göbeklitepe'yi  yaratanları  izleseydim'  diyemeyecekler.  Matematik formüllerinin  aslında  hayatın  içinden  doğduğunu,  hayatımızın  her  anının  matematiğin  kendisi  olduğunu  düşünmeyecekler bile.  Doğduğumuz/büyüdüğümüz  topraklarda  bizden  önce  kurulup/yıkılmış  medeniyetleri,  o  medeniyetlerden  bizlere  kalanları,  üç  Semavi  dinden  önce  doğmuş  ve  üç dine  de  sızmış  Alevi  inancından  haberleri bile  olmayacak.  Gorki'nin  Pavel'inin  devrimciliğini,  Tolstoy'un  Anna  Karenina'sının romantizmini,  Raskolnikov'un  kendini  sorgulatan  zekasını,  Camus'ün  idamı  bile umursamayan  Meursault'unu,  Süskind'in kokuyuz  karakteri  Grenouille'yi,  polisiyenin her  şeyi  Doyle'un  Scherlock  Holmes'unu, Sabahattin  Ali'nin  Maria  Puder'ini,  Jane Austen'in  Mr.  Darcy'sini  hiç  tanımadan  yaşayıp  gidecekler." 

Okullar  şirkete  dönüştürüldü 

Küçük  kızın  anlattıkları  böyle.  Onun  cümleleri,  şaşkınlığı,  biraz  da  öfkesi  Türk  devletinin  yap  boz  tahtasına  çevirdiği  ve  adına yeni  müfredat  dediği  şeyin  sonucu.  Neden biliyor  musunuz?  Çünkü  şu  anda  Türkiye'de kurumsallaştırılmaya  çalışılan  eğitim  sistemi, ne  kendi  başına  okuma  yazma  öğrenen  çocuklar  doğuracak  ne  de  okumayı/öğrenmeyi aşk  gibi  içselleştiren  yeni  kuşaklar.  Elbette adlarına  okul  denilen  ama  artık camiden/mescitten  farkı  kalmayan  yerlerden  bir  şeyler  öğrenecekler.  Ama  öğrendikleri  şeyi,  içlerinden  geldiği  gibi  değil,  severek değil,  dayakla/şiddetle  öğrenecekler.  Kitaplar  onlar  için  yeni  bir  dünyanın  kapısını  aralamayacak.  Tersine,  üstlerine  kapatılacak karanlık  bir  hücrenin  kapısına  dönüşecek. 

Yani  tıpkı  Oğuz  Atay'ın  'Tutunamayanlar'da  söylediği  gibi  herkesin  istediği  gibi  yaşadığı  uzak  bir  ülkenin  özlemini  duyuyoruz. 
Çünkü  okula  giden  her  çocuğun,  ailesine bir  düşman  gibi  döneceği  çağlardan  geçiyoruz.  Tabii  istismara  uğramazsa,  tabii  servis araçlarında  unutulup  havasızlıktan  boğulmazsa,  tabii  sınav  stresinden  canına  kıymazsa. 

Ekonomik  İşbirliği  ve  Kalkınma  Örgütü'nün  (OECD)  "2016  Tek  Bakışta  Eğitim" adlı  yıllık  raporunda,  38  OECD  üyesi  ülke arasında  35.  sırada  yer  alan  Türkiye'de,  dershaneler  kapatılarak  "özel  okul"  statüsüne getirildi,  okullar  birer  şirkete  dönüştürüldü, eğitim  ticarileştirildi. 

Anlayacağınız  mekan  Türkiye'yse  yazının başında  sözünü  ettiğim,  okumanın  kurtuluş olduğu  zamanlarda  değiliz.  O  yüzden  Türk eğitim  sistemine  çocuğunu  emanet  eden her  anne/babanın  "Bu  böyle  olmaz"  demesinin  zamanı  geldi  de,  geçiyor  bile. 


ikyalılar,  yaşam  biçimi  olarak,  tarihte  farklılaşan  özelliklere  sahip.  Şehir  devletlerinin  bir  araya  gelmesiyle oluşturdukları  bir  meclisleri  var.  Ve  hatta  kadın  yöneticileri  de.  Aynı  şekilde  ana  soylu  kimi  düzenlemelere  de  sahipler.  Hem mitolojide  hem  de  kısıtlı  arkeolojik  bulgularla  elde  edilen  verilere  göre; Likyalılar  hakkında  çok  ilginç  ve  değerli  hikayelere  rastlamak  mümkün. 

Likya  nın  günümüz  şehirlerinden  Antalya  ve  Muğla  arasında  kurulduğu  biliniyor.  Dünyanın  bilinen  en  eski  meclislerinden  biri  Patarada bulunuyor.  Hatta  ABD  kurulurken,  Likya  federe  sisteminin  örnek  alındığı  söyleniyor.  Likya’nın  başkenti  ise  Ksantos.  Yani  bu  meclisin  işleyişinin  sürdürüldüğü  yer.  Dini  merkezi  ise  Letoon.  Desenlerle  süslenmiş yapılar,  5700  kişilik  tiyatrosu  ve  özgün  mimarisi  ile  bugün  bile  görkemini  koruyor. 

Bu  antik  yerleşim  yerleri  ayrıca  UNESCO’nun  Dünya  Mirası  Listesi’nde  yer  alıyor. 

Vedat  Atasoy un  Radikal  Gazetesinde  aktardığına  göre,  Likyalıları öne  çıkaran  bir  hikayeleri  daha  var: 

“Güçlü Pers  ordusu,  M.O.  545  yılında Ksantosa saldırmış.  Ksantoslular  büyük  bir  yiğitlik  örneği  göstererek,  o  dönemde  bütün  düşmanlarını  dize  getiren  Pers  ordusuna  direnmişler.  Ancak  kuşatma  uzadıkça anlamışlar  ki  bu  savaşı  kazanmaları  imkansız.  Ve  tarihin  en  acıklı  özgürlük  kararını  almışlar:  Tek  bir  Ksantoslu  bile  teslim  olmayacak  ve Perslerin  tutsağı  olmayacak!  Kadınlarını,  çocuklarını,  kölelerini  ve  tüm mal  varlıklarını  kalenin  içinde  toplayıp  ateşe  vermişler.  Ardından  tüm Ksantoslu  savaşçılar,  Pers  ordusuna  ölümüne  saldırmışlar.  Ve  sonuç  olarak,  o  savaşta  hiçbir  Ksantoslu  esir  düşmemiş. 

Bağımsızlıkları  uğruna  savaşmış,  özgür  insanlar  olarak  ölmüşler.  Ancak bu  savaştan  önce  yaklaşık  80  aile  yaylalara  gittikleri  için  Ksantoslular  tarih perdesinden  tamamen  silinmemiş.  Şehre  geri  gelen  bu  aileler,  Ksantos’u tekrar  kurmuş.  Yıllar  sonra  M.O.  42  yılında  bu  kez  ünlü  Roma  İmparatoru  Brütüs  saldırmış  Ksantosa.  Yiğit  Likyalılar,  Romalılara  karşı  büyük kayıplar  vermiş.  Ancak  yine  güçleri  yetmemiş  ve  tarih  tekerrür  etmiş. 

Çünkü  Ksantoslular  teslim  olmazmış!  Tıpkı  atalarının  yaptığı  gibi, her  şeylerini  yakmış  ve  birbirlerini  öldürmeye  başlamışlar.  Brütüs  bile gördüğü  bu  hüzünlü  sahneden  çok  etkilenmiş  ve  Ksantoslulara  acımış. 
Kurtarılan  her  Ksantoslu  için  ödül  koymuş,  fakat  çok  az  Ksantoslu  hayatta  kalabilmiş.  Bu  tarihten  sonra  Roma  hakimiyetine  giren  şehir,  bir daha  eski  görkemli  günlerine  dönememiş.  Arap  akınlarının  sonucunda da  tarih  sahnesinden  yavaşça  silinmiş. 

*** 

Likyalılar Tn  1.0.  7’nci  yüzyılda  yaşadığı  tahmin  ediliyor.  Sonrasında o  topraklarda  çok  şey  yaşanmış.  Likyalıları  bu  yazıya  taşıyan  ise,  bir  işkence  olayı.  Muğla’da  5  Ekim  günü  bir  çatışma  yaşanıyor  ve  5  kişi  öldürülüyor.  Sonrasında  da  7  kişi  gözaltına  alınıyor.  Bu  durumda  olağanüstü olan  ise,  gözaltına  alınan  kişilerin,  maruz  kaldıkları  işkence.  Yedi  kişi  de çıplak  arama  yapılıyor,  yere  yatırılıyor  ve  bekletilerek  teşhir  ediliyor.  Sonrasında  da  tutuklanıyor.  Nedenleri  ise  hala  açıklanmış  değil! 

Yedi  kişinin  işkenceye  maruz  kaldığı  yer,  fotoğraflardan  görülebildiği kadarıyla,  Letoon  antik  kentine  giden  yolun  kenarı.  Yani  o  yedi  kişi, günümüz  Türkiye  koşullarında  işkence  gördüklerinde,  aslında  yüzyıllar önce  demokratik  bir  birlik  kurabilmeyi  başarmış  bir  topluluğun  ayak izleri  üzerindeydiler. 

İşkence  görüntülerinin  adaletsizlik  duygusunu  pekiştirdiği  kadar,  bir tabelanın  hemen  altında,  git  gide  daha  da  geriye  götürülen  bir  ülkenin çaresizliği  duygusu  iç  içe  geçiyor.  Daha  farklısı  mümkünken  hem  de, yanı  başımızda  defalarca  denenmişken,  en  ilkel  yol  olarak  yeniden  yeniden  işkenceye  başvurulmasının  çaresizliği  bir  de. 

“Üzerini  kontrol  etmek”  gerekçesiyle,  son  zamanlarda  çıplak  aramanın  birkaç  kez  gündeme  geldiğine  tanıklık  ediyoruz.  Yere  yatırmanın da  “etkisiz  hale  getirmek”  ile  yine  denendiğini  görebiliyoruz.  İşin önemli  boyutlarından  biri  de  bu  görüntüyü  uzun  süre  tutarak,  aslında olayı  yedi  kişinin  dışına  taşırmak.  Ve  hatta  fotoğraflayıp,  bu  kareleri tüm  medyaya  servis  ederek,  yedi  kişinin  dışında  yetmiş  milyonun  hedef alınmak  istenmesi  de... 

Bu  olay  ile  ilgili  yedi  kişinin  tutuklanması  dışında  yürütülen  bir  soruşturma  henüz  yok,  soru  önergeleri  de  henüz  cevapsız.  Bu  yedi  kişi  sembolünde,  yetmiş  milyon  insana  savaş  hukuku  uygulandığı  açık.  Savaş hukukunun  uygulandığı  bir  bölgede,  demokratik  bir  hukuk  düzeninin yürütülmesi  ise  imkansız.  Çünkü  ya  savaş  hukukunu  ya  da  insan  hakları hukukunu  esas  alabilirsiniz.  Aslında,  bu  görüntü,  hem  savaş  hukukunun ilanı  (öncesindeki  pek  çok  görüntü  ile),  hem  yetmiş  milyon  insanın  suç ve  ceza  ile  imtihanı  babında  gözdağı,  hem  de  tarih  sahnesinde  demokrasinin  yerle  bir  edildiğine  dair  delildir. 

Bu  ülkede  yaşayanların,  kendi  yaşamlarına  ve  yaşam  haklarına  hangisini müstahak  gördüklerini  ise  yine  zaman  gösterecek. 

Mesela  Likyalılar,  işgallere  karşı  kendilerini  yok  etmişler.  Ve  arkalarında nasıl  bir  not  bırakmışlar  tarihe  biliyor  musunuz? 

"Evlerimizi  mezar  yaptık , 

Ve  mezarlarımızı  kendimize  ev... 

Evlerimiz  ateşe  verildi, 

Ve  mezarlarımız  yağmalandı... 

Yüksek  tepelere  sığındık , 

Yerin  dibine  saklandık , 

Su  içinde  gizlendik , 

Geldiler  ve  bizi  buldular... 

Bizi  yaktılar  ve  yok  ettiler. 

Bizi  yağmaladılar... 

Ve  biz. 

Analarımızın  uğruna. 

Kadınlarımızın  uğruna... 

Ve  biz. 

Onurumuz  uğruna. 

Ve  özgürlüğümüzün... 

Biz,  bu  toprakların  insanları , 

Topluca  intiharı  aradık 
Arkamızda  bir  ateş  bıraktık , 

Hiç  sönmeyecek ..." 

Hepimizin  içinde  yanacağı  bu  ateşi  görebilmek  ve  başka  bir  yaşamı  kurabilmek  dileğiyle! 
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Çekirdek  ailenin  kadını  ezdiğini. 
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için  kötü  bir  çevre  olduğunu,  kadın  cinselliğinin  aşağılanıp 


sınırlandırıldığını  belirtir  Greer.  Ona  göre. 
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ve  benlikçi  olduğu  için  ortadan  kaldırılması  gereklidir. 


Eşitlik  için  değil özgürlük  için  mücadele 


Greer'in  1968-1985  yılları  arasında  yazdığı  makaleler,  "Shakespeare  ve  Delikadın'ın  İç  Çamaşırları: Denemeler  ve  Rastgele  Yazılar"  adıyla  1986'da  yayınlandı.  Ardından  1989'da  "Baba,  Seni  Pek  Tanımıyorduk"  adıyla  yayınlanan  günlüğünde  babasını uzak,  zayıf  ve  şefkatten  yoksun  biri  olarak  tasvir etti.  Kitap,  yazarın  babasıyla  ilişkisindeki  sorunların etkisini  taşıdığı  yolunda  yorumlara  yol  açtı.  1991'de yayınlanan  "Değişim:  Kadın,  Yaşlanma  ve  Menopoz"  isimli  kitabında  menopoz  hakkındaki  hurafeleri  ele  aldı  ve  kadınların  hormon  tedavisinden kaçınmalarını  tavsiye  etti.  Ona  göre,  kadınlar  kendi doğalarından  korkar  hale  getirilerek  kar  amaçlı hormon  tedavisine  yönlendirilmektedirler. 

"The  Female  Eunuch"  kitabının  devamı  niteliğinde  olan  ve  1999  yılında  yayınlanan  "Bütün Kadın"  kitabında  Greer  feminist  harekette  sınırlı  bir gelişme  kaydedildiğini  ifade  ediyor.  Kitabında,  eşitlik  için  değil  özgürlük  için  mücadele  etmek  gerektiğini  savunmaktadır.  Erkekle  eşitliğin  özgürlüğün yerini  tutamayacağını  belirterek,  sahte  eşitliğin  kadını  çifte  tehlikeyle  yüzyüze  getireceğini  ifade  etmektedir.  Ona  göre  eşitlik,  asimilasyon  ve  özgür olmayan  erkeğin  yaşamını  yaşamayı  kabul  etmek anlamına  gelmektedir. 


Bir  maskeleme  çabası  olarak; 
eşitlik  retoriği 


"Kadınların  özgürlüğü  dişinin  potansiyelini  mevcut  erkekte  görmez."  Kendi  kendini  tanımlamak  ve kendi  geleceğini  kendisi  belirlemek  için,  farklılığını ısrarla  vurgulamak  gerektiğini  savunur  ve  özgürlüğü  de  burada  görür.  Eşitlik  retoriğinin  politik  doğruluk  adına  kullanılmasının  aslında  kadının  yediği darbeleri  maskelemek  amacı  taşıdığını  vurgulayarak  bir  avuç  kazanan  için  milyonlarca  kaybeden  yaratan  bir  sistemde  her  yanda  dilsiz  kadınların  sonu gelmez  zorluklar  ve  acılar  çektiklerini,  bunun  için öfkeyi  bilemek  gerektiğini  belirtir. 

Kadın  özgürlüğü  için  mücadele  etmenin  yanısıra Germaine  Greer  Avustralya'nın  Aborjinlere  dönük politikalarını  da  ırkçılık  olarak  tanımlamış,  Avustralya'nın  kendisini  yeniden  Aborjin  tarihi  ve  kültürü içinde  tanımlaması  gerektiğini  savunarak  onlarla ilişkiler  geliştirmiştir.  Ayrıca,  çevre  sorunlarına  duyarlılık  göstererek  Avustralya  yağmur  ormanlarının rehabilitasyonu  için  çaba  sarfetmiştir. 

Germaine  Greer  halen  yaşamakta  ve  çalışmalarını  sürdürmektedir. 


1984  yılında  yayınlanan  "Cinsellik  ve  Yazgı:  İnsan 
Doğurganlığı  Politikası"  kitabında  Greer  Batı'nın "refah  toplumu"ndaki  aile-çocuk  ilişkilerini,  Ortadoğu,  Hindistan  ve  Afrika'daki  ailelerle  karşılaştırıp modern  çekirdek  ailedeki  ahlak  sorunlarını  irdeledi ve  Batı'daki  aile  planlaması  sorunlarına  çözüm aradı.  Greer,  bu  kitabında  da  cinsellik,  doğurganlık ve  aile  konusundaki  Batılı  yaklaşımı  ve  bu  yaklaşımların  dünyanın  geri  kalanına  empoze  edilmesini eleştirmeye  devam  etti.  Hedefinde  bu  kez  de  çekirdek  aile,  cinsel  davranışlara  hükümet  müdahalesi,  kadın  bedeni  ve  cinselliğin  ticarileşmesi  vardı. 
Greer,  Batı'nın  Üçüncü  Dünya  ülkelerinde  doğum kontrolünü  teşvik  etmesinin  altında  ağırlıkta  insanlığın  refahına  dönük  kaygıların  değil,  zenginlerin yoksul  nüfusun  artışı  karşısında  duyduğu  geleneksel  kaygının  rol  oynadığını  savunuyordu.  Bu  tür yaklaşımlar  yüzünden  nüfus  kontrolü  hareketinin daha  başından  bozulmaya  uğradığı  tespitinde  bulunuyor;  gelişmekte  olan  ülkelerin  yaşam  tarzı  ve aile  değerlerini  mahkum  etme  tutumlarına  karşı uyarılar  yapıyordu. 


Avustralya  doğumlu  akademisyen,  gazeteci,  yazar  ve  entellektüel  Germaine 
Greer  20.  yüzyılın  son  yarısında  gelişen ikinci  dalga  feminist  hareketin  en  büyük  seslerinden  biri  olarak  tanımlanmaktadır.  Edebiyat,  feminizm  ve  çevre  üzerinde  yoğunlaştığı  çok  sayıda kitabı  yayınlanmış,  kadın  özgürlüğünü  savunan  düşünceleri  geniş  çevrelerde  yankı  bulmuştur.  Daha çok,  kadınların  ezilmesi  ve  aile  kavramıyla  ilgili  çalışmalarıyla  tanınmaktadır. 

Germaine  Greer  29  Ocak  1939'da  Avustralya-Melbourne'da  üç  çocuklu  bir  ailenin  en  büyük  çocuğu  olarak  dünyaya  geldi.  Babası  Eric  Reginald Greer  Güney  Afrika  doğumlu  bir  gazete  reklam temsilcisi,  annesi  Margaret  Mary  Lafrank  ise  kadın şapkacısıydı.  Annesi  Asperger  Sendromu  denilen sosyal  beceri  yetersizliğine  yol  açan  bir  hastalıktan muzdaripti  ve  Germaine  bundan  dolayı  annesiyle ilişkilerinde  zorluklar  yaşıyordu.  Bu  nedenle,  18  yaşına  geldiğinde  evi  terk  etti. 

Katolik  inancını  terk  ediş 

Germaine  1943  Şubat'ında  katolik  bir  okulda başladığı  ilk  öğrenimini  değişik  okullarda  tamamladı.  1952  yılında  rahibelerce  yürütülen  bir  manastır  kollejinde  burslu  okuma  hakkı  kazandı.  Bir  okul raporunda  hakkında,  "ele  avuca  sığmaz  ve  araştırmaları  ile  kompozisyonlarında  bir  dediği  öbürünü tutmaz"  olduğu  ifade  edilmiştir.  Germaine,  okulu bitirdikten  bir  yıl  sonra  rahibelerin  Tanrı'nın  varlığı hakkında  söylediklerini  ikna  edici  bulmadığı  için  katolik  inancını  terk  etti.  1956  yılında  Melbourne  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesi'nde  öğrenimine başladı,  1959'da  İngilizce  ve  Fransızca  dilleri  ile edebiyat  dalından  mezun  oldu. 

Üniversite'den  mezun  olduktan  sonra  Greer Sydney'e  gitti  ve  orada  "Sydney  Push"  olarak  ad¬ 


landırılan,  çeşitli  mesleklerden  sanatçı  ve  entelektüellerin  oluşturduğu  solcu  çevreyle  ilişkilendi.  Ayrıca  "Sydney  Libertarians"  olarak  adlandırılan anarşistlerle  de  ilişki  kurdu. 


Kadın  eğitim  kolejine  gider 


Öğretim  görevlisi  olarak  ilk  eğitim  verdiği  yer, 
1963  yılında  romantik  şiir  dalında  kendisine  birinci 
dereceden  bir  hümaniter  bilimler  master  derecesi kazandıran  Sydney  Üniversitesi  oldu.  Tezini,  "The Development  of  Byron's  Satiric  Mode"  başlığıyla hazırlamıştı.  Bu  tezi  ona  burs  kazandırdı  ve  o  bu bursunu  doktora  tezini  hazırlamak  için  kullandı.  Bu amaçla  1964  yılında  yalnızca  kadınlar  için  eğitim veren  bir  kollej  olan  Cambridge-Nevvnham  Colle- ge'a  gitti.  Burada  Ekim  1964'de  öğrencilerin  tiyatro 
grubu  "The  Cambridge  Footlights"e  katıldı.  1965 
yılında  gruba  tam  üye  olarak  kabul  edilen  ilk  kadın oldu.  1969'da  doktorasını,  "Shakespeare'in 

İlk  Komedilerinde  Evlilik  ve  Aşk  Ahlakı"  başlıklı  teziyle  kazandı. 

Greer  1968-1972  yılları  arası  Warwick  Üniversitesi'nde  yardımcı  doçent olarak  çalıştı.  1968'de  üniversite  mezunu  bir  müteahhit  olan  Paul  du  Feu ile  ilk  ve  tek  evliliğini  yaptı.  Kısa  bir flört  döneminden  sonra  bir  tefeciden alınan  yüzükle  evlenen  çiftin  evliliği yalnızca  birkaç  hafta  sürdü. 


Kadına  ve  cinselliğe  dönük geleneksel  yargıları  sorgular 


Sydney'de  bir  partide  AvustralyalI  yazar  Richard Neville  ile  tanışan  Greer  onun  sahibi  olduğu  Oz Magazin'de  yazmaya  başladı.  Bir  yer  altı  dergisi olan  ve  1960'ların  sistem  karşıtı  hippi  kültürünü yansıtan  Oz  Avustralya'da  başladığı  yayın  serüvenini  bir  dönem  de  İngiltere'de  sürdürmüş  ve  sistem mahkemelerinde  yargılanmıştı.  Dönemin  sistem karşıtı  seslerinden  biri  olan  Oz  Magazin'de  Greer de  kadına  ve  cinselliğe  dönük  geleneksel  yargıları sorgulayan  bir  köşe  yazarıydı.  "Private  Eye"  adlı  bir başka  dergide  ise  bahçecilik  üzerine  yazılar  yazıyordu.  Aynı  şekilde,  kurucularından  biri  ve  editörü olduğu  Amsterdam'ın  yer  altı  dergilerinden  "Suck" de  yazdığı  dergilerdendi. 

Ekim  1970'de  basılan  kitabı  "İğdiş  Edilmiş  Kadın" birçok  dile  çevrilerek 

dünya  çapında  en  çok  satılan  kitaplardan  biri oldu  ve  onun  tanınmasını  sağladı.  Kadın  düşüncesini  sınıfsal  bir  temelde  ele  alan  ilk  kitaplardan  biri 


olan  "İğdiş  Edilmiş  Kadın",  feminizmi  besleyen  ana kaynaklardan  biri  haline  geldi.  Kitabında  Greer, kenar  mahalleli,  tüketici,  çekirdek  ailenin  kadını  ezdiğini  ve  yaşam  enerjisini  körelttiğini,  kadınların toplumda  alt  roller  üstlenmeye  koşullandıklarını, bunun  da  erkeklerin  kadın  olmanın  gereklerine dair  fantazilerinin  bir  sonucu  olduğunu  savunuyordu.  Bundan  yola  çıkarak,  kadınlık  ve  dişilik  kavramlarına  yüklenen  anlamların  sıkıca  irdelenmesi ve  yeniden  oluşturulması  gerektiğini  dile  getiriyordu.  Ayrıca,  çekirdek  ailenin  kadınlar  ve  çocukların  yetiştirilmesi  için  kötü  bir  çevre  olduğunu, kadın  cinselliğinin  aşağılanıp  sınırlandırıldığını  belirtiyordu.  Ona  göre,  modern  çekirdek  aile  çok küçük,  kendi  kendine  yeten  ve  benlikçi  olduğu  için ortadan  kaldırılması  gerekir. 


Erkeklerin  kadına  düşmanlığı  sabittir 


Greer,  kadınların  erkeklerin  onlardan  ne kadar  nefret  ettiklerini  ve  ne  kadar  kendi kendilerinden  de  nefret  etmelerinin  öğretildiğini  anlamadıklarını  ifade  ediyordu  bu  kitabında:  "Erkeklerin kadınlara  düşmanlığı  sabittir;  bütün  erkekler  zaman  zaman  bütün kadınlardan  nefret  eder; 
bazı  erkekler  bütün  kadınlardan  her  zaman  nefret ederler;  bazı  erkekler  bazı kadınlardan  her  zaman  nefret  eder.  Maalesef  kadınlar  bir  türlü  erkeklerden  nefret  edemezler, çünkü  onları  zaman  zaman  karınlarında  taşırlar." 

Ona  göre;  kız  çocukları  onların  kontrol  altına alınmasını  sağlayan  kurallar  öğretilerek  daha  çocukluktan  itibaren  kadınsılaştırılıyor,  daha  sonra yetişkin  kadınlığın  kalıplarını  benimsediklerinde  de kendi  bedenlerinden  utanma  duygusuna  kapılarak doğal  ve  politik  otonomilerini  yitiriyorlar.  Sonuç  ise; güçsüzlük,  izolasyon,  sınırlandırılmış  bir  cinsellik  ve mutsuzluk  oluyor.  Çoğu  kadının  gözardı  ve  izole edilmesi  onların  konuşma  yapmakta  güçsüz  kaldıkları  anlamına  gelirken  eşleriyle  iletişimlerinin önemli  bir  kısmını  ise  sürüp  giden  güç  savaşı  oluşturuyor.  Greer'e  göre,  kadınlar  kendi  bedenlerini tanımalı  ve  benimsemelidirler,  bekarlık  ve  tek  eşliliği  bırakmalıdırlarlv 

Germaine  Green,  1979  yılında  ikinci  kitabı; "Engelli  Yarış:  Kadın  Ressamların  Servetleri  ve  İşleri" ni  yayınladı.  Kitap, 19.  yüzyılın  sonuna  kadarki  kadın  ressamları  konu  ediniyor  ve kariyerleri  belgelenmemiş  daha  birçok  kadın  sanatçı  olduğunu  ileri  sürüyordu. 
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Dökme  duvar  ve  kaçınılmaz  hüsran:  Molozlaşma 


Einstein  demiş  ki,  "Kadınlar,  erkeklerle değişeceklerini  ümit  ederek  evlenirler. 
Erkekler  ise  kadınlarla  değişmeyeceklerini.  Böylece  her  biri  kaçınılmaz  hüsrana  uğrar."  Einstein'ın  deneyimleyerek  ifade  ettiği  bu söz  üzerine  söz  söylemek  belki  göreceli  olarak 
ayıp  olabilir.  Fakat  düşünsenize  Einstein'ın  62 
yıl  önce  bilimsel  olarak  deneyimlediği  şeye  siz de  yaşanan  toplumsal  hüsran  deneyimleri  üzerinden  ulaşıyorsunuz.  Bu,  bu  büyük  bir  heyecan.  Bir  şeyleri  yıllar  sonra  yeniden  keşfetmek. 
Üstelik  de  Einstein  ile  aynı  keşifte  bulunmak?!? 
Şu  an  tek  amacım  bu  keşife  daha  "çukur"  bir bakış  açısı  kazandırmak.  Buna  kuyu  da  diyebiliriz.  Gerçi  kimi  kuyuların  dibi  yoktur,  kimi kuyulara  da  ışık  tutmazsanız  dibini  göremezsiniz.  O  yüzden  kazılmış  toplumsal  bir  kuyuya dalmak  öyle  sanıldığı  kadar  kolay  değil.  Çünkü kadının  da  erkeğin  de  kendini  deneyimlediği bir  toplumsal  "çukur",  "bataklık"  ya  da  "girdaptan"  söz  ediyoruz.  Yani  zorlu  bir  alan... 

Olay  şu;  Einstein,  "kadınlar,  erkeklerle  değişeceklerini  ümit  ederek  evlenirler"  diyor.  Bu doğru.  Ama  püf  nokta  şu;  kadınlar,  erkeklerin kendiliğinden  değişeceklerini  değil,  kendilerinin  erkekleri  değiştireceğini  düşünürler.  Neden?  Çünkü  kadın  sevgisinden  emindir  ve  bu sevginin  yarattığı  sihir  ile  erkeğin  değişeceğini düşünür,  ümit  eder.  Erkekler  ise  evlendiklerinde  değişeceklerinden  korktukları  için  bir ömür  boyu  kadın  karşısında  "duvar"  olmayı tercih  ederler.  Bu  durum  bazen  "kalas", "kazma",  "ayı"  ya  da  "öküzlük"  ile  kıyaslansa da  durum  aslında  "dökme  duvar"  olma  durumudur.  Dolayısıyla  kadın  gelip,  gidip  bu "dökme  duvara"  çarpıyor.  Malum  duvarın  bükülme,  eğilme  ya  da  esneme  gibi  bir  yapısı  olmadığından  geriye  kırılma  ve  yığılma  kalıyor. 
İşte  bu  noktada  hüsran  yaşanıyor.  Hüsran  nedir?!?  Moloza  dönüşme  durumudur. 

Dolayısıyla  5  bin  yıl  boyunca  yaratılan  kadınlık  ve  erkeklik  rollerinde  tüm  kucaklaşmalarda  yaşanan  hüsranın  aslında  bir  "molozlaşma"  hali  olduğunu  anlatmak  atomu yeniden  ve  yeniden  parçalamaktan  daha zordur. 

Hüsranaltı  kaç  parçacık  var biliyor  musunuz? 

Düşünebiliyor  musunuz,  atom  parçalanmış ve  sayısız  atom  altı  parçacık  keşfedilmiş  durumda.  Ama  ya  hüsran?  Hüsranaltı  kaç  par¬ 


çacık  var  biliyor  musunuz?  Tabi  ki bilmiyorsunuz.  Ne  yaşanan  hüsran  matematiğe  vurulabilir ne  de  yığılıp  kalan  toplumsal molozu  bir  anda  ayrıştı  ra  bil  irsiniz.  Acı  olan  ne  biliyor  musunuz?  Hepimizin  bu  toplumsal moloz  yığınının  altında  kalmış olduğumuzun  farkında olmayışımız.  Şu  zihniyete  bir  bakın;  "And  olsun  ki,  taciz  ve  zinanın  nedeni  kadınlardır."  Hadi oradan.  Öyle  bir  söylüyor  ki, sanırsın  kadın  bunu  kendi kendine  yapıyor.  Şimdi  bir  şey diyeceğim  okuyucuya  ayıp  olacak. 
"Makyaj  yaparak  ve  parfüm  sürerek  evden  çıkan  kadınlar  sadakatsizdir."  VVııışş,  neden  ölmedin  sen?!?  Moloza  bak...  Peki  cümledeki hüsranı  görüyor  musunuz?  Taciz  ve  tecavüze bulduğu  gerekçeye  bir  bakın:  Makyaj  yapmak, parfüm  sıkmak...  Bunu  yapan  da  sadakatsizdir ve  sadakatsiz  olanlara  tecavüz  etmek  bir  erkeğin  hakkıdır.  Dine  uygun  olsun  diye  bir  de yemin  etmiş,  "And  olsun  ki..."  Tükürsünler  yeminine!  Bunu  söyleyen  Suudi  bir  din  adamı. 
Sözünü  ettiği  kadınlar  ise  tesettür  içindeki  kadınlar.  Aynı  cümlenin  bir  benzerini  bir  kaç  yıl önce  AKP-Erdoğan  faşizmi,  politik  kadınlar  için söyledi.  "Dekolte  giyen  kadınlara  tabi  ki  taciz ve  tecavüz  edilir"  denildi.  Peşi  sıra  dil,  emziren kadınlardan  hamile  kadınlara  kadar  uzadı.  Tecavüz  sonucu  oluşan  hamileliklere  de  devlet el  koydu.  İş  büyüdü.  Kadınlar  sokakta,  otobüste,  parkta  saldırıya  uğradı. 

"Kamu  Güvenliğini  Tehdit  Timi" 

Din  adamları,  kadınlar  için  "sen  dekolte  giyinirsen  bu  tür  çirkinliklerle  karşılaşman  sürpriz  olmayacaktır"  dedi.  Ben  sana  bir  sürpriz yapardım  ama,  neyse...  Umarım  bu  'neysedeki'  hüsranı  görebiliyorsundur.  "Tahrik  ettik¬ ten  sonra  sonucundan  şikayet  etmen  makul değildir"  diye  de  devam  ediyor  din  adamı  olacak  zat.  Yani  sen  hak  ettin  diyor.  Zaten  diyanet işi  genişletip,  "babanın  öz  kızına  şehvet  duyması  haram  değildir"  demesinden  sonra  ülkede  birden  bire  diyaneti,  AKP'yi,  Erdoğan'ı savunan  "ahlakçılar"  peydahlandı.  Şimdilerde ülkede  bunlara  "KGT;  yani  Kamu  Güvenlik Timi"  diyorlar.  Tabi  biz  buna  "Kamu  Güvenliğini  Tehdit  Timi"  de  diyebiliriz.  Ki,  bütün  ka¬ 


pılar  oraya  çıkıyor.  Ama  şunu  net  söylemeliyim  ki,  hamile  ya  da  emziren  bir kadına  saygı  duymayanların  bu  hayatta  yeri  yoktur.  Çünkü  emzirmek  ve  doğurmak  kutsal  bir  eylemdir.  İkisine  de  dil  uzattınız  mı, siz  artık  haramzadesinizdir,  lanetlisinizdir  ve  tabi  ki  de  bu  lanetinizde boğulacaksınız.  Hamile  bir  kadının  dışarı  çıkmasını  günah  sayanlar,  sağlıksız  çocukların  doğmasına  neden  olurlar.  Bu  dünyaya sağlıksız  çocukların  doğmasına  neden  olanlara  ise  lanetli  denir.  Tıpkı Frankenstein  gibi  lanetli... 

Ülkeye  sapıklar  el  koymuş 

Şu  mentaliteye  bir  bakın;  biri  tesettürlü  kadın  için  makyaj  ve  parfümün,  öbürü  ise  dekoltenin  taciz  ve  tecavüze  "davetiye"  çıkardığını  ve  kadının  bunu  hak  ettiğini  söylüyor. 
Sonra  da  çıkıp  kadınlara,  "durum  sandığınız gibi  değil"  diyorlar.  İnanın  bunlar  durumun sandığınız  gibi  olmadığını  söylüyorsa,  durum tıpa  tıp  ve  de  aynen  sandığınız  gibidir.  Ülkeye sapıklar,  tecavüzcüler  el  koymuş...  Yeni  namus bekçileri  de  "KGT"  denilen  lanetliler.  Hüsran budur  işte.  Gel  de  hüsranaltı  kaç  parçacık  olduğunu  çöz,  çözebilirsen!?! 

Başa  dönecek  olursak;  evlilik,  erkekleri  dönüştüren  ya  da  değiştiren  bir  kurum  değildir  ve asla  da  sadakatini  belirlemez.  Erkekler  evlenirler  ve  eşlerinin  kendilerine  yeminle  bağlanmasını  sağlamak  için  yüzükle  kelepçelerler. 
Üstelik  de  köleleştirdiği  kadınla  yaşadığı  sürece asla  değişmeyeceklerini  umarlar.  Ama  değişirler.  Ve  kadınlar  köle  oldukları  sürece  onlar da  asla  özgürleşemezler.  Kendi  yarattıkları  taciz ve  tecavüzün  kurbanları  olurlar.  İşte  bir  diğer hüsran  da  buradadır.  Yani  erkek,  yine  bir  erkeğin  yaşattığı  tecavüz  sonucu  varlık  gösterdiği sürece  hüsran  kaçınılmazdır.  Sonuç;  "dökme duvar"  ve  molozlaşmadır.  Peki  bu  bir  kader mi?  Tabi  ki  değil.  Tüm  bunlar  erkeğin  özgür olduğunu  sanma  salaklığından  gelmektedir. 
Salın  kendinizi,  bırakın  hayat  sizi  biraz  özgürlükle  yoğursun.  Değişmekten  korkmayın.  Emin olun  özgürlük,  kölelikten  daha  korkutucu  değildir.  Özgürlüğe  olan  yatkınlığınızı  kölelik  alışkanlıklarınıza  kurban  etmeyin.  Yani  demem  o ki,  hüsranlı  hayatın  dökme  duvarından  geriye kalan  moloz  olma.  Hayata  karşı  "duvar"  olmanın  bir  alemi  yok! 
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Soldan  Sağa: 

1-  Politika,  ekonomi,  kültür  vb.  alanlarda  belirli  bir  süredeki  etkinlik  dönemi  /  koyun,  keçi sürüsü,  2-  İranlı  /  Sümer  mitolojisinde  su  tanrısı  /  salgın,  3-  eşi  ölmüş  veya  eşinden  boşanmış  kadın  veya  erkek  /  imtiyaz,  4-  atardamar /  bön,  avanak,  5-  bezginlik  anlatan  bir  söz  / özellikle  elips  gibi  iki  simetri  ekseni  olan  kapalı eğrinin  oluşturduğu  şekil,  6-  ayaklı  fener  /  ilaç /  küçük  bitkiler,  7-  acıklı,  trajik  /  zaman,  çağ, 8-  Şili'de  bir  ailenin  üç  kuşağı  şahsında  Şili'de yaşanan  70  yıllık  süreci  ustalıkla  anlatan  Isabele  Allende'nin  romanı  /  haykırma,  9-  ebegümecigillerden  bir  bitki  türü  /  üzeri  emayla kaplanmış  olan,  10-  başa  baş,  eşit  /  bir  tür türlü  çörek,  1 1  -  insanın  davranışlarının  temelini  oluşturan  cinsel  içgüdü,  12-  Kapatılan Özgür  Gündem  Gazetesi  Yayın  Danışma  Kurulu üyeliğinden  dolayı  yargılanan  Türkiye'nin  tanınmış  bir  fizikçi  ve  yazarı  /  büyüklük,  13- Mısır  mitolojisinde  güneş  tanrısı  /  içinde  bulunduğu  ortamdan  başka bir  dünyaya  veya  havaya geçme /matematikte  kullanılan  bir  cetvel  türü,  14- utanma  duygusu  /  boks vb.  spor  karşılaşmalarında devrelerden  her  biri /hafif karşıtı,  15- kendisini  olduğundan  büyük  gösterip böbürlenme  /  Kürtçe'de nohut /alkollü  bir  içki. 


Yukarıdan  Aşağıya: 

1-  Bir  tatlı  çeşidi/  yiyecek ve  içeceklere  hoş  koku  ve tat  vermek  için  kullanılan maddeler,  2-kabakgillerden  bir  meyve /onbaşı  ve çavuşlara  verilen  genel  ad 
/epilepsi,  3-  Gönül  Yarası 


filmindeki  rolüyle  En  İyi  Kadın  Oyuncu  Ödülü alan  sanatçı,  4-  prometyum'un  simgesi  /  bir uzvumuz  /  yeni  bir  güç,  umut  verme  /  güzel koku,  5-  İslam  inancına  göre  cennet  ile  cehennem  arasında  bir  yer  /  Kürtçe'de  beden  /  rütbesiz  asker,  6-  üflemeli  bir  çalgı  /  yaradılış,  öz nitelik  /  üsteleme,  7-  Horasan  Kürtleri'nin sahip  olduğu  eski  ve  köklü  bir  inanç  /  bir  nota /  deoksiribonükleikasit'in  kısaltması,  8-  Kürtçe bir  kadın  ismi  /  su,  ağaç  veya  taşların  üzerinde yetişen  bitkilerin  ilkel  yapıdaki  örneklerine  verilen  ad,  9-  kraliçe  /  tanrı  tarafından  ödüllendirileceğine  inanılan  davranış  /  İngilizce'de hayır,  10-  üzerine  açıklama  kâğıtları  tutturmak  için  hazırlanmış  levha  /  bir  yaylı  çalgı  aleti /  takım'ın  kısaltması,  1 1-  yiğit,  delikanlı  /  boy pos,  endam,  12-  Kürtçe  adı  Semsur  olan  ilimiz /  eski  dilde  su  /  mizaç,  karakter,  13-  birinin, işini  görmesi  için  yetki  verdiği  kimse  /  parlak kırmızı  renk,  14-  amerikyum'un  simgesi  /  etrafı  sularla  çevrili  kara  parçası  /  türkü,  15- uyan,  saygı  gösteren  /  müzikli  tiyatro  eseri. 
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Migren  nedir? 


Birçok  insanın  şikayetçi  olduğu  Migren,  otonom  sinir  sisteminde  disfonksiyon  sonucunda  meydana  gelen  bir  hastalık  türüdür. 
Migren,  tarih  öncesi  çağlardan  beri  bilinmekte  olan, sürekli  olarak  ve  nöbetler  halinde  kendini  baş  ağrısı oluşturarak  gösteren  bir  hastalıktır.  Birçok  baş  ağrısı çeşidi  içerisinden  migreni  ayırmak  önemli  olacaktır. 
Migrende  baş  ağrısı  tipik  olarak  nöbetler  halinde oluşur.  Migren  başlangıçta  tedavi  edilmezse  birkaç saat  içerisinde  en  şiddetli  halini  alır.  Migren  ağrıları 
4  ile  72  saat  kadar  devam  eder  ve  kendiliğinden 
biter.  Migren  tipi  baş  ağrıları,  günün  her  saatinde başlar  ama  sıklıkla  sabah  saatlerinde  belirir.  Migren ataklarında  bulantı  oluşumu,  kusma,  baş  dönmeleri, ışık  ve  sese  karşı  hassasiyet,  ruh  halinde  meydana gelen  değişiklik,  çeşitli  nörolojik  değişiklikler  yani görme  kaybı  meydana  gelmesi,  belirli  bölgelerde uyuşukluk,  kısmi  felç  meydana  gelmesi,  konuşmada bozulma  gibi  belirtilerle  baş  ağrısına  eşlik  edebilir. 

Migren  çeşitleri 

Basit  Migren: 

Migren  hastalarının  %75'inde  basit  migren  görülmektedir.  Aurasız  migren  atakları  (4-72  saat  süren 


ataklarla  kendini  gösteren  tekrarlayan  başağrısı) 
meydana  gelir.  Bu  migren  belirtisi  daha  çok  kadınlarda  görülür. 
Tek  veya  çift  taraflı  baş  ağrısı  oluşturur.  Kusma  belirtisi  kısmidir. 


Klasik  Migren: 

Auralı  migren  atakları  sıktır.  Migrenli  hastaların  %10'unu  klasik  migren oluşturur.  Çocukluktan  itibaren  ergenlik  çağlarıyla  başlar.  İlk  migren atağı  40  yaşından  sonra  meydana  gelir.  Ataklar  2-5 saat  kadar  sürer.  Kişinin  görme  alanında  hassasiyet meydana  gelir.  Hasta  boşluk  olan  yeri  hissedemez. 
Başın  tek  tarafı  ağrı  oluşturur.  Bulantıyla  birlikte  oluşan  kusma  belirtilere  eşlik  eder. 

Migren  baş  ağrıları  başlamadan  önce  meydana gelen,  sıklıkla  görme  alanında  sorunlar  oluşturan, bazı  sinirsel  belirtilerdir.  Diğer  migren  çeşitleri  ise nadir  olarak  görülür. 

Baş  ağrısız  auralı  migren: 

Uzun  süre  zarfında  auralı  migren  oluşan  bir  kişide 


zamanla  baş  ağrısı  meydana  gelir  ya  da  baş  ağrısında  azalma  olur. 

Baziler  migren: 

Bilinen  migrenin  yanı  sıra  cümle kurmada  güçlük,  baş  dönmesi,  çift  görme, kulakta  çınlama  ve  dengesizlik  oluşumu  gerçekleşir. 

Hemiplejik  migren: 

Hem  auralı  olan  migren  olarak  hem  de  kollarda  ve bacaklarda  dahil  vücudun  tüm  bölümlerinde  kas güçsüzlüğü  oluşur  ya  da  felçlik  meydana  gelir.  Bu  belirtiler  migren  atağı  süresince  devam  eder. 

Status  migrenozus: 

3  günden  daha  fazla  süren  migren  atakları  olarak 
gelişir.  Boyun  ve  omuzdaki  kasların  kasılmasına  bağlı olarak  meydana  çıkar. 

Retinal  migren: 

Baş  ağrısıyla  birlikte  gözde  oluşan  görme  bozukluğudur.  Kısa  süreli  olarak  belirti  gösterir.  Göz  muayenesinde  herhangi  bir  bulguya  rastlanmamaktadır. 

Oftalmoplejik  migren: 

Baş  ağrısı  oluşumu  ve  gözün  hareketlerini  kontrol  eden  sinirlerin  bir  kısmında  felç  oluşumuyla beliren  migren  türüdür. 


Migren  belirtileri 

•  Yorgunluk  belirtilerinin  sürekli  olarak  seyretmesi, 

•  Işıktan  ve  sesten  sürekli  olarak  rahatsız  olma, 

•  Kaslarda  oluşan  ağrı  belirtileri, 

•  Mide  bulantısı  oluşması,  kabızlık  ve  ishal  oluşumu, 

•  Sıklıkla  oluşan  susuzluk  belirtisi,  idrara  sık  aralıklarla  çıkma, 

•  Huzursuzluk  oluşması,  üzüntü  gibi  belirtiler migren  atağının  belireceğini  gösterir. 

Migren  tedavisi 

Dünyanın  her  yerinde  konuyla  ilgilenen  uzman  hekimler,  migren  hastalığı  için  çare  olabilecek  yöntemler  aramakta  ve  hastaları  daha  rahat hissettirebilecek  ilaçlar  üretmeye  çalışmaktadırlar. 

Eğer  bir  birey  çok  sık  migren  atağı  geçiriyorsa,  bu kişinin  ağrılarını  hafifletmek  adına  doktorlar  ilaç  tedavisini  uygun  görmektedirler.  Böylelikle  doktorun uygun  gördüğü  doz  ve  zamanlarda  kullanılan  ilaçlar, hem  migrenin  ataklarını  azaltmakta  hem  de  geçirilen  atakların  şiddetini  düşürebilmektedir. 

Bunun  dışında  migren  ilaç  tedavisinin  yanında farklı  tedavi  yolları  da  bulunmaktadır.  Örneğin  hipnoz  uygulaması  ya  da  akupunktur  uygulaması  migren  hastalığını  kontrol  altına  almada  etkili  yöntemler olmaktadırlar. 


Vajinal  enfeksiyon  neden  oluşur? 


Kadınlarda  oldukça  sık  rastlanan  vajinal akıntı,  kaşıntı  ve  yanma  gibi  şikayetler  genellikle  genital  bölgede  meydana  gelen bakteri,  virüs  ve  mantar  enfeksiyonlarından  kaynaklanır.  Bu  tür  enfeksiyonlara  neden  olan  mikroorganizmaların  bir  kısmı  da  vajinanın  normal  florasında meydana  gelen  değişikliklere  bağlı  olarak  enfeksiyon oluşturur.  Tedavi  edilmediğinde  ise  kişiye  rahatsızlık verecek  boyuta  ulaşır  ve  tekrarlayabilir. 

Enfeksiyon  nedenleri? 

Vajinal  enfeksiyon  daha  çok  yaz  aylarında  görülür. 
Yazın  hava  sıcaklığının  yükselmesiyle  beraber  genital bölgenin  nemli  kalmasına  bağlı  olarak  vajinal  mantar enfeksiyonu  artar.  Çoğu  kez  vajinada  normal  olarak bulunan  mantarlar,  vajen  florasında  oluşan  değişiklikler  sonucu  aktif  hale  gelir  ve  enfeksiyon  gelişebilir. 
Nemli  kalmasına  sebep  olan  sentetik  çamaşırlar,  dar pantolonlar  da  mantar  enfeksiyonunu  artırır.  Havuz sonrası  bu  şikayetler  biraz  daha  artar.  Nedeni;  havuzdan  mantar  bulaşması  değil,  havuz  suyundaki  klorun, vajen  florasındaki  yararlı  bakterileri  öldürmesi  sonucu  var  olan  mantar  sporlarını  aktif  hale  getirmesi. 

Diğer  nedenleri  ise;  antibiyotik  kullanımı,  hamilelik,  şeker  hastalığı  ve  bağışıklık  sisteminin  baskılanmasına  neden  olan  birtakım  hastalıklar  da  riski  artırır. 


Enfeksiyon  çeşitleri 

Bakteriyel  vajinozis:  Bakteriyel  vajinozis,  vajinada  meydana  gelen  akıntı  şeklinde  kendini  göstermektedir.  Vajinada  meydana  gelen  akıntılar  o bölgede  bakteri  birikmesi  sonucunda  meydana gelir.  Vajina  bölgesinde  büyüyen  bakteriler  ise  zamanla  büyüyerek  Bakteriyel  vajinozis  hastalığını meydana  getirir.  Anne  adaylarında  en  fazla  ortaya 


çıkan  enfeksiyondur.  İnce  kıvamda,  gri,  homojen, balık  kokusunu  andıran  akıntıyla  ortaya  çıkar. 

Mantar  enfeksiyonu:  Vajinal  mantar  enfeksiyonu her  4  kadından  3'ünün  en  az  bir  kere  karşılaştığı  yaygın  bir  enfeksiyon  türüdür;  vajinada  bölgesel  yanma, kaşınma,  alışılmadık  yoğun  beyaz  bir  akıntı,  sık  idrara çıkma  gibi  belirtileri  bulunmaktadır.  Sağlıklı  bir  vajinada  bazı  bakteri  ve  maya  hücreleri  bulunur.  Ancak, 


bakteri  ve  mantar  dengesi  değiştiğinde,  maya  hücreleri  çoğalabilir  ve  enfeksiyona  neden  olur.  Stres, gebelik,  bağışıklık  sistemini  etkileyen  hastalıklar,  antibiyotik  kullanımı,  bazı  doğum  kontrol  hapları,  yanlış  hijyenik  ürün  ve  iç  çamaşırı  kullanımıyla  oluşur. 

Vajinit  enfeksiyonu:  Tedavi  şekli  doktorun önerdiği  vajinal  fitiller,  kremler  ve  ağızdan  alınan ilaçlar.  Uygulanan  tedaviyle  sıkıntılar  1-2  gün içinde  geriler.  Hamilelerin  yüzde  25'inde  görülür. 
Kötü  kokulu,  bol  köpüklü,  sarı  renkli  akıntıya  kaşıntı  eşlik  eder.  Anne  adayında  vajinit  saptanırsa hemen  tedavi  edilmeli,  ayrıca  eşleri  de.  Bebeğin suyunun  erken  gelmesi  ve  erken  doğum  riskini artırabilir. 

Nasıl  korunmalı? 

Sentetik  çamaşırlar  ve  dar  kıyafetler  giymeyin.  Pamuklu  ve  rahat  iç  çamaşırlarını  tercih  edin.  Günde  iki kez  çamaşır  değiştirin.  Çamaşırları  deterjan  değil,  sabunla  yıkayın  ve  kızgın  ütüyle  ütüleyin.  Genital  bölgenin  temizliği  için  normal  sabun  kulanın,  parfümlü kozmetik  ürünleri  kullanmayın.  Bu  bölge  için  özel  üretilmiş  sabunlarla  temizleyebilirsiniz.  Havuz  sonrası ıslak  mayo  ve  bikiniyle  oturmayın.  Havuz  sonrası  klordan  arınmak  için  mutlaka  duş  alın.  Tekrarlanan  enfeksiyonlarda  mutlaka  uzman  doktora  başvurun. 


Pratik  öneriler 


□  Izgara  ya  da  fırında  pişirdiğiniz  etlerin  daha  yumuşak  olması  için  pişirmeden  birkaç  saat  önce mayonezde  bekletin. 


□  Doğradığınız  çiğ  soğanın  tazeliğini  kaybetmemesi için  muhafaza  ettiğiniz  tabak  ya  da  kabı  tuzlayın. 


YEMEK  TARİFİ 


Köfteli  patlıcan  kebabı 


Hazırlanış!  Malzemeler 


Patlıcanları  fırında  közleyin.  Sonra 

patlıcanları  soyun.  Soğanı  ince  ince kıyın. 

Köfte  malzemelerini  bir  kabın  içerisinde  iyice  yoğurun. 

Streç  film  serin  üzerine,  hazırladığınız  köfte  harcından  alın  köfteyi  yayın. 

Közlediğiniz  patlıcanları  yerleştirin ve  patlıcanı  streç  fi I m I i  köfteyle  sıkıca sarın. 

Patlıcanları  fırın  tepsisine  dizin. 

Biraz  yağ  gezdirin. 

Köfteler  pişene  kadar  fırında  tutun. 

Sonra  isteğe  göre  üzerine  domates sosu  gezdirebilirsiniz.  Afiyet  olsun.. 


O  6  adet  orta  boy patlıcan 

O  Köfte  harcı  için 
600  gr.  yarım  yağlı 
kıyma 

O  1  adet  orta  boy soğan 

O  2  yemek  kaşığı galeta  unu 

O  Tuz,  karabiber, kırmızıbiber 


□  Kıyafetinizdeki  mürekkep  lekelerinden  el  dezenfektan  jeli  yardımıyla 

kurtulabilirsiniz 

□  Avokado’yu  kestikten  sonra  kararmasını  önlemek  için yanında  sarımsak  ile muhafaza  edin 

n  Soğan  doğrarken sakız  çiğnerseniz  gözlerinizin  yanmasından  kurtulabilirsiniz 

n  Bir  kase  su  ve  sirke  karışımını  5  dakika  mikrodalgada ısıtın.  Buhar  kir  kalıntılarını  çözecektir. 


□  Perde  ve  tüllerinizin  ilk  günkü beyazlıklarına  kavuşmasını  istiyorsanız,  yıkama  suyunun  içine  iki  yemek kaşığı  toz  şeker  ekleyin.  Sonra  farkı  göreceksiniz. 


D  vitamini,  kalsiyum  ve  fosforun  sindirim yollarında  kullanımı  ve  emilimi  ile  özellikle çocuklarda  büyüme  için  gerekli  bir  vitamindir.  Kas  zayıflığına  karşı  vücudu  korur,  kalp  atışının  düzenlenmesinde  etkilidir,  bağışıklık  sistemini kuvvetlendirir,  tiroit  fonksiyonları  ve  normal  kan pıhtılaşması  için  gereklidir. 

Özellikle  bağırsak  dokularındaki  epitel  hücrelerde kalsiyum  emilimine  yardım  eden,  kalsiyum-bağlayıcı proteinlerin  oluşumunu  artırır.  Vücuda  besinler  yoluyla  Provitamin-D  şeklinde  alınır.  Güneş  ışınlarının etkisiyle  deride  D  vitaminine  dönüşür.  Kuvvetli kemik  ve  dişler,  bu  vitaminin  kalsiyumu  buralara yerleştirmesiyle  olur. 

Yapılan  araştırmalarda,  obezite  hastalarının  vücutlarındaki  D  vitamini  oranının,  diğer  kişilere  oranla daha  az  olduğu  tespit  edildi.  Yeme  alışkanlığı  ve  genetiğin  obezitede  rol  oynadığını,  yürümek  ve  koşmak  gibi  fiziksel  etkinliklerin  kiloyu  dengeleyerek  D vitamini  eksikliğinin  oluşmasına  engel  olacağını  unutulmamak  gerekir. 

D  vitaminini  nasıl  karşılarız? 

D  vitamini,  hem  güneş  ışınlarından  hem  de  vitamin  takviyesiyle  elde  edilebiliyor.  D  vitamini  seviyesi 


normalin  üstünde  veya  altında  olan  çocuklarda  raşitizm,  yetişkinlerde  kemik  yumuşaması  ve  erimesi gibi  durumlar  görülebiliyor. 

Güneşe  maruz  kalınan  süre,  mevsim,  yaş,  cilt  tipi vücudumuzun  D  vitamini  üretimini  etkiler.  Güneş koruyucu  kullanmadan  güneşlenmek  D  vitamini  seviyesi  için  bir  çözümdür.  Yazın  15-20  dakika,  kışın  her fırsatta  güneşten  faydalanmak  gerekir. 

Dikkat  edilmesi  gereken  diğer  bir  nokta  da  güneşlendikten  sonra  en  az  45  dk.  sabun  kullanarak  duş yapmamak  gerektiğidir.  Sabun  kullanılarak  duş  yapıldığında  ciltteki  D  vitamini  sentezi  engellenmektedir.  Günlük  ihtiyaç  200-400  ünitedir.  50  yaş  üzeri bu  rakam  400  ve  70  yaş  üstünde  600  üzerine  çıkar. 

Soğuk  havalarda,  kalabalık  ortamlarda  ve  salgın grip,  nezle,  bronşit  gibi  enfeksiyonlardan  korunmak, bağışıklığımızı  artırmak  için  yapılacak  ilk  tavsiye  vitamin  D  düzeyine  baktırmak  olmalıdır.  Özellikle  D vitamini  rezervleri  çok  önemlidir.  Herhangi  bir  sağlık kuruluşunda  yapılacak  bir  kan  testi  ile  bu  sonuç  öğrenilebilir. 

D  vitamininin  önemli  kaynakları;  tereyağı,  süt, yulaf,  tatlı  patates,  yumurta,  sıvı  yağlar,  karaciğer, özellikle  yağlı  deniz  balıklarından  somon,  sardalya, ve  ton  balığıdır.  Bitkilerden  en  çok  mantar,  maydanoz,  ısırgan  otu,  ıspanak  ve  yoncada  bulunur. 
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Zozan  Ker  seferinde  “bademleri  kim  alıyor” diye  kızıyordu  bize,  ta  ki  sincapları  suçüstü  yakalayana  kadar.  Sincabın  biri  bademleri  o  küçücük  ellerine  almışken  Zozan’a  yakalandı  ama  Zozan  sincaplar  kadar  atik  ue  Kızlı  değildi.  Sincap  bir kuyruk  sallayıp  aniden  fırladı  yerinden.  Bademler  gitgide  azalıyor,  Zozan  iyice  köpürüyordu. 
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Havalar  yavaş  yavaş  soğumaya  başlıyor.  Gecenin  serinliği  ayaza  evriliyor.  Geceleri üzerimize  attığımız  kefiyeler  bizi  ısıtmaya yetmiyor  artık.  Kalın  battaniyeler  ya  da  tulumlar ancak  ısıtıyor  bizleri.  Havaların  soğumasıyla  birlikte üslenme  hazırlıklarına  girişiyoruz.  Bu  yüzden  biz  de ekip  olarak  kolları  sıvayıp  küçük,  üç  dört  kişilik  ekibimizin  kış  hazırlıklarını  yapmaya  başlıyoruz. 

Bir  taraftan  düşman  her  yönden  bizi  imha  etmenin  yollarını  ararken,  bizler  de  kendimizi  bu  kışın ayakta  tutmanın,  bahara  yetiştirmenin  hazırlıklarına başlıyoruz  şimdiden.  Yazları  ve  baharları  bir  şekilde kendimizi  ayakta  tutabiliyoruz,  doğa  bize  cömert davranıyor  ama  kışları  kendi  cömertliğinin  yorgunluğunu  üzerinden  atıp  dinlenmeye  çekildi  mi,  bizler de  kendi  yaşam  koşullarımızı  oluşturmak  zorunda kalıyoruz.  Kışı  açıkta  geçirmemek  ve  beyaz  örtünün altından  kardelen  gibi  bahara  açmak  için  karıncalar gibi  hazırlıklara  başlıyoruz. 

Üslenme  hazırlıklarını  yapmaya  başladığımızdan  beri,  bir  taraftan  keşif  ve  savaş  uçakları,  öte yandan  da  yorgunluk  eksik  olmuyor.  Ama  her  halükarda  başarmak  zorundayız,  bu  yüzden  de  yorgunluğumuzu  çok  da  takmadan  çalışmaya  devam 


ediyoruz.  Kazma  kürek  işlerinin  yanı  sıra  kış  için erzak  hazırlıklarımızı  da  yapmamız  gerekiyor.  Yorgunluğumuzu  atmak  ve  doğayla  bütünleşip  o  ağrılarımızı,  sızılarımızı  unutmak  için  ve  en  önem lisi  de  kış  erzağımızı  çıkarmak  için  dolaşmaya, aslında  meyve  ve  sebze  toplamaya  çıkıyoruz. 

Doğanın,  bizlere  sundukları 

Doğa  bu  mevsimde  rengarenk  ve  her  renginde  bize  bir  şeyler  sunuyor.  İşlere  ara  verdik mi  hemen  çantalarımızı  sırtımıza  alıp  araziye çıkıyoruz.  Özellikle  de  badem  ve  ceviz  ağaçları tüm  cömertliğiyle  nimetlerini  bize  sunuyor....  Tabii  kışın  sobanın  başında  oturup  ceviz  kırıp  çayın içine  bir  iki  tane  atıp  içmeyi  (bence  siz  de bir  deneyin  çok  güzel  oluyor),  badem  kırıp yemeyi  kim  istemez  ki!  Bir  de  yaptığımız tatlılara  da  koymak  için  hiç  fena  olmaz bu  yemişler.  Şehirlerdeki  gibi  parayla  satın  almadan,  biraz  yorulup  ama  eğlenerek  badem-ceviz  toplamak  kadar  güzel bir  şey  yok  valla. 

Yakınımızda  badem  ve  ceviz  ağaçları var.  Zozan  badem  ağaçlarına  dadanmış, çay  aralarında  bile  gidip  bademleri  topluyor.  O,  kış  boyunca  sırf  badem  yemeyi düşünüyor  sanırım.  Ara  sıra  Ruken'i  de götürüyor  kendisiyle.  Ruken  ağaca  tırmanıp  ağacı  bir  iki  silkeleyip  birkaç  tane  fazladan düşürüyor.  Ama  ağaçların  tepelerindekilere  yetişemiyor  Zozan,  tabii  bu  da  onun  için  ciddi  bir sorun.  Bazen  gidip  ağacın  altında  öylece  oturuyor.  Ruken  yanına  gidiyor,  boş  boş  badem  ağacının  altında  neden  oturduğunu  soruyor?  Zozan  da  "Belki  birkaç  tane  düşer diye  bekliyorum"  diyor.  Bu  yanıt  aramızda  bayağı bir  espri  konusu  oluyor.  Zozan  ondan  sonra  artık badem  toplamayı  bıraktı,  daha  doğrusu  badem ağacının  altına  gidip  bademlerin  düşmesini  beklemeyi  bıraktı. 

Z0z.an.1n.  sincaplarla  savaşı... 

Bademleri  manganın  arkasına  sermiş,  iyice  kurumasını  bekliyor.  Tabii  sincaplar  rahat  durur  mu, gelip  arada  çalıyorlar.  Zozan  her  seferinde  "bademleri  kim  alıyor"  diye  kızıyordu  bize,  ta  ki  sincapları  suçüstü  yakalayana  kadar.  Sincabın  biri  bademleri  o  küçücük  ellerine  almışken  Zozan'a yakalandı  ama  Zozan  sincaplar  kadar  atik  ve  hızlı değildi.  Sincap  bir  kuyruk  sallayıp  aniden  fırladı yerinden.  Bademler  gitgide  azalıyor,  Zozan iyice  köpürüyordu.  Kış  için  topladığı  bademleri  sincaplarla  paylaşmayı  hiç  düşünmemişti  ve  buna  hiç  niyeti  de  yoktu.  Sincaplardan  korumak  için  bademlerin  nöbetini iyice  sıklaştırarak,  çalıştığımız  yere  kadar j  '  getirdi.  Ama  nafile.  Zozan  birkaç  adım 

"  uzaklaştığı  gibi  sincaplar  bademlerin 

üzerine  üşüşüyor,  alabildikleri  kadar  alıp kaçıyorlar.  Zozan  öfkeden  deliye  dönüyor. 
"Bunlar  hazıra  konmacı,  gidip  toplasınlar kendilerine,  ben  gidip  onların  topladıklarına  karışıyor  muyum  ki"  diye  sitem  ediyor. 
Zozan  sincaplar  sayesinde  bayağı  teori  de  geliştirdi.  Hatta  sincapların  besin  sistemini  bile  değiştirmeyi  düşünüyor.  Zozan'a  göre  sincaplar  badem ve  ceviz  yememeliler,  onlar  sadece  palamut  ye¬ 


meli,  onlar  için  daha  iyiymiş.  Ona  sincapların  kalp 

sorunu  olduğu  için  badem  ve  ceviz  yediklerini söyledik  ama  nafile,  dinlemiyor.  Sincapların besin  zinciri  değişmeli;  çünkü  Zozan  da  badem  ve  ceviz  seviyor,  bu  konuda  çatışmaları  var  sincaplarla. 

Şimdi  ceviz  mevsimi 

Sonunda  Zozan  gidip  bir  kamuflaj  torbası  getirip  tüm  bademlerini  içine  koydu ve  bir  iple  ağaca  astı.  Ama  bir  şeyi  unutmuştu.  Sincaplar  tabii  ki  bu  torbaları  da delip  ceviz  çalabiliyorlardı,  sadece  biraz  daha uğraşmaları  gerekiyordu.  Bu  uğraş  bile  Zozan için  bir  artıydı  ve  bu  savaşı  Zozan  kazanmıştı. 
Acıbademleri  sincapların  payı  olarak  toplamayıp bıraktı.  Zaten  hayvanlar  tatlı  sevmezlermiş,  tatlı yerlerse  gözleri  kör  olurmuşmuş...  Bu  da  yeni  bir teori  tabii,  doğal  besinlerdeki  şekeri  de  yasakladı böylece  zavallı  hayvanlara. 

Şimdi  ceviz  mevsimi,  rüzgar  esti  mi  cevizler  patır patır  dökülmeye  başlıyorlar.  Tabii  en  güzeli  de  kabuklarının  kendiliğinden  temizlenmesi.  Hepimizin elleri  ceviz  soymaktan  simsiyah  olmuş  zaten.  Ama kabuğu  soyulmuş  cevizi  toplamak  daha  güzel.  Rüzgar  esti  mi  hemen  cevizlerin  altına  koşup  cepleri, çantaları  dolduruyoruz.  Dolduruyoruz  dediğimize bakmayın,  şimdiye  kadar  üç  çantayı  zor  doldurabildik.  Her  seferinde  bir  cep  doldurup  gelip  biriktiriyoruz.  Bizim  cepler  de  cep  hani,  her  biri  en  az  otuz ceviz  alıyor  maşallah.  Yelek  ve  şalvarlarımızın  ceplerini  de  doldurursak,  abartısız  yarım  torba  dolmuş olur,  ki  bunu  pratik  olarak  da  deneyimledik. 

Kışı  gerilla  tadında  yaşamak 

Velhasıl,  bademden  sonra  ceviz  toplama  seanslarımız  başladı.  Yarım  torba  kadar  ceviz  topladık  toplamasına  da,  bu  sefer  de  farelerle  sincaplar  işbirliği yaptılar  bize  karşı.  Onlara  ait  olanı  çalıyormuşuz gibi,  ortalıkta  yokken  gelip  geri  iade  alıyorlar.  Zozan'ın sincap  tecrübelerinden  faydalanıyoruz  hemen.  Zozan  cevizleri  torbaya  doldurup  öyle  seriyor  güneşe. 
Arada  fareler  torbamızın  üzerine  eylem  yapmıyor değil  ama  çoğunluk  henüz  elde  ya,  ona  şükrediyoruz. 
Bahara  kadar  çayın  yanında  ceviz  ve  bademle  tatlandıracağız  zamanı.  Gerilla  dondurmasına  da  katkısı olacak  bu  yemişlerin.  Şehit  Delila  eskiden  süt,  lezzo, vanilya  (tabii  varsa)  öğüttüğü  cevizi  karla  karıştırır dondurma  yapardı  bize.  Hala  tadı  damağımda.  Eğer siz  de  bu  kışı  biraz  gerilla  tadında  geçirmek  isterseniz bir  tadımlık  o  anları  yaşayın  ve  görün  bu  kavgada ne  kadarda  haklı  olduğumuzu. 
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